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Rize'de Tarikatlar 


Rize Evliyaları 


Fatih Sultan Mehmed, Trabzon'un fethi (1461) esnasında Rize'yi de alır!. Trabzon'un ilk yöneticisi olan Gelibolu sancak beyi Kaptan-ı derya Kasım Bey burada ilk idari yapılanmayı gerçekleştirir. Rize'de topraklar tımar sistemine göre yeniden düzenlenir ve vergiye esas olan mülkler tespit edilir. Kırım'ın Osmanlı topraklarına katılması (1475) ve Venedik ile Ceneviz'in Karadeniz'den uzaklaştırılması, Rize-Sohum arasında yaşayan ve baskınlarla elde ettikleri esirleri ticaret gemilerine satarak geçinen Abazaları rahatsız eder”. Gelir kaynaklarını kaybeden Abazaların korsanlık faaliyetlerinden Rize zarar görür. Şah İsmail'in Akkoyunlu başşehri Tebriz'i işgali üzerine bazı beyler ve Sünni halk Trabzon sancak beyi Şehzade Selim'e (I. Selim) sığınarak Rize-Trabzon arasındaki yöreye yerleştirilir. I. Selim'in Trabzon sancak 


1 İdris Bostan. Rize. TDV İslam Ansiklopedisi. Cilt 35 

2 Abazalar, çoğunluğu Karaçay-Çerkesya, Adigey ve 
Abhazya'da yaşayan Kuzey Kafkas halkı. Abazinler olarak da bilinir. Abhazya'da yaşayan Abhazlar, Abazalara dil açısından en yakın halktır. Günümüzde Abazaların büyük bölümü Türkiye'de, Ürdün, Suriye ve Mısır gibi Arap ülkelerinde yaşamaktadır. Abazalar Sünni Müslümandır. Müslüman olmalarının da etkisiyle Abazalar, Rus yönetimin 19. yüzyılda Kuzey Kafkasya'yı ele geçirme savaşı sırasında direnişe geçtiler ve Ruslara yenilerek Osmanlı topraklarına göç ettiler. 
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beyliği sırasında Gürcistan'da yapılan savaşa (1508) Rize'deki tımarlı sipahiler de katılır. Doğu Karadeniz kıyılarında güvenliğin sağlanmasından sonra Rize Limanında bir canlılık olur ve 1557'de Of İskelesi ile birlikte Rize liman gelirleri senelik 30.000 akçeye ulaşır. 
Ayrıca Rize çevresinde bolca üretilen ketenden elde edilen gümrük gelirleri Of ile birlikte 1559'da 35.000 
akçe kadardır; bu tarihte keten gümrüğü mukataası kurularak Hüseyin b. Mehmed'in idaresine verilir. 

XVI. yüzyılda Rize'de Abaza ve Gürcülerin zaman zaman kıyıları yağmalaması üzerine halkın artan şikayetleri Osmanlı yönetimini harekete geçirir. II. Selim döneminde silah kaçakçılığını engellemek ve korsanların barınaklarını dağıtmak suretiyle alınan tedbirler sayesinde büyük ölçüde düzen sağlanır. Kefe ve Batum beylerbeylerine fermanlar gönderilerek gemi kaptanlarının yaptığı silah kaçakçılığı engellenir ve ticaret gemilerinin sahil şehirlerine yanaşması izne bağlanır. Abazaların denizden gelip verdikleri zararı önlemek için Rize ve diğer sahil kalelerindeki müstahfızlar kendi kayıklarıyla sahilleri koruma hizmeti görmeye başlar”. Nitekim 1574”de Rize kadısı korsanlara karşı üç kayık inşa etmekle görevlendirilir. 

Astarhan Seferi için 1568'de Kefe'de yapılan gemilere, Karadeniz sahillerindeki kalelerden toplandığı 


3 Osmanlı ordusunda nizamiye ve redif hizmetinden sonra, 
yani kırk yaşını geçkin olanların bulundukları ve asıl görevleri savaşta memleketin asayişini korumaktan ibaret olan sınıf. 


gibi Rize Kalesinden de yedi müstahfız ve yirmi azeb askeri temin edilmiştir? İnebahtı Savaşı (1571) öncesinde müttefik Haçlı donanmasına karşı hazırlanan donanma için de Rize’den kürekçi toplanır. 

XVII. yüzyılın başlarında kıyılara yönelik korsan saldırıları yeniden başlar. Don Kazakları 1621'de Rize'yi basarak büyük zarar verirler. 

XVIII. yüzyıl başlarında Abaza akınları süreklilik gösterir. 1703'te Gürcistan seferine giden bazı beyler mevsimin uygun olmaması sebebiyle kışı Rize’de geçirir. 
1705'te Abaza saldırılarına karşı Rize Kalesine üç top, 1.000 top yuvarlağı ve barut verilmesi emredilir; bu sırada kale cephanesi ve mescidiyle zindan duvarlarının tamiri için Rize Kadısı Ebübekir Efendi'ye 1000 kuruş ödenir”, 


4 Azab veya azap, Osmanlı devletinde çoğunlukla garnizon 
askeri olarak görev yapan askeri birimdir. Gönüllülerden oluşan bu yaya birliği, savaşta ordunun en önünde yer alırdı. 
Azablar Osmanlı ordusunun Anadolu'daki yaya askerlerinin çoğunluğunu (o oluştururlardı ve yerleşim (birimlerinin güvenliğinin sağlanması, kalelerin savunulması gibi görevleri yerine getirirlerdi. Kara ordusu dışında, donanmada görevli deniz azapları da vardı. 

5 Orta ve aşağı Don boyunca yerleşmiş Slav asıllı Kazak halk. 
Tarihsel olarak Don Kazakları, Don Kazak Ordusu denen, kimi zaman tamamen bağımsız, kimi zamansa özerk bir şekilde 16. 
yüzyıl sonundan 1918'e kadar günümüz Güney Rusya'sı ve Ukrayna'nın Donets bölgesinde hüküm sürmüş demokratik cumhuriyetlerde yaşamışlardır. 

6 İl merkezinde bulunan Rize Kalesinin ne zaman yapıldığı 
bilinmemektedir. Kale ilk yapılışında İç Kale ve Aşağı Kaleden meydana gelmiş, Aşağı Kale bölümü yoğun yapılaşmadan 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Karadeniz'de faaliyet o gösteren Osmanlı donanmasının zaman Zaman Rize'ye de uğradığı anlaşılmaktadır. 1726-1727”de Rusya'ya ve Abaza eşkıyasına karşı muhafaza amacıyla inşasına başlanan Faş Kalesinin yapımında kullanılacak taşları taşımak ve diğer hizmetlerde kullanılmak üzere Trabzon ve 


ötürü tamamen yok olmuş ve yalnızca batı tarafındaki bazı sur parçaları ile kuleleri günümüze gelebilmiştir. Aşağı Kale surlarının bazı bölümlerinin Bizans İmparatoru Alexios II. 
(1297-1330) zamanında yapılan Trabzon Kalesi ile benzerlik göstermesinden ötürü bu dönemde yapıldığı sanılmaktadır. İç Kale ise, İmparator Iustinianus (527-565) zamanında yapılmıştır. Sonraki dönemde de Trabzon Kommenosları zamanında Aşağı Kale'nin surları yapılmıştır. Bu kale Osmanlı döneminde onarılarak (kullanılmıştır. İç Kale deniz seviyesinden 150 m. yükseklikte, doğal bir yükselti üzerine yapılmıştır. Düzgün olmayan, yamuk şekilde bir planı olan İç Kale'nin girişi doğu yönündedir. Bu kapıdan küçük bir avluya girilmektedir. Avludan ikinci bir kapı ile de asıl kaleye geçilmektedir. İç Kale'yi çevreleyen duvarlar ve surlar kısmen düzgün kesme taştan, kısmen de moloz taştan yapılmış ve kireç harçla da sağlamlaştırılmıştır. Duvar kalınlıkları 1,5 m.yi bulmaktadır. İç Kale'nin yarım daire planlı beş kulesi vardır. 
Ayrıca doğusuna da kayalara oyulmuş bir kuyu yapılmıştır. 
Kale harap bir durumda iken 1990'lı yıllarda Kültür Bakanlığı tarafından onarılmıştır. Bu onarım sırasında yıkılmış olan seyir yolu ve mazgallar yenilenmiştir. Zaman içerisinde yeterli bakımı yapılamayan kale surları kalenin hemen alt kısmında kısmen çökmüştür. Devamında ise surlar tamamen yok olmuş, belirli çökmelerden sonra sur taşları da zaman içinde kaybolmuştur. Yaklaşık 200-300 metre bir alanda sur kalmamıştır. Rize Kalesi korunma ve mal, erzak depolamak amacıyla yapılmıştır. Tepede kalenin bulunduğu alandan iki koldan denize kadar surlar yapılmıştır. Deniz kenarındaki 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civarındaki iskelelerden alınan gemiler arasında Rize'den de beş şayka temin edilir”. 

XVII ve XVII. yüzyıllarda Celali isyanlarına benzer bazı olaylar Rize'de de yaşanır. Etrafına silahlı gruplar toplayan güç sahibi mahalli ağalar, gerek birbirleriyle (o mücadeleleri sırasında gerekse halk üzerindeki zulümleri sebebiyle asayişsizliğe yol açar. 
Canikli Ali Paşa'nın Trabzon valiliği sırasında (1773- 1777) bölgede düzen sağlandığı gibi Rize'nin de aralarında bulunduğu Trabzon kazalarından toplanan askerler gemilerle Kırım seferine gönderilir (1778). 

Rusya'nın Kafkasları işgali, Anapa (1788) ve Faş (1809) kalelerini kuşatması sırasında Rize'den de asker toplanır. Faş Kalesinin Ruslardan geri alınmasında büyük rolü olan Rize ayanı Tuzcuoğlu Memiş Ağa'ya kalenin tekrar Rusya'nın eline geçmesi üzerine kapıcıbaşılık 
rütbesiyle Batum kıyılarını koruma görevi verilir. 20 


gözetleme kulelerinden oluşmaktadır. Eski SSK hastanesinin yanındaki kule bakımı yapıldığı için hala ayaktadır. Tabii burada yapılan onarım çalışmalarında kulenin iç kısımlarında orijinalliği dikkate alınmamış gelişi güzel yapılmıştır. Yeni hastane tarafında da olması gereken kule ise yapılaşmanın başladığı yıllarda yıkılmıştır. 

7 Osmanlı donanmasında kullanılan bir tür savaş gemisi olan 
Şayka, Çayka olarak da bilinirdi. Genellikle sahil korumada faydalanılan şaykalar, altı düz, üç toplu gemilerdir. Şaykalarda kullanılan ve kale kuşatmalarında yararlanılan toplara da Şayka Topu denirdi. Karadeniz kıyı iskelelerinde İstanbul'a yiyecek ve tahıl taşımada da ‘zabun’ denilen şaykalar kullanılırdı. 

8 Zengin ve itibarlı bir Türk ailesine mensup olan Tuzcuzade 
Memiş Ağa, Hopa'dan Rize'ye gelmiş ve burada ayanlık 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Mart 1806'da Tuzcuoğlu, Rize'nin Trabzon'dan ayrılarak Gönye sancağına bağlanmasını ister. 1811 yılı yazında bölgede görülen veba salgınından Rize de etkilenir ve çok sayıda insan hayatını kaybeder. 

Rize, Trabzon Valisi Süleyman Paşa ile Rize mutasarrıfı Tuzcuoğlu arasındaki anlaşmazlık yüzünden çıkan oisyanlardan etkilenir. Süleyman Paşa'nın Tuzcuoğlu'nu Rize'de bağımsız bir yönetim kurduğu, tahsildarları bölgeye yaklaştırmadığı, borcunu ödemeyenlerin topraklarına el koyduğu ve ölenlerin mallarını müsadere ettiği gibi iddialarla suçlaması ve idamını istemesi (1815) sonuçsuz kalır; Tuzcuoğlu idam edilemediği gibi civardaki diğer ağaların desteğini de alır. 
Trabzon valisinin Batum taraflarında bulunmasını firsat bilen Tuzcuoğlu taraftarı ayanlar Trabzon'a giderek limanı, etraftaki köy ve kasabaları yağmalar. Süleyman Paşa, çevredeki sancaklardan toplanan kara ordusu ile birlikte küçük bir Osmanlı donanmasının desteğiyle harekete geçer. Trabzon'un geri alınmasından sonra Rize'ye ve ardından Of'a sığınan Tuzcuoğlu yakalanarak idam edilir (1817). Tuzcuoğlu ailesine mensup ayanların 1818-1821 ve 1832-1834 yıllarında sürdürdükleri isyanlar, Tuzcuoğlu Abdülkadir'in idamı ve diğer aile fertlerinden bir kısmının Rusçuk ve Vama'ya 


makamını ele geçirmiştir. Ziraat ve ticaretle uğraşan Tuzcuoğlu Memiş Ağa, köylüye ödünç para vermek suretiyle nüfuzunu artırmış ve halkı kendisine bağlamıştır. Ekonomik olarak büyüdükçe siyasi sahadaki rolü de artmış, Rize ve çevresine tamamen hakim bir konuma gelmiştir. 
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sürülmesiyle | yatıştırılır (1834)9, Osmanlı Devletini yaklaşık yirmi yıl meşgul eden bu isyanlara katılmayanların Rize'de kalmasına izin verilir. 

I. Dünya Savaşı esnasında Rize, bütün Karadeniz sahillerinde olduğu gibi önce Rus donanmasının bombardımanına maruz kalır, hükümet konağı oturulamaz hale gelir, ardından 8 Mart 1916'da şehir işgale uğrar. İki yıl süren işgal sırasında halk yol yapımı gibi işlerde çalıştırılır". Ancak, Rus ordusunun Rize'den 


9 Abdullah Bay. Trabzon Eyaletinde Mütegallibe Hareketleri 
ve Ayanlık. (1750-1850). Doktora Tezi.. Atatürk Üni. 
Erzurum. 2007 

10 İ.Hakkı Zırh, “Rize'nin işgali-Rize'nin Kurtuluşu” başlıklı 
makalesinde şunlara yer verir. “..Ruslar işgal ettikleri yerlerde sürekli kalacakmış gibi hareket ediyorlardı. Askerlerin bir kısmını medreselere, diğer bir kısmını camilere yerleştirdiler. 
Ruslar öncelikle alt yapıdan başladılar. Yol ve demir yolu çalışmaları başladı. Askerlerini çalıştırdılar. Ruslar ayrıca sahil yolunun ve Kalkandere üzerindeki İkizdere yolunun yapılması için halkı belli bir ücret karşılığında çalıştırdılar. Fakirlikle mücadele eden halk belli bir zaman içinde Ruslara alışmak zorunda kaldı. Verdikleri işleri yapmaya başladılar. Büyüklere bir Manat (Rus para birimi), kadın ve çocuklara yarım Manat ücret ödüyorlardı. Bu çalışmalar sırasında veba hastalığından çoğu çocuk ve genç olmak üzere neredeyse günde otuz kişi ölmekteydi. Bu çalışmalarda Ruslar köprüler, istinat duvarları ve yol genişletme işleri yaptılar. Demir yolu çalışmaları hızla devam etti (Ruslar gittikten sonra halk demir yolunu sökerek demirleri evlerinde kullandı). Ruslar işgal kurallarını insanları rahatsız etmeden uyguladı. Eskilerden dinlediğimize göre kimsenin evine zorla girmedi. Bahçeden izinsiz mandalina dahi almadı. Fakir olan insanlara iş vererek karınlarının doymasını sağladı...” 
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çekilmesi sırasında orduda bulunan Ermeniler, Rize'deki Orta Camii ile birlikte Rize çarşısını ateşe verirler! 
Osmanlı idaresi altına girdiğinde Trabzon'a bağlı bir kadılık merkezi olan Rize bu sıralarda küçük bir kale- şehir özelliği göstermektedir. XV. yüzyılın son çeyreğinde kalede Atmaca adlı bir serasker ve emrinde Kalkandelen, Bosna, Kosova, Siroz, Üsküp gibi farklı yerlere mensup otuz dört muhafız görev yapmaktadır. 
Bunlar arasında daha sonra Rize seraskeri olan Mustafa Bey oğlu Veysi gibi Rumeli'den sürgün olarak gelen Arnavutlar da bulunmaktadır. Rize Kalesinin önemi Şehzade Selim'in Trabzon sancak beyliği sırasında artar. 
Kale muhafızlarının ve şehir halkının durumunda da değişme olur. Yavuz Sultan Selim'in padişah olmasının ardından bu tür bazı düzenlemeler sürer. Ayo Foka Manastırı, Tekfur Kır Mihal gibi bazı dini kurum ve önde gelen şahıslara ait bağ ve bahçe hisseleri muhafız timarlarına çevrilir. Rize'de gelirleri padişah hassına ait otuz üç hane, iki mücerred, altı bive (dul), on altı baştina”, bir bahçe ve daha önce Rize'deki Ayo Randoş 


11 Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bu caminin, ilk cami 
kitabesinden öğrenildiğine göre, 1737 yılında yapılmıştır. 
Bunun ardından 1929 yılında onarılmış, 1941 yılında Hacı Memiş Efendi tarafından yeniden yapılmıştır. 

12 M. Zeki Pakalın “Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü'nde Baştina için şunları yazar. “ İrs yoluyla geçen arazi hakında kullanılır bir tabirdi. İslavcadan alınmıştır. 
Osmanlı Türkleri Rumeli”nde fetheyledikleri yerlerdeki bağ ve bahçe ve evlerin evlada geçmesine müsaade etmişler, fakat arazinin intikaline izin vermeyerek araziyi “devlet malı” saymışlardı. Bununla beraber Hristiyanlara ekip biçmek, 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Manastırına ait bir değirmen vergisi yine bir timar sahibine verilir. Söz konusu manastırın başında Rize metropolidi bulunmaktadır ve ayrıca üç değirmenden aldığı kira gelirleri de vardır. Kale Müstahfızlarından iki kişiye ise Rize'deki doksan üç hane, on mücerred, on bir bive ve on bir baştinanın vergileriyle sekiz değirmenin kira gelirleri tahsis edilir. Rize'de gelir getiren ağaç ve bağların bir kısmı tekfurun ve Mihal adlı ileri gelen birinin mülkü iken bunlar ilk Trabzon sancak beyi Kasım Bey tarafından Rumeli”ye sürüldüğünden mülkleri timara çevrilmiştir. Bu örneklerden hareketle şehrin ileri gelenlerinden bir kısmının Rumeli'ye sürüldüğü söylenebilir. İlk timar verilenler arasında, daha sonra şehrin mahallelerinden birini teşkil edecek olan Peripoli köyünün timar gelirlerini Ali ve Süleyman adlı iki Çepni'nin tasarruf ettiği görülür”. Rize Kalesindeki Zü Nidano adlı manastırın gelirleri içinde bulunan Salaruha köyü vergileri de İbrahim adlı bir tımarlı sipahiye verilmiştir. Böylece Osmanlı idaresinin ilk yıllarında Rize şehrinde önemli sosyal değişim olduğu anlaşılmaktadır. 

Rize'nin nüfus yapısıyla ilgili ilk bilgiler 1486 
yılından başlar. Buna göre şehir halkının tamamı Hıristiyanlardan oluşmakta, Müslüman olarak sadece 


mahsulünü alıp satmak hakkı verilmişti. Onlar yalnız toprağı satamazlar, evlatları ile karılarına veremezlerdi... İşte böyle irs yoluyla geçen arazi devlet malı olmaktan çıkmış, baştina olmuş olurdu.” 

13 Peripoli köyünün bulunduğu yer günümüzde Pehlivan 
Mahallesidir. 
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kale muhafızları bulunmaktadır. Toplam nüfus 1200 
dolayındadır. XVI. yüzyıl başlarında şehirde bir canlılık yaşanır ve nüfusta önemli bir artış olur. Serasker dışında kalede dizdar, kethüda, ve iki topçu görev yapmaktadır. 
Kale imamı aynı zamanda Rize'deki caminin de hatibidir ve kendisine timar tahsis edilmiştir. Muhafızlar arasında Bosnalı, Midillili ve Arnavut olarak kayıtlı şahıslar bulunmaktadır. Yaklaşık on yıl sonra (1526-27) gelirleri Trabzon sancak beyinin hasları arasında bulunan bazı Rize köyleri, Akrotir örneğinde olduğu gibi“, daha sonraki dönemde Rize'nin mahallelerini teşkil edecektir. 
Bu durumu yüzyılın sonlarına kadar koruyan ve kısmi artış gösteren şehrin nüfusunda en önemli değişme, resmi görevliler ve askeri garnizon dışında yeni bir sivil Müslüman topluluğun ortaya çıkmasıyla başlar. 
Mevcudiyetlerine ilk defa 1583 yılında rastlanan yirmi altı hanelik (150 kişi) bu Müslüman grubun Cami-i Şerif mahallesinde oturduğu, dindar ve fakir kimseler olmaları sebebiyle şehirli sınıfına alınarak vergiden muaf tutulduğu görülmektedir. Kale Mahallesinde, İç Kale'nin güneyinde bulunan Kale Camii, kitabesinden öğrenildiğine göre 1658 yılında Halil Ağa isimli bir kişi tarafından yaptırılır”. 1682'de yirmi sekiz hanesi olan 


14 Şehir merkezindeki Camiönü Mahallesi'nin 1583 
tahririndeki ismi Akrotir olarak geçer. Çıkıntı, burun anlamına gelen Akrotir, Çayeli'nde Limanköy'ün de eski adıdır. 

15 1805 yılında yenilenen cami, 1970'li yıllarda yeniden 
yapılır. Cami eğimli bir arazide yapıldığından ötürü altında bir zemin katı vardır. Zemin kat taş ve ibadet mekanı betonarme olarak yapılmıştır. Üzeri kiremitli kırma çatı ile örtülmüştür. 
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Rize'deki Müslüman topluluğun bu dönemde Yeniköy adı altında Cami-i Şerif yakınındaki bir köyde oturdukları tespit edilmektedir. 1870'te, Rize'nin köyleriyle beraber kaza nüfusu 6.150 Müslüman, seksen bir Rum hanedir ve XIX. yüzyıl sonlarında şehir nüfusu 3.000 kadardır. 

XVI. yüzyıl başlarında Rize nahiyesinin köyleri olarak geçen bazı yerleşim birimlerinin zaman içinde Rize'nin mahalleleri haline gelmesinden bu köylerin şehre yakın oldukları için büyüdükçe Rize'nin gelişmesini sağladıkları anlaşılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman devrinin ilk tahrirlerine göre 1530 yılı civarında Rize'de Peripoli köyünden on hane, bir mücerred ayrılarak "raiyyet" yazılmış ve Paşayan Mahallesi ortaya çıkmıştır. 1682 tarihli Rize Avarız Defterinden Rize'de mahallelerin yavaş yavaş teşekkül etmeye başladığı anlaşılır. Daha sonra bilinenlerden Humrik, Haldoz, Kuvariz, Kamaşinos mahallelerinin Amada köyüne; Akrotil, Ruşye, Emeldin ve Pindoz'un Yofa köyüne; Kalohton, Haçanoz, Çanzol ve Peripoli'nin doğrudan Rize'ye; Papik, Samri, Vonit, Romanos, İksenit, Hortoz ve Paşayan mahallelerinin ise henüz Rize'ye bağlı köy statüsünde olduğu tespit edilmektedir. 
1682'de Hüseyin Ağa Camiinin yakınında on altı hanelik Piri Çelebi Mahallesinin kurulduğu, cami cemaatinden olan bu mahalle sakinlerinin askeri sınıfa mensup oldukları ve ellerinde arazi bulunmadığı için vergiden muaf tutuldukları görülmektedir. Bu mahalleler dışında 


Caminin doğusunda imam odası bulunmaktadır. Giriş kapısı üzerinde onarım kitabesi bulunmaktadır. 
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Rize Kalesi etrafında ve şehirde Balakamoz adlı avarızdan muaf iki mahalle daha bulunmaktadır. 

XIX. yüzyıl başlarında Rize'ye gelen Bıjışkyan burayı bir tepe üzerinde ev ve dükkanları bulunan, kalesi ve limanı olan bir şehir olarak tarif eder'*, Çok güzel limon ve portakal bahçelerine sahip, keneviri her yerde tanınan Rize'nin Roşi Mahallesinde (günümüzde Reşadiye Mahallesi) büyük bir kilise bulunduğunu, o sırada idam edilen Tuzcuoğlu'nun muazzam bir saraya sahip olduğunu belirtir. Bu esnada Rize'de yirmi dört Müslüman ve iki gayrimüslim mahallesi bulunmaktadır. 
1851-52 mali yılına alt bir öşür defterinde ise Rize şehrine ait yirmi beş mahalle ve 917 hane yaklaşık 5.000 
kişi olarak kaydedilmiştir. Bu mahalleler Paşayan, Piri Çelebi, Vonit, Peripol, Yeniköy, Papik, Kalohton, Müftü Parekolu, Kuvaroz. Haldoz, bir diğer Haldoz, Humrik, Kal'a, Koçohor, Kamaşinoz, Akrotil, Yofa, Hortoz, Carihoz. Haçonoz, Filiboz, Pindoz, İksenit, bir diğer İksenit ve Romanoz idi. Bu mahallelerin dışında Kırım savaşlarının devam ettiği sırada (1855) Rize'de yapılan bir yoklamada yirmi dokuz mahalle kaydedildiği, Emeltin, Roşi, Argaloz, Samri, Arkirikoz, Kankalanoz, 


16 Trabzon'da doğan ve Venedik Mekhitarist Manastırında 
yetişen alim rahiplerden Per Minas Bıjışkyan (1777-1851), 
1817 yılında Karadeniz sahillerini adım adım dolaşarak 
gözlemlerini “Pontos Tarihi” adlı kitabına yazmakla beraber, o bölgelerin eski tarihi devirlerine ait bilgileri de eserine kaydetmiştir. Bu bakımdan Bıjışkyan'ın “Pontos Tarihi” adlı eserinde Abhaz ve Adige halklarının 19. yüzyıl başlarındaki sosyo-kültürel yapıları ile ilgili önemli bilgiler yer almaktadır. 
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Cancol ve Sirahoz gibi yeni mahallelerin ortaya çıktığı dikkati çeker. Ancak bu sırada muhtemelen Karadeniz sahillerinde meydana gelen Rus baskınlarına karşı içinde çok az hane bulunanlar dışında on sekiz mahalle sakininin dağlara çekildiği ve mahallelerin boş olduğu belirtilir. 1870'te şehirde otuz bir, 1876'da otuz üç mahalle yer almaktadır. 

XIX. yüzyıl sonlarında mahallelerin birbirinden uzak ve haneleri dağınık olduğu için Emineddin (İslam, Rum), Vonit (İslam, Rum), Kal'a, Piri Çelebi, Paşayan, Yeniköy ve Pabik mahalleleri bir araya getirilerek Rize şehrinin teşkil edilmesi, diğer yirmi dört mahallenin köye çevrilmesi düşünülür ve bunun 1903'te uygulanması kararlaştırılır. Rize mahalle adlarının Osmanlılıkla bir alakası olmadığı ileri sürülerek değiştirilmek istenmesi üzerine 16 Aralık 1913'te mahalli idareciler tarafından birçoğu için yeni adlar tespit edilmiş olmasına rağmen kısmen uygulanması 1916 yılına kalır. 

1870 ve 1876 tarihli Trabzon salnamelerinde 
Rize'nin Trabzon'a uzaklığı denizden 38 mil (dört saat) karadan yirmi saat olarak belirtilen şehir, yedi tepe üzerinde kurulmuş, mahalleler arasının darlığı ve zeminin engebeli olması sebebiyle uzak yerlere kadar dağılmıştır. 
1843-1844”te Rize'ye gelen Alman botanikçi Karl Koch eserinde, kısmen içe doğru girinti yapan hilal biçimli dağların ortasındaki şehrin yukarıdan kıyılara doğru uzandığını ve burada 300 ailenin yaşadığını, sahilde dükkan, iş yeri ve birkaç kahvenin bulunduğunu, keten 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ticareti yapıldığını belirtir”. Rize'de düzenli, güzel meyve bahçeleri gören seyyah şehirde caddelerin taş kaplı olduğunu, evlerin dükkan ve ticarethanelerden ayrı bahçe içinde geniş ve tek katlı, alt kısmı taş, üstünün ise tahtadan yapılmış olduğunu kaydeder'®. 

Rize, Osmanlı idaresi döneminde Trabzon sancağına bağlı bir kaza merkezi durumundadır. 1867'de Osmanlı vilayet teşkilatında yapılan değişiklikte Rize eski durumunu korur ve 1869'da belediye ile yönetilmeye başlanır. Berlin Antlaşması ile (1878) Batum'un Ruslara bırakılması üzerine Lazistan sancağının merkezi haline gelir. Şehre büyük bir hükümet konağı, bir kışla, hapishane, ahşap bir iskele yaptırılır; asker ve fakir halk için yeni bir hastane ve telgrafhane inşasına teşebbüs edilir. Rize 1924'te vilayet merkezi olur. 1933'te Artvin ili lağvedilerek yeni kurulan Çoruh vilayetinin merkezi haline getirilir. 1936'da tekrar il yapılan Rize, ilin merkezi olur. 

Bostan'ın makalesinden, Rize'de biri kale içinde olmak üzere üç manastırdan söz edildiğini görürüz. Ayo 


17 Karl Heinrich Emil Koch (1809 - 1879) Alman botanikçi. 
Türkiye'nin kuzeydoğusu başta olmak üzere Kafkasya bölgesindeki botanik keşifleriyle o bilinmektedir. Ayrıca, Almanya'daki ilk profesyonel bahçıvan olarak tanınmaktadır. 
Karl Koch'un Wanderungen im Oriente, während der Jahre 
1843 und 1844. TI: Reise im pontischen Gebirge und türkischen 
Armenien (1846) adlı eseri Türkçeye çevrilip Prof. Dr. Karl Koch 1843-1844 - Doğu Karadeniz Dağları ve Kuzeydoğu Anadolu Seyahati adıyla 2020 yılında yayımlanmıştır. 

18 İdris Bostan. Rize. TDV İslam Ansiklopedisi. Cilt 35 
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Randoş Manastırı, Ayo Foka Manastırı, ve kale içindeki Zü Nidano Manastırı. Trabzon Vilayet Salnamelerinden 
19. asrın ikinci yarısında Rize kazasında nüfusun büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu anlaşılmaktadır. Kazada yaşamış olan Gayrimüslim topluluk ise, sadece Rum Ortodokslardır. Şeriyye sicillerinden, 19. asrın ortalarında Rize kazasında Müslim ve Gayrimüslimler arasında hukuk, ekonomi, sosyal ve kültürel alanlarda iyi ilişkilerin yaşanmış olduğu görülür”. 


19 Ali Açıkel. Rize Kazasında Müslim-gayrimüslim İlişkileri 
(1853-1860) 
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XIX. yüzyıl 


1870'te, Rize'de on beş cami, altı mescid, iki tekke, dört medrese, beş sebil, iki kilise, iki han, iki hamam, otuz değirmen, 351 dükkan, kırk yedi mağaza, on dört fırın, kırk beş çeşme, bir boyahane, on dört kahvehane, iki salhane ve iki meyhane bulunmaktadır”. 
İlk rüşdiye mektebi 1876'da, Mekteb-i İbtidai 1896'da ve Rize İdadisi 1908'de açılır. II. Abdülhamid devrinde girişilen imar faaliyetleri arasında halkın desteğiyle şehirde pek çok idari ve sosyal amaçlı bina yapılır. 
1888'de yapımı tamamlanan yeni hükümet konağı, askeri hastane, hapishane ve iskele için emeği geçenler taltif edilir. Eski hükümet konağının yanındaki telgrafhane için de şehir merkezinde yeni bir daire yapılır. Rize'de Gümrük ve Memleket adıyla dış ve iç ticaret için iki iskele, bir liman dairesi vardır ve artan kaçakçılığın önlenmesi için Rize-Batum arasında seyreden gemilerin gümrük kontrollerinin daha iyi yapılması istenmektedir. 
Şemseddin Sami'ye göre, şehrin bu tür binalar dışında 
580 kitabı olan bir kütüphanesi, 100 dükkandan oluşan 
çarşısı bulunmaktadır. 


20 İdris Bostan. Rize. TDV İslam Ansiklopedisi. Cilt 35 
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1869-1870 yılında Rize kazası ve bağlı nahiyelerinde toplam 149 cami, 29 mescit ve 3 tekke vardır. Dolayısıyla Rize'deki mahalle ve karyelerin tamamına yakınında, cami veya mescidin bulunduğunu söylemek mümkündür. Aynı tarihte Rize kazasının merkezinde, 3 kilise bulunmakla birlikte, kayıtlarda bu kiliselere dair herhangi bir bilgiye rastlanılmamaktadır”. 

1321 tarihli salnamede banisinin ismiyle de anılan 
Müftü Medresesinde müderris Mehmed Kamil Efendi'nin 
71 talebesi bulunmakta olup yapının banisi Hacı 
Süleyman Efendi'dir”. Altıkulaç Medresesi'nin müderrisi İsmail Efendi'nin 41 talebesi olup yapının banisi Hacı Ali Efendi'dir. Hacı Mehmed Efendi Medresesi'nin müderrisi Hafız Ahmed Efendi'nin 31 talebesi bulunmakta olup yapının banisi Ali Kapudan'dır. Salnamede ayrıca zikredilen Ali Kapudan Medresesi'nin müderrisi ve talebe sayısı belirtilmez. Müftü Hacı Hasan Efendi 
Medresesi'nin müderrisi Hacı Dursun Efendi'nin 35 
talebesi bulunmakta olup medresenin banisi Kanuni Sultan Süleyman Han'dır. 

Şemseddin Sami'nin sözünü ettiği Piri Çelebi Mahallesinde kain Semerkandi eş-şeyh Ali Efendi türbe-i şerifleri civarında Altıkulaç El-hac Ali Efendi Medresesi bitişiğinde eshab-ı hayratın yeni olarak bina ve inşa 


21 Arzu Pehlevan. 1495 Numaralı Şer'İyye Sicili Defterine Göre 
Rize'nin Ekonomik Ve Sosyal Hayatı. Yüksek Lisans Tezi. 
Marmara Üniversitesi. İstanbul, 2008 

22 M. Emin Yolalıcı. Maarif Salnamelerine Göre; Trabzon 
Vilayetinde Eğitim ve Öğretim Kurumları 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eylediği muvakkıthane üstündeki kargir kütübhane, Ahmed Ziyaüddin Efendinin çeşitli şehirlerde kurdurmuş olduğu kütüphanelerden biridir”. Banisi Şeyh Hacı Ahmed Şemseddin Efendi olarak görülen kütüphanenin mütevellisi daha sonraki senelerde Rize-Güneyce'de de bir kütüphane kuracak olan Gümüşhanevi halifelerinden Osman Niyazi Efendi?dir”, Gümüşhanevi Rize'de kurduğu bu kütüphanenin hizmete devam edebilmesi için başta 5.000 kuruş nakit para vakfetmiştir. 
Bu paranın hasıl olacak nemasından iki hafız-ı kütübe 
(kütüphaneciye) aylık 25'er kuruştan senelik toplam 600 
kuruş, mütevelliye de aylık 10 kuruştan, senede toplam 
120 kuruş verilmesini vakfiyeye kaydettirmiştir. 

Önceleri (o kütüphanecilik vazifesi kütüphane bitişiğindeki caminin imamı olan Ali Efendi ile Trabzon Müftüsü Ali Efendinin yeğeni olup Rize kasabasında Altıkulaç Medresesi'nde müderris vekili olan Hüseyin 
Efendi bin Mehmed Efendiye tevcih edilmiştir. 1885 
yılında kaydedilen vakfiye ile kütüphanecilerden Hüseyin Efendi bin Mehmed, bu vazifeden alınmış, onun yerine yine aynı aileden Altıkulaçzade İsmail Efendi İbn-i Ali Efendi tayin edilmiştir. 

İlk olarak 1877'de 100 yazma ve basma kitap ve 
20 cilt risale ile hizmete girmiş olan kütüphane, Şeyh 


23 Dündar Ali Kılıç. Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi ve 
Kültür Mirasımıza Olan Katkıları 

24 İsmail Kara'nın, bu alanda “Şeyh Osman Niyazi Efendi ve 
Güneyce-Rize'deki Tekkesi? isimli çalışması Dergah Yayınlarından çıkmıştır. 
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Camisinin sol üst tarafında bulunmaktaydı. 1882'de yazılan yeni bir vakfiyeden Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin yeniden kitaplar vakfedip gönderdiği anlaşılıyor. Bu kitaplarla beraber kütüphanenin kitap sayısı 400'e, risale sayısı 38'e ulaşır. Vakfiye son olarak 1885'de yazdırılır. 
Gönderilen bu kitaplar ile de kitap sayısı 500'e, risale sayısı 38'e ulaşmıştır. 

Ayrıca, Tatoğlu Abdülkerim isimli biri tarafından 1848'de Orta Cami civarında inşa ettirilen binanın, bir kısmının fakir ve kimsesizlerin barınağı ve hatta ölülerinin de yıkanmasına mahsus gasılhane ve bir kısmının da kütüphane olduğu, yapının kitabesinden anlaşılmaktadır”. Ne var ki, I. Cihan Harbi bombardımanlarında harap olan kütüphanenin malzemesi muhafaza edilememiş veya çıkan yangınlardan kurtarılamayarak heder olup gitmiştir. 

Rize iskelesi yanında bulunan muvakkithane, XIX. 
yüzyılda Vilayet Meclisi azalarından Subaşızade Pertev Paşa tarafından yaptırılır”. Muvakkithanenin kitabesini vilayet mektupçusu Saadeddin Kasım Efendi yazar. 

Şiar-ı ehli din oldukça ta evkaf-ı mektuba 

Mazid olsun furuğ-i pertev-i ikbal-i şahane 

Tenin-i sati bildirdi tarihi güher-rizden 

Muvakkithane-i nev tarh olundu ehli imana” 


25 http://www.rizekutup.gov.tr/25-kurulus-ve-tarihcemiz.aspx 
26 Tülay ZORLU. Salnamelere Göre Doğu Karadeniz Bölgesi 
Muvakkithaneleri 

27 “Beş vakit namaz din ehlinin bir şiarı/adeti oldukça 
Padişahın ikbalinin ışığının aydınlığı artsın 

Bu cevher saçan tarih şiiri saatin sesini bildirdi 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Ne var ki, Muvakkithane yıkılmış ve günümüze gelememiştir. 

Rize'de 1859-1913 yılları arasında 130 para vakfı kurulmuştur”. Bu vakıflar cami, mescit gibi dini, medrese, mektep, kütüphane ve tekke gibi sosyal kurumların faaliyetlerini sürdürmeleri ve onların görevlilerinin maaşlarının karşılanması üzere tesis edilmiştir. Bu vakıflar 130 hayratın idamesini sağlamışlardır. Rize'de kurulan para vakıflarının % 84'ü daha çok dini hizmet alanında faaliyet göstermişlerdir. 
Nitekim bu 130 vakıftan 109'u cami ve mescit için kurulmuştur. 

Kadiri şeyhine ait olan Yahya Baba Türbesi merkez ilçeye bağlı Dörtyol köyündedir. Şehit Paşa Türbesi Hemşin'in Yeniköy Mahallesinde, Gumdiyon Şehitliği, Hemşin'in Kantarlı köyünün güneyinde yer almaktadır. Osman Niyazi Efendi Türbesi Güneyce'nin Kolekli Mahallesinde, Şeyh Hasan Efendi ve Şeyh Süleyman Dede Türbeleri Ardeşen'in Seslikaya köyünde, Süleyman Vehbi Efendi Türbesi Pazar ilçesinin Örnek köyünde, Mahmud Beşe Türbesi Pazar ilçesinin Uğrak köyünde, Halveti şeyhi Mehmet Ali Efendinin Türbesi ve Ulu Veli Abdurrahman Türbesi Rize'de ziyaret edilen türbelerdendir. 


Ehl-i iman için yeni bir muvakkithane yapıldı” -Metni sadeleştiren: Yrd. Doç. Dr Mücahit Kaçar - 

28 İsmail Kıvrım. Osmanlı Dönemi'nde Rize ve Çevresinde 
Kurulan Para Vakıfları (1859-1913) 
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XX. Yüzyıl 


Bütün eski Rize resimlerinde görülen sahile yakın kırma çatılı, tek minareli, şadırvanlı Yalı Camii, Vakıflar tarafından satılmış ve yıkılmıştır. 

Mustafa Kemal Atatürk, Sonbahar Gezileri çerçevesinde 17 Eylül 1924 tarihinde beraberinde eşi Latife Hanım, Salih Bozok, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Ali Kılıç, Rize milletvekili Rauf Benli ve bazı arkadaşlarıyla birlikte Rize'yi ziyaret eder. Atatürk'ün Vilayet Konağına uğrayıp üst kattaki valiliği ziyaret ettikten sonra Adliye dairesinin bulunduğu kata indiği sırada, Rize Müftüsü Mehmet Hulusi Efendi ve Pazar müftüleri, medreselerin yeniden açılmasını isteyen bir dilekçeyi kendisine verirler”. Atatürk dilekçeyi dikkatle 


29 3 Mart 1924 günü kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu 
maddelerinde mahalle mektepleri ve medreselerin kapatılmasına ilişkin bir ifade bulunmuyordu, ancak Maarif Vekili Vasıf Bey, Mayıs ayında yayınladığı bir genelge ile “Bakanlığı'nın elindeki ilkokulların hiçbirinde meslek dersleri okutulamayacağı, bunun öğretimin birleştirilmesine aykırı olacağı gerekçesiyle” mahalle mektepleri ve medreseleri kapattı. Yasa çıktığında ülkede 479 medrese ve 18.000 medrese talebesi vardı fakat sadece 6.000'i gerçek öğrenci idi. Geri kalanlar, II. Abdülhamit devrinde çıkan bir kanunla medrese öğrencileri askerlikten muaf tutuldukları için okula kayıt yaptıran ancak öğrenim görmeyen kimselerdi. Medrese başına ortalama bir hoca vardı. İstanbul'daki medrese binalarını 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okuduktan sonra ses tonunu yavaş yavaş yükselterek, “Demek okul istemiyor da medrese istiyorsunuz. Oysa bu Millet okul istiyor. Şu zavallı milletin yakasını artık bırakın da vatan evladı yetişsin, yükselsin. Medreseler asla açılmayacaktır, hocam. Bunu böyle bilesiniz. Eğer kendi o şahsınızdan, kendi o hayatınızdan, kendi maişetinizden endişe ediyorsanız buna imkan yoktur. Siz ibadetle meşgul olunuz. Böyle şeyler düşünmekte mana yoktur. Bu bir kanundur. Bu, kanunu yapanlar sizden daha alimdirler”, şeklinde tepkisini gösterir”. 

Medrese olayı Atatürk'ü bir hayli tedirgin etmiştir. 
Bir takım gizli faaliyetlerin olduğunu düşünen Atatürk, Rize'den ayrılıp Giresun'a doğru yol aldığı sırada, devrin Başbakanı İsmet Paşa'ya şifreli bir tel çekerek durumu anlatır. ‘Rize Vakası’ diye anılan bu olay üzerine Hulusi Efendi görevden alınır, 1909'da vefat etmiş olan Şeyh Osman Niyazi Efendi'nin damadı olması hasebiyle hadisenin Nakşibendilikle ilgili olup olmadığı da araştırılır. 

1872 yılı Trabzon Salnamesinde vilayetteki 
mübarek makamlar sayılırken şehir merkezinde bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesinden başka bir de İkizdere'nin Aşağı Haya (Çataltepe) köyünde bulunan bir 
mağaradan bahsedilmektedir. İkizdere ilçe merkezine 25 


inceleyen bir kurulun hazırladığı rapora göre; hiçbiri okul olarak kullanılabilecek nitelikte değildi. Adalet Bakanlığı'nın şer-i mahkemeleri kapatması üzerine Mekteb-i Kuzat (Kadı Okulu) da kapatıldı. 

30 Fatih Sultan Kar. Atatürk ün Rize gezisi. Bütün Yönleriyle 
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km. uzaklıkta, köy girişinde ormanlık alanda bulunan bu mağara, halen çevrede Hayali Mağarası olarak bilinmektedir. Köylüler, içerisinde önemli bir din adamının yattığı rivayetini duydukları mağaradan, önceleri şifalı olduğuna inanılan bir suyun aktığı ifade edilmektedir. Özellikle akli dengesi yerinde olmayan hastaların burada günlerce inzivaya yatırılarak ve bu sudan o içirilerek tedavi edildiğine (o inanıldığını söylemektedir. 


Rize'de türbesi bulunan bu Şeyh Ali Semerkandi'den başka, 1320'de İsfahan'da doğan, 1457'de Ankara Çamlıdere'de vefat eden Yahya oğlu Şeyh Ali Semerkandi daha vardır ki bu zatın vefat ettiği yerde vakfiyesi bulunmaktadır. Yine aynı adla anılan başka bir zat ise Karaman'da medfundur. Rize'deki Ali Semerkandi'nin, bu iki zatla aynı adı taşıyan başka bir zat olduğu anlaşılmaktadır. Şeyh Ali Semerkandi'nin, bölgenin Osmanlılar tarafından fethinden sonra zaman zaman bölgeye gelerek yerli gayrimüslimleri irşad ederek İslam dinine girmelerine vesile olan tasavvuf büyüklerinden olabileceği ileri sürülür. Şeyh Ali Semerkandi, bir müddet Rize'de yaşadıktan sonra burada vefat eder ve Piriçelebi Mahallesindeki Şeyh Camisi önünde bulunan alana defnedilir”. Mezarı üzerine 


31 Şeyh Camii, şehir merkezinde, Vilayet Konağı'nın 
güneyindeki eski Piri Çelebi Mahallesi'nde yer alır. İlk cami 
1711 yılında yapılmıştır. Bu yapı bazı onarımlarla 1953 yılına 
kadar gelmiştir. Bugünkü caminin inşası 1953-1965 yılları arasında tamamlanmıştır. 
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yapılan türbesi ise Rizeliler ve Rize'ye gelenler için bir ziyaretgah olur. Cumhuriyetin ilk yıllarından sonra bu cami çevresindeki mezarlık alan kaldırılırken, Şeyh Ali Semerkandi'ye ait türbe de yıktırılır ve çevresi düzenlenerek meydan haline getirilir. 

Şeyh Osman Efendi, Rize Eminettin Mahallesinden olup Altıkulaçzade ailesindendir”. 18. yüzyılın son yarısı ile 19. yüzyılın ilk yarısında yaşadı. Kadiri şeyhidir. 
Piriçelebi Mahallesinde bugünkü şehir meydanında bulunan Şeyh Camisi yanında kendine ait arsa üzerinde bir tekke inşa ettirip tarikat faaliyetlerinde bulunur. 
1850'li yıllarda irtihal edince, tekkedeki postnişinlik hizmetini oğlu Ahmed Şemseddin Efendi üstlenir. 

Şeyh Hacı Ahmed Şemseddin Efendi, Eminettin Mahallesinden ve Kadiri Tarikatı'ndan Altıkulaçzade Şeyh Osman Efendi'nin oğludur. Bazı kayıtlarda adı Şeyh Hacı Ahmed Baba olarak geçer”. 1813 yılında Eminettin Mahallesinde doğdu. Babasının vefatından sonra Piriçelebi Mahallesinde bulunan tekkede postnişin oldu. Bir müddet sonra tekke ile mescid-i şerifi yeniden inşa ettirdi. Kendisine berat verilerek hatip ve şeyhliği resmen onaylandı. Ekim 1856'da mescid ve tekkenin yakınında yapılacak on beş musluklu şadırvan ve bu şadırvana Kale deresinden altı yüz arşın mesafeden getirilecek su için ihtiyaç duyulan 25 bin kuruşun, benzer hizmetler için Dersaadet Hayriye tüccarlarından müteveffa Kırımlı Hacı Sadık Efendinin tahsis ettiği akçe 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vakfından karşılanması için talepte bulundu. İnşa ettirdiği tekkede fukara ve dervişlerin ikameti, çevredeki bazı kişilerin rahatsızlığına sebep oldu. Bunlar, mekanın mescid olduğunu öne sürerek fukara ve dervişlerin burada ikametinin doğru olmayacağı iddiasıyla dervişleri dergahtan uzaklaştırdı. İddia sahipleri Ahmed Baba'nın bazı Ehl-i sünnete mugayir batıl fikirler savunduğunu da söyleyerek 20 Kasım 1857'de mescidin hatiplik cihetinin elinden alınarak Hacı Receb Halife’ye verilmesine sebep oldular. 24 Kasım 1857 tarihli Ahmet Baba tarafından kaleme alınmış bir istidadan anlaşıldığına göre, inşa ettirdiği dergahta fakir ve dervişler gece gündüz yiyip ikamet ederek zikrullah ile meşgul olmalarına rağmen, halktan bazı kötü niyetli kişiler garez-i nefsaniyeleri sebebiyle tekkeyi kapatıp çevresini de zapt etmişlerdi. Bu kişilere engel olunup tekkenin yeniden faal hale gelmesi için resmi makamlardan yardım talep etmişti. Rize'de meydana gelen bu hareket ve Ahmet Baba'nın Bab-ı aliye müracaatı üzerine, konunun Trabzon Valiliği tarafından incelenmesi istenmiş ve yapılan araştırma sonucu verilen raporda “Şeyh Hacı Ahmet Baba'nın faziletli ve erbab-ı kemalden bulunduğu, bazı kötü niyetli kişilerin kendisine isnad ettikleri suçlardan uzak bir kişi” olduğu Vali Mehmet Ragıb imzasıyla Bab-ı ali'ye bildirilmişti. Verilen bu olumlu rapora rağmen nedense Ahmet Baba üç sene sürgün cezası verilerek Sinop'a gönderildi. Kendisi tarafından inşa edilen cami ve müştemilatının mütevelliliğine de öncelikle Hasan b. 
Osman Efendi tayin edildi. Bundan kısa bir süre sonra da 
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10 Aralık 1858'de gerek cami, gerekse müştemilatı 
bulunan hücreler için vakfedilmiş altı yüz kuruşluk vakfın mütevelliliği, İstanbul Süleymaniye'de Divoğlu Medresesinde geçici olarak bulunan ulemadan Rizevi Mehmed Haşim Efendi bin Hacı Osman Efendi'ye tevcih edildi. Şeyh Hacı Ahmed Baba'nın Sinop'ta bulunduğu sırada şehrin doğusunda Cezayirli Ali Paşa Camiinin sol tarafında önemli bir ziyaretgah olan ve Selçuklular zamanında yaşadığı rivayet edilen Seyyid Bilal Hazretleri”* türbesinin (o türbedarı Ali Efendinin ehliyetsizliği gerekçesiyle bu vazifeden alınması üzerine, 
27 Ocak 1861 tarihinde bu görev 150 kuruş maaş ile 
kendisine tevcih edilir. Bir müddet sonra sürgün cezasıyla Sinop'ta bulunan Şeyh Ahmed Baba'nın aile ve evladlarıyla olması için af edilerek Rize'ye dönmesine izin verilmesi ricası, Meclis-i Valada görüşülmüş, Ahmed Efendi'nin Sinop'a sürgün edilmesine dair bir karar olmadığı, bazı mezhep dışı fikirler savunduğu iddia edildiğinden hatibi bulunduğu mesciddeki hatiplik vazifesinin elinden alındığı, kendi halinde durmak ve umur-u mezhebiyeye müdahale etmemek şartıyla memleketine dönebileceği bildirilir. Rize'ye dönen Hacı Ahmed Baba, yerine hatipliğe getirilmiş olan Hacı Receb Halife'nin buradan hicret ettiğini beyan ederek, önceden bazı ashab-ı ağrazın yanlış ifadeleri ile uhdesinden alınmış olan hitabetin yeniden kendisine tevcih edilmesini talep eder. Bunun üzerine durum Trabzon Valisinden sorulup, takdim ettiği arzuhalde daha önce 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kendi tasarrufunda olan mescide yeniden minber vaz edilerek buranın hitabeti için berat talep eden Ahmed Baba'nın durumunun araştırılarak hakikat-ı halin bildirilmesi istenir. Tekkesini de yeniden faaliyete geçiren Ahmed Baba, artan dervişler ve buradan istifade eden fukaranın iaşesini sağlamakta sıkıntıya düşünce, yeniden resmi makamlar nezdinde girişimde bulunup münasip miktar taamiye tahsis edilmesini talep eder. 
Tekkesi için 4 Kasım 1870 tarihinde bir de vakfiye tanzim ettiren Şeyh Ahmet Baba, bir zikirhane, iki bab şeyh odası, bir kahve ocağı, beş bab çilehane hücresinden müteşekkil tekke-i şerif için üç bin kuruş da nakit para vakfetmiştir. Belgelerden ahlak-ı hamide, evsaf-ı cemile, ilim ve faziletiyle güzide bir zat olduğu anlaşılan Ahmed Baba'nın, 1872'de tasdik edilen vakfiyesine göre, vakfedilen paradan bir senede hasıl olacak 450 kuruş nemanın elli kuruşu tekkedeki hizmetlere, yüz kuruşu tekkenin tamir ve tezyinine, üç yüz kuruşu da tekkede postnişin olacak şeyh efendiye verilecektir. Hangi tarihte vefat ettiği tesbit edilememekle birlikte Şeriye Sicilleri'nde tesadüf edilen 16 Mart 1882, ve 28 Ağustos 
1894 tarihli “Tarikat-ı aliye-i Kadiriye hulefasından 
reşadetlü el hac şeyh Ahmed Baba'nın menziline varup” ibarelerinden o tarihlerde hayatta olduğu anlaşılmaktadır. 

Şeyh Ahmet Hami Oo Efendi, Piriçelebi Mahallesi'nden Mehmet Efendi'nin oğlu olup Kadiri Tarikatı şeyhlerindendir”. 1907 yılında o zamanlar yeni inşa edilmiş olan Rize Hükümet konağı yakınındaki 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Tekke Camii (Şimdiki Şeyh Camii)'nin mütevellisi idi. 
Bu caminin tamir ve bakımı için hayırsever halktan 4550 
kuruş para toplayan Hacı Şeyh Ahmet Hami Efendi, bu paranın cami vakfına gelir kaydedilmesi için Rize Şeriye mahkemesine müracaat etmiş ve o zamanlar Rize'nin önde gelenlerinden olan, Kadızade Hacı Ahmet Efendi oğlu Hafız Mesut Efendi, Tüfenkçizade Muhsin ağa oğlu Osman Efendi ve Hulusizade Ahmet ağa oğlu Hurşid Efendi'nin şahitliklerinde bu kaydı gerçekleştirmişti. 


Osmanlı döneminin sonları ile Cumhuriyet döneminde yaşamış şahsiyetlerden biri olan İlyas Fehmi Efendi, halk arasında Derviş Baba olarak anılır. Bu zatın dedesi Ali Reis, aslen Abhazya Çerkezlerindendir. 
Kafkasya'dan üç kardeş Rus baskısından kaçıp önce Rize'ye, oradan da Düzce'ye göç etmişler, daha sonra Ali Reis, Düzce'de kalmayıp Rize'ye dönerek burada Yeniköy Mahallesine yerleşir. Derviş İlyas Efendinin babası Mahmut, anası Bal Nene lakablı Gülizar hanımdır. 
Nüfus kaydında 1871 yılında doğduğu yazılı olmasına rağmen 1961 yılının 11. ayında 110 yaşında vefat ettiği dikkate alınınca nüfustaki kayıttan yirmi yıl daha önce doğmuş olduğu anlaşılır. İlyas Efendi, hem dönemin siyasi olaylarını takip etmek hem de ticaret için zaman zaman Erzurum'a giderdi. Bu seyahatlerinde orada bulunan Kadiri Tarikatı'na bağlı bir cemaatle tanışıp halvet olur ve o cemaatın şeyhine 1890-1900 yıllarında intisab eder. Şeyhi kendisine şeyhlik icazeti verir ve Rize'de tekke açmasını ister. O da Rize'de (Eski 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hükümet konağının arkasında) deniz tarafında tek katlı 
100 metre kare civarında bir bina inşa ederek burada bu 
tarikat adabı üzere Cuma akşamları cemaatiyle beraber zikir meclisleri düzenler. Bundan sonra halk kendisine Derviş Baba adını takar ve bu adla anılmaya başlar. 
Derviş Baba bu tekkeden başka Yeniköy mahallesindeki evinin alt katını da tekke olarak düzenleyip müritleriyle birlikte ayin ve zikirler yapar. Daima omuzlarına kadar inen uzun saçlarıyla Derviş İlyas Baba, gerek tekkedeki zikir meclislerinde, gerekse tekkelerin kapanmasından sonra evinde sabah namazının ardından tek başına yaptığı evrad ve ezkar derslerinden sonra Yunus Emre'ye ait özellikle “Şol Cennetin Irmakları” diye başlayan şiiri yüksek sesle okur. 


Derviş Baba tekkelerin kapanmasından sonra bu kanundan haberi olmadığı için müritleri ile birlikte Yeniköy mahallesindeki evinden halka şeklinde zikrederek çıkıp şehir meydanındaki tekkesine giderken yüksek sesle yapılan zikirden vali haberdar olunca tutuklanıp hapsedilir. Bundan kısa bir zaman sonra da serbest bırakılır. Artık toplu zikir meclisleri düzenlemez, ancak zikirlerini ve Kadiri Tarikatı üzere derslerini sabah namazından sonra evinde tek başına, bazen de ev halkıyla icra eder. 


İlyas Efendi gençliğinde Batum'un Osmanlı hudutları dahilinde olduğu dönemde Batum'a gitmiş orada hem otel işleterek ticaretle uğraşmış, hem de siyasi çalışmalar yapmıştır. Derviş Baba'nın Rusya ve 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Gürcistan aleyhindeki çalışmalarından haberdar olununca hakkında ölüm emri çıkarılır. O tarihlerde Giresun, Trabzon, Rize, Hopa, Kars ve Ardahan bölgeleri Rus işgalinde bulunduğundan Rize'ye gelemez. O da daha batıdaki Ünye'ye gider. Burada edindiği basit bir taş baskı tekniği ile el ilanı şeklinde yarım gazete sayfası kadar Oo bildirilerle gazetecilik yapar, halkın aydınlanmasına hizmet eder. Bu gazetede Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'daki din adamları ile aydın kişilere yazı ve makaleler yazdırır. Sohum, Batum, Kars, Ardahan, Rize, Trabzon, Giresun ve tüm Kafkasya'ya, kah giderek kah gizlice göndererek bu gazetenin dağıtımını yapar. 

1918 yılında Rusların çekilmesi üzerine Rize'ye 
gelir, burada bir ara Orta Cami önünde bakkallık yapar ve daha sonra bugünkü Atatürk Caddesi üzerinde Tatoğullarına ait bir binayı otel olarak çalıştırmaya başlar. Bu binanın yanmasından sonra ise ticareti bırakır. 
1919 yılında Kurtuluş savaşının başarısı için faaliyet 
göstermek üzere kurulan Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Rize Şubesi kurucuları arasında Rize müftüsü Mehmet Hulusi Efendi ile birlikte yer alır. 
Gayrimüslimlerin kötü emel ve gizli faaliyetleri sebebiyle bölgeden çıkarılmaları yönünde yaptıkları tamamen stratejik uygulamalar, Milli mücadeleden sonra değerlendirilir ve kendisine İstiklal madalyası verilir. 
1921 yılında yapılan seçimlerde belediye meclis 
üyeliğine seçilir. 
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Yaşının hayli ilerlemesine rağmen beş vakit namazını cemaatle kılmaya özen gösterir. Hatta kış aylarında karın fazla yağdığı zamanlarda bile karı yararak sabah namazı için camiye gider, kar üzerinde yol açıldığını görenler Derviş Baba'nın camiye gittiğini anlarlar. Rivayet edildiğine göre, Rize şehir meydanı kenarında bulunan türbe ve mezarların yanından geçerken, bu kabirlere selam vermektedir. Derviş Baba'yı muhtelif şehir ve beldelerden çokça ziyarete gelenler olur. Hatta bir defasında Mısır'dan kendisini ziyarete gelen bir zat, bir müddet yanında kaldıktan sonra Rize'de vefat eder ve Derviş Baba'nın evinin yanına defnedilir. 

Derviş Baba torunlarına yaptığı bir tavsiyede “Hastahane ve askeriyenin ihalelerine girmeyin, çünkü bunlarda büyük mesuliyet vardır. Hastalar senin temin edeceğin erzak ile doyup şifa bulacak, Askerler karnını doyurup cephede savaşacak. Bunların vebali büyüktür”, der. Gerek Osmanlının son döneminde, gerekse Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Rize'nin itibarlı ve saygın kişisi olarak bilinir. Bu yüzden Rize merkez ile çevre kaza ve köylerden cami yapımı, fakir fukara yardımı, evi yananlara toplanacak yardımlar için kendisine müracaat edenlerle birlikte esnafı dolaşıp yardım toplanmasına ön ayak olmaktadır. 

Dedesinin adına izafeten Ali Reiszade olarak anılan Derviş Baba ve akrabası, soyadı kanunundan sonra İnanç soyadını alır. Emine adlı bir hanımla evlenen Derviş Baba'nın Ali Rıza, Mahmut Faik ve Mehmet 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Cavit adlarında üç oğlu, Hatice Şükriye adlı bir kız çocuğu olmuştur. 

Kadiri şeyhi Mehmet Hulusi Efendi, Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kale-Varoş (Yazlık-Hisarcık) köyünden ticaret ve ziraatla uğraşan Temuşoğlu Mehmet Arif Efendi'nin oğludur. 1871 yılında dünyaya gelir. 
1881 de başladığı rüşdiyeyi 1885 yılında tamamlayıp 
şehadetname alır. Çayeli'nin Gürgenli köyünden Kalafat Mehmet Efendi tarafından kurulmuş Pazar ilçesinin Suçatı (Apso) köyü medresesinde başladığı tahsiline Arabistan ve Türkistan'da devam eder. Bu arada Afganistan, Buhara, Belh, Tataristan ve Merginan gibi bölgelerde bulunur. Anadolu'ya dönüp Ordu'nun Fatsa ilçesinde Osman Paşa Medresesinde görev yapan Müderris Abdülhamid Efendinin ders halkasına girer”, Buradaki üç senelik tahsilden sonra hocasından icazet alır. Türkçe, Arapça, Farsça, Lazca ve Rusça bilen Mehmet Hulusi Efendi, 1915 yılında mezun olduğu Fatsa Medresesi müderrisliğine tayin olur. Müsvedde halinde basılmamış bir divançesi olan Mehmet Hulusi Efendi, Medine-i münevverede Harem-i şerif imamı ve Kadiri şeyhi Muhammed Rauf Tahir Efendi'ye intisap ederek ondan hilafet almış bir Kadiri halifesidir. 


Şeyh Hacı Abdullah Efendi, aslen Kırım'ın Kefe şehrindendir. Babasının adı Hacı Bekir Efendi, anasının adı Hatice hanım, dedesinin adı Mahmud’ dur. 1850”den sonra Rize'ye göç edip Yeniköy Mahallesine yerleşen 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Hacı Abdullah Efendi Nakşibendi tarikatı şeyhidir. Rize Orta Camii yakınında inşa edilen büyükçe bir şadırvanın üst katında bir tekke yaptırarak burada postnişin olur. 
Şeyh Hacı Abdullah Efendi'nin Rize'deki faaliyetleri hakkında fazla bir malumat olmayıp, hakkındaki bilgiler daha ziyade 1868 yılı başında vuku bulan irtihali üzerine yazılan tereke ve veresesine dayanmaktadır. Rize'de Kale Mahallesinden Hacı Hasan Efendi kızı Aişe hatun ile evlenmesi ve irtihali üzerine 26 Haziran 1868 tarihinde Rize Şeriye mahkemesi tarafından kaydedilen terekesinden anlaşıldığına göre kütüphanesinde, yazma Kaside-i Bürde, Hadis-i Erba'in, basma Mev'iza kitabı, Karadavud Şerhi, Delailü”l-Hayrat, Şifa-i Şerif li-Aliyyöl-Kari gibi eserler bulunmaktadır. İkamet ettiği Yeniköy mahallesinde mülk olarak bir bahçe sahibi olması onun Rize'ye yerleştiğini göstermektedir. 


Şeyh Hacı Mustafa Efendi, Rize merkez Piriçelebi mahallesindendir. Orta Cami yakınında bulunan şadırvanın üstündeki Nakşibendi tarikatına ait tekkede görev yapar. Postnişinliği esnasında 73 adet Mecidiye yüzlük altını tekkeye vakfeder. 1891 yılından önce irtihal eder. Vefatı üzerine tekkenin nuküd-ı mevkufesi ile vakıf dükkanlarını kiraya verip bedellerini tahsil için mütevelliliğe Şeyh Mustafa Efendinin oğullarından Osman Efendi, onun vefatından sonra da 1892 yılında Dava vekili Haşim Efendi getirilir. Babasının ölümünden sonra tekkenin postnişinlik görevini üstlenen oğlu Ahmed 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Hamdi Efendi, bu tekke için 1902 yılında bir vakfiye tanzim ettirir. 


Şeyh Ahmet Hamdi Kfendi, Rize merkez Piriçelebi mahallesinden Şeyh Hacı Mustafa Efendinin oğludur. Şeyhlik icazetini babasından almış olmalıdır. 
Babasının vefatından sonra Orta Cami civarında bulunan Nakşibendi Tarikatına ait tekkede postnişin olur. 
Tekkenin giderlerini karşılamak için aynı yerde bir tarafı kabristan, bir tarafı umumi yol-köprü, bir tarafı Mataracızadelerin arsaları, dördüncü tarafı nehirle sınır 
olan iki adet dükkanını bütün ekleriyle birlikte 1902 
yılında buraya vakfeder. Bu konuyla alakalı vakıf senedine göre gelirlerden onda biri, tekkenin masraf ve tamirine, geri kalan onda dokuzu da tekkede görev yapacak olan Nakşibendi halifesi ve burada imamlık hizmetini ifa edecek zata verilecektir. Şeyh Hacı Ahmet Hamdi Efendi, kurduğu bu vakfın mütevelliliğine de Müftü Mahallesinden Çamayuşzadelerden Dursun Ağa oğlu Ahmet Hilmi Efendiyi görevlendirir. Şeyh Ahmet Hamdi Efendi ve babası Şeyh Hacı Mustafa Efendi, daha sonraları kaldırılmış olan Orta Cami çevresinde bulunan mezarlık içindeki türbede defnedilmiş olmalıdır. 

15 Aralık 1925 günü “Biz zorla şapka giymek 
istemiyoruz, sarığımız bize yeter!” diyerek Ulu Cami önünde toplanan halkın dağılmaması üzerine jandarmalar ateş açarlar. Uyarıya rağmen dağılmayan kalabalığın 
üzerine gelişi güzel açılan ateş sonucu 17 kişi ölür. 143 
kişi tutuklanır. Olaylar üzerine Hamidiye Kruvazörü Rize 


37 


sahillerine gelip demir atar”. Hamidiye zırhlısı, sivil halkın ve yerleşim alanlarının çok olduğu ve Ulu Caminin bulunduğu Bataniye yamaçlarını döver. 
Kimilerine göre kuru sıkı olan top atışları karşısında halkın hissiyatı türkülerde ifadesini bulur. 

“Atma Hamidiye atma, vergi de vereceğuz, serpuş da giyeceğuz” 

Halk korkutulup sindirilmek istenir. Rize Ulu Cami imamı Şaban Hoca, namazdan sonra etrafında toplanan kalabalığa, “Biz hükümetten akaid-i diniyye'ye hizmetkarlık ve bağlılık isteriz. İnanmayan inanmasın, fakat insanlara zulüm edilmesin. Tek isteğimiz sarığımıza, sakalımıza ve cübbemize dokunulmasın. 
Şapkayı giyenler giysin ama giymeyenler hapse atılmasın!” Bu heyecanlı konuşmadan sonra coşan kalabalık köylülerle birlikte hükümet konağına doğru yürüyüşe geçerler. Yarı resmi Hakimiyet-i Milliye gazetesi bir gün sonra şunları yazar; “Rizenin Bataniye bölgesinde Ulu Cami imamı Şaban Hoca halka karşı konuşurken; “Hükümette din düşmanlığı baş göstermiştir. 
Memlekette herkes şapka giymeye zorlanıyor. 
Giymeyenler hapisten idama kadar cezalara çarpılıyor. 
Buna karşı duyarsız kalmak dinimizde günahtır. 


37 “1925 yılında Şapka Devrimi aleyhinde Rize köylerinde 
meydana gelen olaylarda da emniyet görevi üstlenmiştir. 
Olayların büyüyerek civar ilçe ve illere yayılmasına meydan vermemek için, yakalananların İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmaları boyunca Rize'de kalmıştır.” 
http://www.dzkk.tsk.tr/turkce/tarihimiras/HamidiyeninSeyri.ph 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Ayaklanma vacip olmuştur! Biz herkes dinimize girsin demiyoruz. Biz hükümetten sadece dinimize saygı ve bağlılık istiyoruz. Müslümanlara ve İslam'a 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zulmedilmesine müsaade etmeyeceğiz!” Deyince halk toplu yürüyüşe geçer. Hakimiyet-i Milliye gazetesinin yazdıklarına göre, isyancılar Hükümet Konağını ele geçirirler. Ankara hükümeti Rize üzerine büyük bir askeri kuvvet gönderir. Anlatıldığına göre üç gün süren halk ile asker arasındaki çatışmalarda yüzlerce köylü hayatını kaybeder. Bölgenin imdadına hemen gezici-seyyar İstiklal Mahkemesi yetişir. Yargılama göstermeliktir ve son tiyatro sahnesidir. Bir gün süren tek celsede, hakim koltuğunda oturan ve hiçbiri hukuk adamı olmayan milletvekilleri tarafından temyizi, itirazı ve avukatı olmayan mahkeme değiştirilemez kararını verir. Karara göre ”Bu isyancılar İslam Devleti istiyorlar. Hilafet istiyorlar ve kendi şer düşüncelerine halkı da alet ediyorlar. Sadece bir gün içinde bu 143 kişinin yargılama işlemi bitirildi. On dört kişi 15'er yıla, yirmi iki kişi onar yıla, on dokuz kişi de beşer yıl kalebend denilen ağır hapis cezasına çarptırılır. Geriye kalanlar ise dayak ve para ödeme gibi hafif ceza alırlar. İstiklal Mahkemesinin hızla verdiği kararla hemen Dalyan Camii önünde kurulan darağacında sekiz kişinin idam hükümleri infaz edilir. İdamlar deniz kenarında yapılarak aynı yere gömülür ve 3-4 ay sonra cesetler ailelerine teslim edilirken çıkarılan naaşların yeni defnedilmiş gibi durdukları rivayet edilir. 
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Asılan sekiz kişi Ulu Cami imamı Hafız Şaban Koliva Hoca Efendi (hareketin lideri olarak kabul edilir), Muhtar Tarakçıoğlu Yakup Çavuş (Yakup Peçe), Muhammet Peçe, İslahiye köyü imamı Hacı Hasan Efendi, Jandarma karakolunu basan Belediye bekçisi Kadir Koliva Ağa, Hasan Külünkoğlu, Kamburoğlu Hafız Mehmet ve Nakşi Şeyhlerinden Numan Sabit (Tarakçıoğlu) Efendi'dir. Bu olayla ilgili olarak yargılananlar arasında Merkez Camii İmamı Hafız Kamil ile, medreselerin açılması ile ilgili dilekçeyi yazan Rize Asliye Mahkemesi Başkatibi Hafız Osman Efendi ile kardeşi Avukat Hulusi Bey 1933 yılında çıkan bir aftan yararlanarak serbest kalırlar. 25 Kasım tarihli kayıtta Rize'de şapka ve diğer inkılaplara karşı gösteriler yapıldığı, olayların İstiklal Mahkemesi'ne intikal etmiş ve sekiz göstericinin idama mahküm edilmiş olduğu belirtilir”. 

Numan Sabit Efendi, Rize'nin Güneysu ilçesinden Tarakçıoğlu ailesinden olup Nakşibendi 
Tarikatı'na mensup bir şeyh olduğu ileri sürülür. 1925 
yılında çıkan Şapka kanununa muhalefet için ülkede başlayan gösterilerden biri de Rize'de meydana gelince, buraya gelen İstiklal Mahkemesince gösteriye ön ayak oldukları gerekçesiyle tutuklanan kişilerdendir. 

Numan Sabit Efendi 10 Aralık 1925 tarihinde başlayıp 14 Aralık tarihinde sonuçlanan Rize’ deki İstiklal Mahkemesi sonucu idam cezasına çarptırılan sekiz 


38 Açıklamalı Yönetim Zamandizini. Cilt II. 1919 — 1928. 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın No: 604 
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kişiden biridir. Yargılamanın sonuçlanmasından iki saat sonra Rize Dalyan Camii önünde infaz edilen idamlardan sonra aynı yerde deniz kenarında defnedilirler. 

Sabit Tarakçı, 1902 yılında Rize'de doğdu. 
Tarakçıoğlu Memiş Efendi'nin tek oğludur”. Sabit Tarakçı; idam edildiğinde Niyazi ve Memiş adında iki erkek çocuk geride bırakır. Beş ve yedi yaşlarında yetim kalan iki çocuğu büyüten Fatma Hanım, Güneysu'da saygın kişiliği ve asaletiyle bilinmektedir. Sabit Tarakçı'nın Nakşi Şeyhi Numan Sabit Efendi olarak anlatılmakta olduğu, esasen bu iki ismin farklı insanlara ait olduğu ileri sürülür. Mert ve gözü pek kişiliği, haksızlığa karşı boyun eğmeyen yapısı yüzünden bazı olaylara karışmış, birkaç kez mahpus yatmış olan Sabit Tarakçı'nın daha çocuk sayılabilecek bir yaşta iken anne ve babası vefat etmiştir. 

Güneysulular Ankara'da gerçekleşen tepeden inme dayatmaları kabul etmezler. Güneysu nahiyesi kaynamaya başlar. Olayları protesto etmek için şehir merkezine doğru yürüyüşe geçerler. Protesto gösterileri on gün sürer. Rize'ye gelen askeri birlikler Güneysu'ya sevk edilince bütün direnişçilerle birlikte esasen şeyh olmayan Sabit Tarakçı da tutuklanır. 

İl merkezine sekiz km. mesafede bulunan Gündoğdu beldesine bağlı Taşlık köyünde kime ait olduğu bilinmeyen bir türbe bulunmaktadır. 


39 Fatih Sultan Kar. Potomya; Potomya Olalı Böyle Zulüm 
Görmedi 
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Ardeşen Evliyaları 


Anlatılır ki, Yavuz Sultan Selim Trabzon Sancak Beyi iken, Osmanlı tahtına sahip çıkmak ister ve bu amacı gerçekleştirmek için Kepa Sancak Beyi olan oğlunun yardımına gerek duyar”. Yardım almak için sahil boyu bölgeden geçerken Fırtına Deresinde ağaç parçalarını görür. Bölge tamamen boş, bataklık ve çalılıktır. Çevresindekiler, kendisine bölgede kimsenin yaşamadığını söylediğinde, Yavuz Sultan Selim deredeki ağaç parçalarını göstererek, " Bu belde tenha değil, bakın dere yonga taşıyor. Bu yörenin ardı şendir", der. Yani yüksek kesimlerde yerleşim birimleri olduğunu ifade eder. Ardışen sözcüğü zamanla halk dilinde Ardeşen olarak yerleşir. 


İlçenin Kavaklıdere (o Mahallesinde bulunan kilisenin yapım tarihi bilinmemektedir. Muntazam düzgün taştan yapılmıştır. Uzun süredir terk edildiğinden duvarlarının bir bölümü yıkılmıştır. Dikdörtgen planlı kilise narteks ve naostan meydana gelmiştir. Üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür. Kilise üç apsisli olup orta apsis beşgen planlıdır ve dışarıya çıkıntılıdır. 


Şeyh Hasan Usta, Seslikaya köyünden Kulaberoğlu ailesinden olup babası Temurcu Molla Osman'dır. Bölgede hürmetle anılan ve yaşadığı dönemde olduğu gibi öldükten sonra da kerametleri, 


40 http://www.ardesen.gov.tr/ardesenin-tarihi 
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menkıbeleri dilden dile aktarılan Şeyh Hasan Dede'nin yaşadığı dönemde Ardeşen'de üç veli bulunduğu, bunların Işıklı köyü ve Aşağıdurak köylerinde birer zat ve Seslikaya köyünde bulunan Hasan Efendi oldukları, bu üç zat'ın beş vakit namazda bir araya gelerek cemaatle namaz kıldığı rivayet edilir”. Çevredeki hayır işlerinin önderi durumundaki Şeyh Hasan Efendi'nin halen ayakta olan Seslikaya tarihi kemer köprüsünün yapımında da teşvik ve katkıları olmuştur”. Vasiyeti üzerine vefatından 


41 Camii, derebeylik konağı ve rüştiye binası gibi tarihi 
yapılarla bağlı olduğu ilçeden çok önce kurulmuş olan Işıklı köyünün meşhur Cuma Pazarı, Trabzon'dan Hopa'ya kadar birçok kişi tarafından ziyaret edilirdi. Cami, 1887 yılında inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlıdır ve kesme taştan yapılmıştır. 
Ağaç işçiliği ve süslemeleri oldukça dikkat çekicidir. 
Kubbesinin üzerindeki yıldız motifi kalem işidir ve bir ustanın elinden çıktığı açıkça görülmektedir. 

42 İlçeye dokuz km. mesafede bulunan köyün eski ismi Ağvan 
olup köyün ilk kurucuları olan bir Kıpçak kabilesinin adıdır. İki dere arası anlamına gelen Ağvan, Merkez Mahallesinin kuzeyinde yer alan mağaranın içine atılan taşların meydana getirdiği ilginç seslerden dolayı daha sonra Seslikaya adını alır. 
Adını aldığı mağaranın dışında tarihi camisi, kemer taş köprüsü ve türbesi ile ziyaretçileri çeken bir konuma sahiptir. Cami 
1801 yılında yapılmış olup ağaç süslemeli camilerin güzel 
örneklerinden biridir. Yapı malzemesi taş ve ahşaptır. Caminin taş mihrabı sade olup minberi, mahfili taşıyan sütunları ve tavan kısmı ağaç süslemelidir. Çatı boşluğuna ahşap kubbe yerleştirilmiştir. Caminin dış kısmınn güney-batısında ve üst pencereler hizasında dışa taşırılmış kitabede şu yazı görülür. 
“Bu camii şerifi bina iden Yaşin Zade Ali Usta ve refiki 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yedi yıl sonra yapılan türbesi, çevrede ziyaretgah olarak bilinmektedir. Hasan Efendi'nin bu türbesi, Rize'de üstü beton kubbe ile örtülü sandukalı tek türbedir. İki defa evlendiği ve 125 yaşlarında iken 1845 yılında vefat ettiği anlatılan Hasan Efendi'nin sandukasının baş tarafında bulunan mermer mezar taşı kitabesinde şu yazı yer almaktadır. 


“Ya Hu. Kulaberoğlu Temurcu Molla Osman oğlu Merhum Şeyh Hasan Usta ruhu için Fatiha h.1262.” 


Türbesinin önündeki kiremitli kabir de yine kendisi gibi keramet ehli bir veli olan oğlu Süleyman Dede'ye aittir. Bu türbenin üzerinde H.1308/M.1890 tarihi okunmaktadır Türbe taş duvarlı, dikdörtgen planlı, beşik çatılıdır. 


1835 yılına ait Nüfus Defterine göre o yıl 65 
yaşında bulunduğuna göre 1770 yılında doğmuştur. Aynı defterde “Uzun boylu, ak sakallı, Demircioğlu Hasan bin Osman” şeklinde kaydedilmiştir. Çocuk yaşta ölmüş Hüseyin adlı oğlundan başka 1835 yılında 40 yaşında Salih, 35 yaşında Osman ve 2 yaşında Süleyman adlı çocukları bulunmaktaydı. Şeyh Hasan Efendi yaz döneminde komşularıyla birlikte Ziğem-i süfla köyü yaylalarından Gulazena (Dereyayla)'ya çıkardı. Topluca 


Murteza oğlu Mustafa. Üçüncü usta Kurtoğlu Osman sene:1216” (M.1801) 
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yaylaya ulaşıldığında Hasan Dede asasını yere koyar, dua eder, böylece yaylaya girerlerdi. Yayla dönemi sonunda da yine yaylacılar toplanır, Hasan Dede'nin duasından sonra buradan ayrılırlardı. Bu türbe, Rize'de üstü beton kubbe ile örtülü sandukalı nadir türbelerden biridir. İki defa evlendiği rivayet edilen Şeyh Hasan Efendinin mezar kitabesine göre vefat yılı 1262/1845'tir. Bu durumda 75 yaşında vefat etmiştir. Sandukasının baş tarafında bulunan mermer kitabesi şöyledir; 


Ya Hü 

Kulaberoğlu Timurcu 

Molla Osman oğlu 

Merhum Şeyh Hasan Usta 

Ruhuna Fatiha 

1262 

Şeyh Hasan Efendi ile ilgili yörede dilden dile birçok menkıbe anlatılmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir. 

Osmanlı askerleri Seslikaya köyünden geçmektedir. Askerin ve mühimmatın köyün dibindeki dereden geçebilmesi için mevcut köprü yeterli değildir. 
Askerlerin başındaki yüzbaşı gövdece iri, boyca uzun büyük ağaçlardan birkaç tane kestirir. Kestirir kestirmesine ama ağaçları yerinden oynatmak mümkün olmaz, köylüler yardım ederse de durum değişmez. 
Zaman ilerledikçe komutan bağırıp çağırmaya başlar. 
Köylü de bu halden üzüntü duyar. O sırada bir başka köye ziyarete gitmiş olan Hasan Dede köyüne dönmüş, 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uzaktan asker ve köylüleri görerek yanlarına varmıştır. 
Selam verdikten sonra “Hele bir nefeslenin, bir de ben yoklayayım” der. Köylünün saygı dolu bakışları, onu tanımayan komutan ve askerlerin alaycı bakışları altında koca koca ağaç kütüklerini tuttuğu gibi birer birer hiç zorlanmadan derenin diğer tarafına uzatır ve köprüyü tamamlar. 


Hasan Dedenin mezarını kendi halinde, kimsenin işine karışmayan, bildiği ile amel eden, saf ve temiz bir köylüsü kazmaktadır. Köylü, mezarın içinde kazmaya devam ederken, Rize'nin o meşhur yağmuru başlamış, her tarafı sel alıp götürmüştür. Hikmetinden sual olunmaz, ne mezarın içine ne mezarı kazanın üzerine bir damla yağmur düşmemiştir. Köylü mezarı kazıp dışarı çıkınca ve etrafta hocadan başkasını göremeyince, hocaya dönerek şöyle der. “Hoca bu kadar kuvvetli yağmur yağıyor, gök delindi de ne mezarın içine ne sana de bana bir damla bile yağmur düşmüyor?” 

1945 yılında Hasan Dedenin türbesi civarındaki 
evlerden birine yakın bir köyden gelin gelmektedir. Gelin tarafı, oğlan tarafından sabaha kadar tulum eşliğinde horon oynamayı şart koşar, olmazsa olmaz der. Düğün sahipleri durumu hocaya sorarlar. Hoca cevaben, “Biz türbeye, Hasan Dede'ye hürmet ediyoruz, onun türbesinin olduğu yerde, yakınındaki bir evde tulum çalmak, oynamak, eğlenmek hoş değildir, bunu kabul edemeyiz.” dese de kız tarafı oyunsuz olmaz, diye huzursuzluk çıkarırlar. Bu durum üzerine hocaya “Ne 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yapalım düğünden vazgeçelim mi?” diye sorulur ve hoca şu şekilde cevap verir. “Bu dediğinizden dolayı gelin bırakılmaz, düğünden vazgeçilmez. Siz gelinin gelmesine, tulum çalınıp oynanmasına izin verin. Günahı vebali onların başına deyin, ancak yakın akrabaları olarak evi de mahalleyi de terk edin.” Oğlan tarafi hocanın dediğini yaparlar, kız tarafı ve düğün alayı gelini eve getirirler ve sabaha kadar sürecek horon başlar. Oyun başlar, gece yarısı olur. Kız tarafından pür telaş bir ihtiyar nefes nefese gelir, hepsinin evlerinin yanmakta olduğunu haber verir. Tüm köylü düğüne geldiğinden, köylerine dönene kadar evlerinin hepsi yanıp kül olmuştur. 


1950'li yıllarda bir yaz mevsiminde, Rize'de neredeyse her gün yağmur yağmasına rağmen pek ender görünen bir kuraklık hüküm sürmektedir. Uzun zaman yağmurun olmayışı kuyu sularının tükenmesine, ırmakların suyunun azalmasına neden olmuştur. O dönemde su ya kuyudan ya da ırmak denen küçük dereciklerden temin edilmektedir. Gece aniden bir yangın çıkıp evler cayır cayır yanmaya başlar. 20 haneli, evlerin iç içe olduğu mahallede çıkan yangını söndürecek bir damla su yoktur. Ufaktan ufaktan akan su da kurumuştur. 
Tüm mahalle Hasan Dede'nin türbesine koşarak Allah'a yalvarırlar. Hasan Dede'nin hürmetine bize su gönder, diye dua ederler. Dua edip türbeden ayrıldıklarında, kuruyan derelerden oluk oluk su akmakta olduğunu gören mahalleli bu su ile kısa zamanda ateşi söndürür. 
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1930'ların başlarına kadar köye henüz elektrik gelmemişken, her hafta Cuma geceleri mumlarla türbe ışıklandırılırdı. Mumu yakmakla görevli kişi mumları yakarak Kur'an-ı Kerim okurdu. Anlatılır ki, kış mevsiminde sağanak halinde yağmur başladığı bir günde, türbe görevlisi de yaya 5-6 saatlik mesafedeki bir eve misafirliğe gitmiştir. Cuma gecesi türbede mumları yakıp, Kur'an-ı Kerim okuyacak olan görevli, yağmur hafifler diye bekler ama yağmurun kolay kolay dineceği yoktur. Görevli bakar, olacak gibi değil, geciktikçe gecikmektedir. Bunun üzerine yola koyulur, ancak karanlıktan göz gözü görmemektedir. Görevli yatsı ezanı okunmak üzere türbeye erişmiştir ancak üstü kupkurudur. 
Yol boyunca ona arkadaş olan, ışık tutan, sohbet eden bir pir-i fani olmuştur. 5-6 saatlik yol 1-2 saat sürmemiş, yol arkadaşı köyün girişinde Allahaısmarladık diyerek ayrılmıştır. 1960'lı yıllara kadar türbeye çok uzak yerlerden köylünün tanımadığı, bir gelenin bir daha gelmediği pir-i faniler, şeyhler türbeye gelerek zikrederler, müritleri de dışarıda beklerler. Bu duruma şahit olan köylüler de onları kendi hallerine bırakmaktadır. Gel zaman git zaman köylülerden merakını yenemeyen bir delikanlı yanaşarak şöyle sorar. 
“Sizi ne için türbe içine almazlar da dışarıda beklersiniz?” Delikanlıya kapı aralığından baktırırlar. 
Delikanlıya arkadaşları ne gördün diye sorarsa da, o genç sorulara yıllarca cevap vermez. Zamanla o uzak bilinmedik yerlerden gelenler gelmez olunca, delikanlı şu cevabı verir: “Türbenin içi 4 metre kare var-yok, kapı 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aralığından baktığımda içerisi o kadar geniş ki saymakla bitmeyen yüzlerce kişi içeride, her yer apaydınlık, ortada sanduka diye bir şey yok, dümdüz bir alan, her renkte türlü türlü kıyafetler içerisinde birçok kişi toplanmış. Bu yer, bir zamanlar herkesin gözü önünde bakıp da göremedikleri manevi meclisin toplandığı bir mekan.” 

Türbe görevlileri her gece yatsıdan sonra türbeye güğümlerle su bırakırlar, kapıyı üstüne kilitlerler, ertesi günü geldiklerinde ise güğümler bomboştur. Türbenin içinde yeşil bir ışık vardır ve bu yıllardır böyledir. Akşam dolan güğümler sabahleyin bomboştur. 

1974 Kıbrıs Barış Harekatının olduğu dönemde 
türbe görevlilerinin dikkatini çeken bir şey vardır. 
Harekatın başladığı ilk gecenin sabahında, türbeye geldiklerinde güğümlerin dolu olduğunu görürler ve o geceden savaş bitimine kadar türbedeki ışığı da göremezler. Savaş biter, o gecenin sabahında güğümdeki sular boşalır ve o yeşil ışık gene türbededir. Hasan Dede sefer emrini tamamlamış dönmüştür. 

1992 yılında 5 yaşlarında olan Muzaffer, ailesi ile 
birlikte İstanbul'dan Pazar'ın Avramit (Güneyköy) köyüne gelmiştir. Sebebi bilinmez bir şekilde çocuk birden kekelemeye başlar. Aradan saatler geçer, ancak çocuğun kekemeliği geçmez. “Doktora götürelim, götürmeyelim, bekleyelim, beklemeyelim” derken köyün büyükleri bir araya gelir ve derler ki, “Tabi çok zamandır, böyle bir şey olmadı, size de söylemedik bizim küçüklüğümüzde böyle durumlarda bizi Hasan Dede'nin türbesine götürürlerdi.” Bu konuşma üzerine çocuk 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türbeye götürülür ve iki rekat namaz kılınır. “Allah'ım Hasan Dede'nin hürmetine yavrumuza şifa ver” diye dua edilir. Muzaffer, türbeden çıktığında kekemeliğinden eser kalmamıştır. 


Şeyh Süleyman Dede, Rize'nin Ardeşen ilçesi Seslikaya köyünden (o Demircioğlu (o (Kulaberoğlu) ailesinden Hasan Dede adıyla ünlenmiş Şeyh Hasan Dede'nin oğludur. 1835 yılı Atina Nüfus Defterine göre bu yıl 2 yaşında olduğuna göre 1833 yılında doğmuştur. 
Süleyman Dede, babası gibi keramet ehli bir veli olarak bilinmektedir. 1308/1890 yılında 57 yaşında vefat etmiş, babası Hasan Dede'nin türbesinin dışına defnedilmiş ve bu kabir zamanla üstü kiremitle örtülü büyükçe bir taş sanduka haline dönüştürülmüştür. Kabrin üzerinde bulunan ve hayli deforme olmuş kitabede “Şeyh Süleyman bin Hasan Dede” yazısı okunmaktadır. Bir başka kitabede ise ölüm tarihi olan 1308 tarihi vardır. 
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Çamlıhemşin Evliyaları 


İlçeye sekiz km. mesafede bulunan Şenköy'deki (eski ismi Omokta) cami, son derece meyilli bir arazide yapılmış, iki katlı bir camidir. Zemin kat taş duvarlı, esas kat bütünüyle ahşaptır. Geniş saçaklı olan caminin kiremit kaplı bir çatısı vardır. Bölgenin geleneksel ahşap camilerinden olup ahşap süsleme sadece mahfil korkuluğunda ve minberde görülür. Nakış ve kalem işi süslemeler sadedir. Cami 1900 yılında köy halkı tarafından yapılmıştır. 

Aşağıçamlıca (eski ismi Aşağı Vice) köyü Camii taş duvarlı iki katlı, kırma çatılı bir yapıdır. Zemin kat medrese olarak yapılmıştır. Medrese katına kuzeydoğu köşesindeki kapıdan girilir. Bu kısım epeyce elden geçmiştir. Sadece batı duvarında bir ocak kalmıştır. 
Harimin ahşap döşemesi son yıllarda betonarme olarak değiştirilmiştir. Caminin minberi çok iyi bir ahşap işçiliği gösterir. 
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Çayeli Evliyaları 


Cafer Paşa Mahallesinde, denize hakim bir teras üzerinde, eski bir mezarlığın yanında bulunan Cafer Paşa 
Camii, kitabesinden öğrenildiğine göre 1845 ve 1908 
yıllarında onarılmış, bu arada kuzey tarafına da yeni bir bölüm eklenmiştir. Günümüzde bu bölümler Kuran kursu ve meşruta olarak kullanılmaktadır. Caminin ilk yapılışı 
1467 yılına tarihlendirilmektedir. 

Cami kareye yakın dikdörtgen planlı olup moloz taştan inşa edilmiş ve üzeri kırma bir çatı ile örtülmüştür. 
İbadet mekanı yanlarda üçer, mihrap yönünde de ikişer pencere ile aydınlatılmıştır. Yanındaki minaresi taş kaide üzerine yuvarlak yivli gövdeli ve tek şerefelidir. 

Mahmutlu ve Geyik Mahalleleri arasında bulunan 
Ormancık Camisinin kitabesi olmamakla birlikte 1826 
yılında yaptırıldığı sanılmaktadır. Bazı kaynaklara göre de Başköy'den buraya taşınmıştır. Yörenin geleneksel ahşap yığma duvarlı, kırma çatılı camilerinden birisi olup, 6.28x7.10 m. ölçüsünde dikdörtgen planlıdır. Diğer camilerde olduğu gibi bu caminin de bir zemin katı bulunmaktadır. Burası eskiden medrese veya mektep olarak kullanılmıştır. Caminin girişinin üzerindeki mahfil ve saçağını dört ahşap sütun taşımaktadır. Giriş mahfili U planlıdır. Yanlardaki uzantısı mihrap duvarına kadar uzanmaktadır. İbadet mekanı üç cephedeki altlı üstlü ikişer pencere ile aydınlatılmıştır. 
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Mihrap nişi basit olup çevresi geometrik bir bordürle çevrelenmiştir. Ayrıca bu bordür üzerinde geç devirde yapılmış boyalı bir bordür daha bulunmaktadır. 
Minber ağaç işçiliğinin güzel örneklerinden birisidir. 
Burada da kıvrık dal motifli bordürler, ajur tekniğinde işlenmiş bitkisel bezemeler görülmektedir. Ayrıca minberin ortasında “Mustafa kızı Fatma” tarafından yaptırıldığı yazılıdır. 
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Derepazarı Evliyaları 


İlçenin adı, 1583 yılı kayıtlarında Filandoz, 1902 
yılı kayıtlarında ise Filyandos olarak geçmektedir”. 1949 
yılında bucak statüsü alan Derepazarı, 13 Mart 1954'te Sarıyar, Tersane, Lazkoz ve Eriklimanı köyleri ile birleşerek belediye statüsü aldı ve beldeye dönüştü. 
Derepazarı, 1990'da ilçe statüsüne kavuştu. İlçe tarihine ışık tutan 366 adet mezar, 4 adet çeşme olmak üzere toplam 370 adet kitabeye ulaşılmıştır. 


43 https://tr.wikipedia.org/wiki/Derepazarı 
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Fındıklı Evliyaları 


Sırasıyla Roma İmparatorluğu ve Trabzon İmparatorluğu egemenlikleri altında kalan Fındıklı, 1509'da Osmanlı egemenliğine girdi. İlçe, Artvin'e bağlıyken, 1953'te Rize'ye bağlandı”, Adını ise zamanında sakinlerinin fındık yetiştirmesinden dolayı alan fakat artık yerini çay yetiştiricilerine bırakmış bir ilçedir. Kıyı şeridi çok geniş olmayan, ancak denizden Kaçkarlara gittikçe genişleyen, Abu ve Pishala derelerinin arasında kalan geniş vadileri ile yarı tropikal bir bölgedir. Fındıklı ilçesi H. Mehmed'in 1461 yılında Trabzon'un fethinden sonra Osmanlı egemenliği altına girmiştir. Önceden bölgede Tiranlılar, Makedonlar ve Bizanslılar yaşamıştır. Osmanlı döneminde Viçe olarak kaydedilmiş olan Fındıklı, Osmanlı idaresi sırasında Trabzon Eyaleti sınırları içinde yer alıyordu. Trabzon Eyaleti 1867'de Trabzon vilayetine dönüştürüldü. Viçe de bu vilayete bağlı Lazistan sancağı içinde bulunuyordu. 
1876 yılına ait Trabzon vilayet salnamesinde Viçe, Atina 
kazasının Hemşin nahiyesinde Viçe-i Ulya ve Viçe-i Süfla olmak üzere iki ayrı köy halinde geçer. Yukarı Viçe'de (Viçe-i Ulya) 28 hanede 95 kişi, Aşağı Viçe'de 
(Viçe-i Süfla) 36 hanede 127 kişi tespit edilmiştir. 1886 
yılına kadar “Karye” (Köy ile Nahiye arasında idari birim) olan Fındıklının eski adı Viçe'dir. Kaynaklara göre 
Viçe 1887 yılında Hopa ilçesine bağlı bir nahiye oldu. 15 


44 https://tr.wikipedia.org/Fındıklı 
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Şubat 1916 tarihinde Rus işgaline uğrayan Viçe, Rusya'da 1917 yılında gerçekleşen Bolşevik ihtilalinin ardından imzalanan Brest Litovsk Barış Antlaşmasından sonra 11 Mart 1918 tarihinde işgalden kurtulmuştur. 
Kültür tarihçisi Nikolay Marr, 1910 yılında Vitse kasabasının iki dere arasında yer aldığını, her iki dereye de aynı uzaklıkta olduğunu yazmıştır”. “Böeti” olarak da bilinen bu kasabanın batısındaki akarsu Vitse Deresi, doğusundaki ise Abu Deresi olarak adlandırılıyordu. 
Geniş bir yatağa sahip olan Vitse Deresi üzerinde ayakları taştan bir köprü bulunuyordu. Abu Deresi ise, temiz ve içilebilir suyuyla biliniyordu. Marr ayrıca bu iki dere boyunca yer alan köylerin adlarını saymıştır. Viçe, 
1928 tarihli Osmanlıca köy listesindeyse, Rize vilayetine 
bağlı Hopa kazasının nahiyelerinden biriydi. Viçe nahiyesi, Ab-ı Ulya, Ab-ı Süfla, Pishala-yı Ulya, Pishalayı Süfla, Derbend, Zuğu-yı Ulya, Zuğu-yı Süfla gibi 18 
köyü kapsıyordu. Bu köylerden biri de Viçe köyüydü. 
1935 genel nüfus sayımında "Vice-i ulya" olarak 
kaydedilmiş olan Yukarı Viçe'de 279 kişi, "Vice-i süfla" olarak kaydedilmiş olan Aşağı Viçe'de de 394 kişi 


45 Nikolaj Jakovlevič Marr (1865, Kutaisi, Gürcistan - 1934, 
Leningrad) Gürcistan kökenli Rus dilbilimcisi ve oryantalist. 
Günümüzde Türkiye sınırları içinde bulunan tarihsel Şavşeti ve Klarceti bölgelerine 1904 yılında yaptığı gezinin notları önemli eserler arasında sayılır. Daha sonra çalışmalarını Marksizm çerçevesine oturtan Marr'ın öne sürdüğü teoriler 1950'li yıllara kadar Sovyetler Birliği'nde resmi olarak tanınmıştır. Zira Marr, teorilerini Marksizm ile ilişkilendirmiş ve devlet desteği görmüştür. 
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yaşıyordu. Bu tarihte bu iki köy, Rize ve Artvin vilayetleri yerine kurulmuş olan Çoruh vilayetinin Pazar kazasının Hemşin nahiyesine bağlıydı. Viçe, 11 Haziran 
1947 tarihinde Fındıklı adıyla Çoruh (Artvin) iline bağlı 
bir ilçe olmuş ve 1948 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. Fındıklı 27 Kasım 1953 tarihinde Artvin ilinden ayrılıp Rize iline bağlanmıştır. 


Meyveli Köyü Camü, Orta Mahallede yer almaktadır. İki katlı olarak tamamen ahşaptan yapılmıştır. 
İnşa kitabesine göre 1871 tarihinde Mustafa Bin Alişan tarafından yaptırılmıştır. Minaresi bulunmayan cami kırma çatı ile örtülmüştür. 

Merkez Camii, bir son cemaat yeri ve dikdörtgen planlı harim kısmından meydana gelen kırma çatılı bir camidir. Birkaç yapı evresi geçirmiştir. İlk caminin 18. 
yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Alt kat revaklı bir girişten sonra iki odadan oluşmaktadır. Üst kat Kur'an Kursu olarak kullanılmaktadır. Bu kısım Rize'nin benzer camileri gibi 20. yüzyıl başlarında yapılan bir onarımla bugünkü durumuna kavuşmuştur. 

Çağlayan Köprüsü, Çağlayan köyünün içinde Abu (Çağlayan) Deresi üzerinde kurulmuştur“. 
Bölgedeki yaygın taş köprülerden birisidir. Bir kemer gözünden oluşur. Son yıllarda kullanılmayan köprünün korkulukları yıkılmıştır. 27 metre uzunluğunda olan köprü, 13 metre yüksekliğindedir”. Genişliği 2.4 


46 https://karadeniz.gov.tr/tas-kopru-caglayan-koyu/ 
47 https://tr.wikipedia.org/wiki/Çağlayan Köprüsü 
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metredir. Fındıklı ilçesine 8 kilometre uzaklıktadır. 
Köprüden sarkan zincire bağlı dere taşına göre 1924'te yapıldığı yazsa da, yerel halk, bu tarihin sel sonrası yıkılan köprünün onarım tarihi olduğunu belirtmektedir. 
Kemeri kesme taşlardan oluşan köprünün tempan duvarları ve ayakları moloz taştan örülmüştür. Köprünün üzeri yassı dere taşıyla kaplıdır. 
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Güneysu Evliyaları 


Güneysu ilçesinin eski adı ve halk arasında da yaygın olarak kullanılan ismi Potomya'dır. Karadeniz bölgesinde kaynağını dağların kuzeyinden alan birçok kısa mesafeli, gür akışlı akarsulardan olan Taşlıdere Havzasının iki önemli kolu olan Salarha Deresi ve Potomya deresi arasında kaldığından bu ismi almıştır. İki akarsu ortasında yer aldığından Potomya denilmiş ve zamanla halk dilinde Potomya'ya dönüşmüştür. Potomya "dereli" anlamına gelmektedir. 1924 yılında yerleşimdeki medreseler kapatılması tepkiyle karşılanmış, 1925 yılında "Şapka İsyanı" olarak bilinen tarihi olay Potomya'da yaşanmıştır. Bir bucak merkezi iken 1987 yılında ilçe olmuştur. 


1862 yılında Kıbledağı Köyü merkezinde yapılan 
ve daha sonra Çamlıca Köyü Ilıca mevkiine taşınan cami, bölgenin geleneksel ahşap camilerinden birisidir. 
Taşınma sırasında beton bir zemin kat üzerine oturtulmuş, kuzeyine yeni bir kısım ilave edilmiştir. 
Bununla birlikte caminin orijinal unsurları korunmuştur. 
Ayrıca Ortaköy ve Asmalıırmak köylerinin sınırında, Kıbledağı Tepesinde bulunan camii (Ayane Camii) sıkça ziyaret edilen mekanlardandır. 


Güneysu'nun en önemli medreselerinden birisi olan Adacami medresesi buradaydı”, 1925 yılında medreseler 


48 http://www.rizedeyiz.com/icerik/Adacami-Koyu-323.html 
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kapatılınca bu medrese yerine 1927 yılında 5 yıllık bir mektep açıldı. Eğitim hizmetleri uzun yıllar burada sürdürüldü. Adacami karyesi medresesi plan açısından önemli bir yapıydı. Taş ve ahşap yığma bir yapı olan şimdiki Ada Camii, zengin ahşap süslemeleri açısından önemlidir. Yine eski camilerden, ahşap yığma bir cami olan Zavendik Camii, ahşap süslemeliydi. Eski taş ve ahşap yığma camilerden Anca Camii ile çatma ve ahşap yığma Nanaroz Camii de yörenin önemli eserlerdendir. 


Zavendikli Hoca efendi (1932-2009) ilçeye üç km. mesafede bulunan Adacami köyünde dünyaya geldi”. Sofuoğullarından Kadir beyin oğludur. Küçük yaşta Adacami köyü Anca Camisinde hafızlığa başlayıp, bilahare Zavendik Camisinde imamlık yapan Büyükköy Beldesi Altıntaş Mahallesinden Külünkoğlu Mehmet Efendiden hafızlığını tamamlar. Adacami köyü İmam hatibi, Çayeli Musadaği (Arpik) köyünden Maksut hoca efendiden Arapça dini ilimleri okuyarak bu hocadan icazet aldı. Askerliğini Erzurum'da yaparken o dönemin Erzurum Müftüsü olan Sakıp Efendiden ve askerlik sonrasında Rize eski Müftüsü olan Yusuf Karali hocadan da dini konularda ilmini artırdı”. Rize İmam Hatip 


49 https://www.ismailaga.org.tr/zavendikli-mustafa-efendi 

50 Sakıp Danışman Efendi 1890 yılında Erzurum'da doğdu. 
Müderris Ali Efendi'nin oğludur. 8 yaşında hafızlığını tamamladı. İlk tahsilini mahalle mektebinde yaptı. Daha sonra devrin büyük alimlerinden Yetim Hoca diye bilinen Mustafa Efendi'den icazet alır. Erzurum Daru'l-Hilafe mektebinde hocalık ve müdürlük yapar. 1943'de Erzurum Müftü 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Lisesinin Orta kısmını dışarıdan bitirdi. Adacami köyü Zavendik camisinde Kur-an Kursu hocalığı yaparken, girdiği vaizlik sınavını kazanarak ilk görev yeri olan Erzincan İli İliç ilçesine tayin oldu. Daha sonra Rize Merkez, Çayeli, Kalkandere, Pazar ve Sürmene vaizliklerinde bulundu. Birçok kez hac farizasını yerine getirmiş olup, görevli ve vekil olarak Hacc'da bulundu. 
Diyanet İşleri Başkanlığının irşat programı çerçevesinde Almanya'da ve Yurt içinde birçok ilde Ramazan ayında görev yaptı. Zaman zaman konferanslar, dini sohbetler, cenaze ve düğünlerde konuşma ve sohbetlerde bulundu. 
Hoca efendi, yüzlerce din görevlisi yetiştirdiği gibi, sorulan sorulara daha çok Oo takva yönünden cevap 


müsevvitliğine atanır. 1948'de Erzurum bölge vaizliğine, 1964'te Erzurum Müftülüğü görevine atanır. 45 yıl Ayaz paşa Camii'nde hatim ile sabah ve teravih namazı kıldırır. Sohbetler adı altında topladığı bir eseri ile Kehf Suresi'nin sonuna kadar yazdığı "Kur'an-ı Kerim Meali ve Tefsiri" adlı bir eseri mevcuttur. 1968 yılında vefat etmiştir. 

Yusuf Ziya Karali Efendi 1884 yılında Rize Güneysu Yeşilköy'de dünyaya gelir. 1895 yılında hıfzını ikmal eder. 
Mehmet Efendi'den sarf ilmini öğrenir. 1906'da Fatih Medresesi'ne girer. Medreseye devam ederken hakimleri yetiştiren Nüvvab Medresesi'ni birincilikle bitirir. 1906 yılında Fatih Medresesi'ne dersiam olur. 1914 yılında Harbi Umumi?de Erzincan İhtiyat Zabit Mektebi'ne sevk edilir. 1925- 
1926 yılları arasında Rize İmam-Hatip Mektebi'nde Arapça 
hocalığı yapar. 1951'de Rize il müftülüğüne atanır. 1969 
tarihinde bu görevde iken vefat eder. Yusuf Ziya Karaali İstanbul'da ve Kahirede Üniversitede okurken o denli başarılıymış ki ilminin nakli bir ilim olamayacağını İlahi bir gücün kendisine sürekli destek sağladığını düşünürlermiş. 


61 


vermeye o çalıştı. Fedakar ve gayretli Rizeli gönüldaşlarıyla yürüttüğü hizmetleri bir çatı altında toplamak için bünyesinde iki Kur'an Kursu da bulunduran İrşad Vakfı'nın kuruluşuna öncülük etti. 
Zavendik Kur-an Kursu, Mataracı Kız Kur-an Kursu ve Müftü Mahallesi Erkek Kur-an Kurslarında hocalık ve yöneticilik yaptı. Genelde Cuma günleri ve Ramazan ayında Rize Taşcıoğlu Camiinde Teravih namazı öncesi vaazlarda bulundu. Hoca efendi Arapça, Farsça ve Osmanlıca bilirdi. Dini İlimlerden tefsir, hadis, fıkıh, kelam, akaid ve feraiz ilimlerine vakıftı. Osmanlıca ve feraz konusunda nüfus ve tapu, kadastro Müdürlüklerinde yeminli Tercüman olarak görev yaptı. 
Evli ve dört erkek, altı kız çocuk babasıydı. Akciğer yetmezliği sebebiyle kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 18 Ekim 2009 Pazar günü gecesi Hakk'a yürüdü. Cenaze namazının kılınacağı Cumhuriyet Meydanı ve bu meydandaki Şeyh Camiine çıkan tüm ara sokaklar, Zavendikli Mustafa Hoca'ya son görevini yapmak üzere toplanan on binlerce insan tarafından tıklım tıklım dolduruldu. Şeyh Camiinde yaklaşık 30 bin kişi tarafından kılınan cenaze namazına Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Milletvekili Lütfü Çırakoğlu, Eski Milletvekili Abdulkadir Kart ve Şevki Yılmaz, İsmailağa Cematinin o lideri Mahmut Ustaosmanoğlu ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen din adamları ve hocalar katıldı. Emekli Vaiz Mehmet Köseoğlunun kıldırdığı cenaze namazı sonrası Cübbeli Ahmet Hoca dua etti. Zavendikli Mustafa 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Hoca'nın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Güneysu İlçesi Zavendik Köyüne götürüldü. İstanbul'da ikamet eden Oflu Nakşibendi Şeyhi, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun halifesiydi. 
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Hemşin Evliyaları 


1400'lü yılların ortalarına kadar tüm Doğu Karadeniz yöresine olduğu gibi Hemşin coğrafyasına da Kıpçak ve Kuman Türklerinin Oo yerleştirildiği bilinmektedir”. Bu Türk kökenli insanlar Roma İmparatorluğu zamanında Hıristiyanlığı benimsemiş, güneydeki Ermenilerle olan sıkı ilişkilerden ötürü kısa zamanda Gregoryen mezhebine geçmişlerdi. Trabzon Rum İmparatorluğu döneminde Hemşin yöresi, güneydeki Erzurum-İspir dolaylarına hakim olan Akkoyunlu Türkmenleri ile ticari ve kültürel ilişkiler geliştirip zamanla Müslümanlaşmaya ve yeniden Türkleşmeye başlamıştı. 1461 yılında Osmanlı Devletinin Trabzon Rum İmparatorluğunu fethetmesi ile birlikte Hemşin bölgesi de Osmanlı'ya dahil oldu. 1481 tarihli Tapu Tahrir Defterlerinde Hemşin bölgesinin zeamet olduğu ve zaim olarak başında Karaca Nişi adlı kişinin bulunduğu görülmektedir. 1515 tarihli tapu tahrir defterinde ise Hemşin'in serasker Ali Koruk'un idaresinde bulunduğu görülmektedir. Daha sonra 1518 yılında Hemşin bölgesi Trabzon Sancak Beyine 'has' statüsünde tahsis edilmiştir. 1530 tarihli icmal (özet) tapu tahrir defterinde Hemşin kazası yine 'has' statüsünde Trabzon Sancağına bağlı görülmektedir. Hemşin'in detaylı şekilde köy köy kayıt edildiği ilk tapu tahrir defteri bu icmal defterdir. Bu kayıtlara göre Hemşin kazası 'Nahiye-i 


51 http://www.hemsin.gov.tr/hemsin-in-ile-olusu-ve-tarihesi 
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Hemşin', 'Nahiye-i Kara Hemşin' ve 'Nahiye-i Eksanos' olmak üzere üç nahiyeden müteşekkildi. Ancak Hemşin nahiyesi bünyesinde 'Nahiye-i Kuşova' adında bir nahiye daha görülmektedir. Neticede 1530 yılında Hemşin Kazasının 34 köyünde 671 hane ile 11 mücerred yaşamaktaydı. Bunlardan 214'ü Müslüman, 457'si Gebran (gayrimüslim) hanesi idi. Mücerredlerden de 3'ü Müslüman, 8'i Gebran idi. Ayrıca kazada bulunan Kale-i Bala ve Kale-i Zir'de görevli komutan, imam-hatip, 
subay, fenerci, demirci, topçu ve erlerden oluşan 70 
kişilik Müslüman görevliler ile birlikte Müslüman nüfus 287'ye ulaşıyordu. Bu durumda Müslümanlar nüfusun % 38,1'ini, Gayrimüslimler de % 61,9'unu oluşturmaktaydı. 
1554 yılına ait tapu tahrir defteri Hemşin'e ait detaylı 
bilgilerin bulunduğu ilk arşiv defteridir. Bu defterde Hemşin Kazası'ndaki nahiye sayısı 4, hane sayısı 721, mücerred sayısı 113 olarak görülmektedir. 1554 tarihinde Hemşin, Kara Hemşin, Eksanos ve Kuşova nahiyelerinde toplam 31 köy kayıtlara geçmiştir. Hemşin'le ilgili mufassal kayıtların bulunduğu ikinci arşiv belgesi Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde yapılan tahrire aittir. 
Üzerinde tarih olmadığından net olarak tarihi bilinmeyen bu defterin başında Kanuni'nin tuğrası bulunmaktadır. Bu defterde de kazanın 4 nahiyeye bölünmüş olduğu görülmektedir. Bunlar Kara Hemşin, Eksanos, Kuşova ve Mihmanos şeklinde sıralanmaktadır. Adı ilk defa kayıtlara geçen Mihmanos'un önceki tahrirlerde Hemşin merkez nahiyesi yerinde bulunduğu köylerinden anlaşılmaktadır. Buradan Hemşin merkez nahiyesinin bu 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yıllarda (O 'Mihmanos' adıyla kayıtlara geçtiği görülmektedir. Hemşin'e ait mufassal tahririn bulunduğu son Tapu Tahrir Defteri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunan 122 numaralı defterdir. 
Üzerinde tarih bulunmayan bu defterde Hemşin'in Batum sancağına bağlı bir kaza olduğu görülmektedir. Bu deftere göre Hemşin Kazasının 31 köyü ve 2 mahallesi bulunmaktaydı. Bu yerleşim yerlerindeki hane sayısı 1307, zemin sayısı 16, değirmen sayısı da 57 idi. Hemşin Kazasına ait bu tahrirde önceki tahrirlerde Kara Hemşin olarak anılan nahiye Hemşin adıyla, Hemşin adıyla anılan nahiye de Mihmanos adıyla kaydedilmiştir. 1681 tarihli Avarız vergi kayıtlarına göre Hemşin kazası, Gönye livasına bağlı bulunmaktadır. Bu defterde Hemşin'de 25'i köy, 25'i de mahalle olmak üzere 50 yerleşim yerinin adı zikredilmekte ve bütün yerleşim yerleri altlarında orada bulunan avarız haneleri verilmektedir. 1700'lü yıllarda tüm Karadeniz bölgesinde olduğu gibi ayan aileler ortaya çıkmış ve bu aileler yönetimin büyük bir kısmını devlet adına gayrı resmi olarak üstlenmişlerdir. 1788 tarihli bir fermanda Hemşin Kazasından Siçanoğlu oel-Hac Hüseyin'in adı da zikredilmekteydi. Bu fermanla 
Siçanoğlu Hüseyin'den 100 asker istenmişti. 1789 
tarihinde çıkarılan başka bir emirde ise Hüseyin Ağa'dan 
600 asker talep edilmişti. 1827 yılında Hemşin'den talep 
edilen asker sayısı ise 1.000 kişi idi. Bunlardan 450'si Ayan Halid Ağa, 350'si Eksanoz deresi muhtarı Mahmut Ağa, 100'ü Kabahisarzade Süleyman Ağa ve 100'ü Farezade (Siçanoğlu) Memiş Ağa'dan talep edilmekteydi. 
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1836 yılında sonuçlanan nüfus sayımına göre Hemşin 
kazasının nüfusu 6.045 idi. 1859 yılında Hemşin, nahiye statüsünde Atina'ya (Pazar) bağlandı. 1861'de Hemşin ileri gelenlerinin dilekçeleri ile bu duruma itiraz edildi ve 
1862 de Hemşin tekrar kaza yapıldı. Ancak 1869 tarihli 
ilk Trabzon Vilayet Salnamesinde yine nahiye olarak görülmektedir. 1876 tarihli Trabzon Vilayet Salnamesine göre Hemşin'in 43 köyü bulunmakta olup bunların sadece 9'u bugünkü Hemşin sınırları dahilindedir. Bu 9 köy, Gumno, Bodollu, Tezina, Zuğa-Ortaköy, Badara, Saneva, Tepan, Nefs-i Zuğa ve Sağırlı adlı köylerdir. Bu köylerin toplam nüfusu 1.485'tir. 1886 tarihinde halkın arzuhali sonucunda Senoz bölgesi oHemşin'den ayrılarak Mapavri'ye bağlandı. 1916 tarihinde ülkedeki bütün yer adlarının Oo değiştirilmesi Oo planlandığında Hemşin nahiyesinin adı 'Kadı Nahiyesi' olarak düşünüldü ancak Rus işgalinin patlak vermesi yüzünden bu tasarı tatbik edilemedi. 1924 yılında Hemşin bucak statüsünde Pazar'a bağlandı. 1990 yılında ise yeniden ilçe konumuna yükseltildi. 

Hacı Şeyh Efendi, ilçeye dört km. mesafede bulunan Akyamaç (Tezina) köyü Musluoğlu mahallesindendir. Halk arasında Hacı Şeyh Efendi olarak şöhret bulmuş olup gerçek adı bilinmemektedir. Kabir taşında Latin harfleriyle “Musluoğlu Hacı Şeyh Efendi (Kadiri şeyhi) 1816/1918” yazısı vardır”. 


52 Veysel Atacan. Rize Hemşin Yöresi Osmanlı Mezar Taşları Ve 
Kitabeleri 
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İkizdere Evliyaları 


Şeyh Osman Niyazi Efendi, Rize'nin İkizdere ilçesi Güneyce nahiyesi Varda köyü Kurtuluş Mahallesinden Molla Hüseyin'in oğludur. Bölgede Sipahioğulları olarak anılan bir sülaleye mensup Osman Niyazi Efendi'nin ailesi soyadı kanunundan sonra Atay soyadını alır. 
Osman Niyazi Efendi 1828 yılında Varda'da dünyaya gelir. Gençliğinde çobanlıkla meşgul iken gaibten duyduğu ilim tahsil etmesini telkin eden bir sese uyarak İstanbul'a gider. Burada Gümüşhanevi dergahı kurucusu Şeyh Ahmet Ziyauddin Efendi'ye intisab ederek seyr ü sülükünü tamamlar. 25 yıl devam eden bu eğitimden sonra şeyhinden hilafet alır. Bu esnada Arapça ve dini ilimler de tahsil eden Niyazi Efendi, bir ara Beşiktaş/Kabataş'taki bir camide imamlık yapar. Daha sonra Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi tarafından takriben 1880'de irşad göreviyle Karadeniz bölgesine gönderilir. 
Nakşibendi Tarikatına bağlı bir şeyh olarak memleketi Varda'ya dönen Osman Niyazi Efendi, Varda Büyük Camii müderrisliği ile imamlığı üstlenir. Bu arada tarikat faaliyetlerine de başlayan Şeyh Efendi, düzenli olarak Ramüzu'l-ehadis ve Fıkıh dersleri okutur”. Bir müddet 
53 Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi'nin Ramuzu'l-Ehadisi'l- 
Müştemil ala Envai"l-Hadis adlı eseri, hadisleri alfabetik olarak tertip eden eserlerdendir. Müellifin ifadesine göre eser "Hz. 
Peygamberin incelik, hakikat, nükte, keramet, mucize, cennet, cehennem, şeriat, tarikat, hakikat, marifet, mülk, melekut, 


cerut, lahut ahvalini anlatan mübarek hadislerini toplamaktadır." Müellif 600. hicri yıldan önce yazılmış 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sonra bu camiden ayrılıp doğduğu mahalleye giderek günümüze kadar gelen Kolekli Camii ve Tekkesinin inşaına başlar”, 1895 yılından 1909 yılına kadar 14 yıl burada imamlık hizmetine ve tarikat faaliyetlerine devam eder. Doğu Karadeniz bölgesinin hemen hemen bütün şehirlerinden, Erzurum, Bayburt, hatta Tekirdağ ve Adapazarı'ndan müritleri bulunmaktadır. Trabzon Valisi Sırı Paşa'nın 1880 yılında Bab-ı ali’ ye gönderdiği bir rapordan anlaşıldığına göre Şeyh Hacı Osman Efendi, Kur'a-yı Seb'a nahiyesinde emlak ve servetçe önde gelen sekiz kişiden birisidir ve servetçe üçüncü, haysiyetçe birinci derecede bir şahıstır. Şeyh Osman Niyazi 


muteber hadis kaynaklarından seçmeler yaparak derlemiş ve bu derlemesini İslam dünyasının muhtelif yerlerindeki alimlerle mütalaa ederek ve kaynaklarına inmeye çalışarak yazmıştır. 
Her hadisin sonunda hadisin yer aldığı kaynaklar simgelerle gösterilmiştir. Eser genellikle kısa hadisleri ihtiva etmektedir. 
Osmanlı ilim çevrelerinde hayli ilgi görmüş olan eser tasavvufi niteliği ile bazı tarikat kollarının dergahında sıklıkla okunmuş ve şerh edilmiştir. İstanbul-1275'te basılan eser Abdulaziz Bekkine tarafından Türkçeye tercüme edilmiş ve bu tercümesi iki cilt halinde İstanbul-1982'de basılmıştır. Eser müellifi tarafından Levamiu'I-Ukul adıyla şerhedilmiştir. Tasavvufi yönü diğer yönlerine göre daha ağılıklı olan bu şerh de 5 cilt halinde İstanbul-1294'te basılmıştır. 

54 Günümüzde Hacı Şeyh Camii diye anılan yapı Kurtuluş 
mahallesinde (Yukarı mahalle) meyilli bir arazide kurulmuştur. 
Ustaları ise Pazarlı Ali ve Hasan'dır. Zemin katında taş duvarlı bir medrese katına sahiptir. Esas cami, ahşap olarak inşa edilmiştir. Kuzeydeki giriş kapısının sağında birkaç mezardan oluşan bir Hazire vardır. Harim'in batı duvarı eğimden dolayı taş yapılmıştır. Camide çok zengin ve kaliteli bir ahşap süsleme ile karşılaşılır. 
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Efendinin vefatından bir sene önce 1908 yılındaki üç aylarda bu tekkede halvete giren kişilerin 86 kişi olduğu dikkate alınırsa, bu tekkenin bölgede hayli şöhrete sahip olduğu anlaşılmaktadır. Güneyce nahiyesinin ortasında kalan tarihi kemer köprünün de, Padişah I. Abdulhamit Han'ın ailesinden sara hastası olan birisini Niyazi Efendi'nin okuması sonucu şifa bulması üzerine, Padişahın yaptığı yardımla inşa ettirildiği rivayet edilir. 

Osman Niyazi Efendi'nin şeyhi Ahmet Ziyauddin Efendi'nin en önemli faaliyetlerinden biri de Vakıf Kütüphaneleri kurmak ve onları desteklemek idi. Bu zatın Rize, Of ve Bayburt'ta kurduğu kütüphanelerin mütevelliliği de Şeyh Niyazi Efendi'ye verilmiş olup, her yıl düzenli olarak bu kütüphaneleri teftiş ederdi. Şeyh Niyazi Efendi Kolekli'de yaptırdığı cami-tekkenin yakınına gömülmeyi vasiyet etmesine rağmen, ziyaretçilerin rahatı ve yerin uygunluğu göz önüne alınarak Varda Büyük Camii'nin arkasındaki mezarlığa defnedilir. 

1945 yılında Güneyce ilçe yapılınca Kaymakamlık 
bu mezarlık alanın meydan ve toplantı yeri yapılmasını kararlaştırır. Bu kararın halk tarafından büyük tepki ile karşılanması üzerine 1946 yılında bir gece sokağa çıkma yasağı ilan edilir, Jandarmalar tarafından yollar tutulur ve Şeyh Efendi'nin mezarı tahrip edilir. Ertesi gün sevenleri ve akrabaları mezarı toprağıyla birlikte ölümünden 37 yıl sonra vasiyetinde belirttiği Kolekli'deki cami-tekkenin yanına nakledip defnederler. 
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1913 yılında Şeyh Niyazi Efendiye izafeten Varda 
köyünün adı Hacı Şeyh köyü yapılmış, Tek Parti Döneminde ise kaldırılmıştır. 

Şeyh Osman Niyazi Efendi Fatma, Fatma ve Ayşe adlı üç hanımla evlenmiş olup bu evliliklerden ikisi erkek, sekizi kız toplam on çocuğu olmuştur. Niyazi Efendi'nin mezar kitabesinde Arap harfleriyle şu yazı bulunmaktadır. 

Hüve-l hayy-üllezi la yemut 
Basiretle nazar eyle makam-ı ilticadır bu Huzur it kalbine cana ki makbu'l-i Hüda'dır bu Tarik-ı Nakşbend'in rehnüması Ziyaüddin Ahmed'den Hilafet tacını giymiş reis-i evliyadır bu İderdi zahir u batın müzeyyen ilm u irfanla Harim-i kudsiyandır, varis-i hem enbiyadır bu Tarikat-ı aliyye-i Nakşbendiyye-i Halidiye Meşayih-ı kiramından Şeyh-ul meşayih 
Arif-i billah el hac Osman Niyazi Efendi hazretlerinin ruh-i şerifine 
Elfatiha Sene 1327 11 Rebiulevvel 


Şeyh Osman Niyazi Efendi'nin Nakşi Tarikatı üzere hilafet verdiği dört zattan ikisi Oflu, biri Çaykaralı birisi de Hayratlı olup bu zatlar şunlardır. Hacı Ferşat Efendi (1866-1929) olup asıl adı İbrahim Hakkı'dır. 
Çaykara'nın Yeşilalan (Holaysa) köyündendir. Hacı Ahmet Fehmi Efendi (1861-1958) Of, Gürpınar (Mapsino) köyünden Molla Alizadeler olarak bilinen ailedendir. Mahmut Efendi (7-1930) Of, Bölümlü 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(Zisino) köyünden Gani Ömerzade ailesindendir. Hacı İlyas (Eroğlu) Efendi (?-1951) Hayrat, Güneşalan (Hundez) köyünden Nuhoğullarındandır. 
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İyidere Evliyaları 


Zavendikli Mustafa Efendi, 1932 yılında Rize ili Güneysu ilçesi Adacami köyü Anca Mahallesinde doğdu”. Sofuoğullarından Kadir beyin oğludur. Küçük yaşta Adacami köyü Anca Camisinde hıfzını tamamlayıp, Külünkoğlu Mehmed Efendiden Arapça okumaya başladı. İcazetini talebe arkadaşları meşhur İba Hoca lakaplı Mustafa Yazıcı ve Mustafa Topal ile beraber Arpikli Maksut Hocaefendiden aldı. O dönemde 
medresede üç Mustafalar diye anılmaktaydılar. 1949 
yılında sırasıyla Anca Camisi ve Zavendik Camisine imam oldu. Burada eski camiyi bozarak Zavendiklilerin de desteğiyle yeni bir cami ve kuran kursu inşa etti. Bu imamlığı sırasında hem talebe okuttu hem de yörenin meşhur alimlerinden Kambozlu Hacı Hüseyin Avni Hoca Efendi, Potomya imamı Civelekzade Mustafa Efendiden, Mişonalı Ramazan Efendiden, Civelekzade Sabit Efendi, Batumlu Muhacir Hoca Efendi, Hacı Peyhan Efendi, Of Çalekli Hacı Dursun Efendi, Çıfaroksalı Mehmet Aşık Kutlu ve Setozlu Hafız Yusuf Efendinin sohbet ve ilim meclislerinden istifade etti. Anca Mahallesinden olmasına rağmen henüz askere gitmeden göstermiş olduğu bu manevi hizmetlerden dolayı imamı olduğu Zavendik köyünün ismiyle anılmıştır. 

Askerlik vazifesini yapmak üzere Ankara Mamak 
muhabere merkezine 1954 yılında teslim oldu. 1956 


55 www.ismailaga.org.tr/ 
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yılında terhisle tekrar Zavendik”teki cami ve kuran kursu görevine geri döndü. Pilihozlu hacı hafız Yusuf Karali Hoca efendiden çeşitli kitaplar okuyarak ilim dağarcığını genişletti. Hoca efendi 1963 yılında Nakşibendi geleneğinin İsmailağa cemaati şeyhi olan Of'un büyük alimi Çalekli Hacı Dursun Efendinin de kayınbiraderi ve en güzide talebesi olan Hacı Mahmud Ustaosmanoğlu 
Hoca efendiye intisap etti. Zavendikli Mustafa hocayı 20 
ekim 2009 günü o mahşeri kalabalığın içerisinde ezilme tehlikesine rağmen yalnız bırakmamış, cenazesini kılarak aradan bir yıl geçmesine rağmen halen daha sohbetlerinde (o talebelerine onu örnek göstererek “Zavendikli Mustafa Efendi meleklere benzerdi, tek farkı melekler görünmez Mustafa efendi hocamız görünürdü”, diyerek aralarındaki muhabbetti izhar etmiştir. 


1965 yılında girdiği vaizlik sınavını kazanarak 
sırasıyla Erzincan Ilıç, Çayeli, Kalkandere, Pazar ve Rize merkez vaizliklerinde bulundu, bu arada yine talebe okutma ve halkı irşad vazifelerini de ihmal etmedi. 
Hayırsever Rizelilerin katkılarıyla 1990 yılında İrşad Vakfının kurulmasına öncülük etti. Vefatına kadar 19 yıl süreyle vakfın mütevelli heyet başkanlığını yaptı. Resmi vaizlik görevini yürütürken 1991 yılında eski müftülük sitesi üzerinde imam hatip, ilahiyat ve diğer okullar olmak üzere 150 kişilik irşad vakfı talebe yurdunu hizmete açtı. 1997 yılında Müftü Mahallesindeki cami karşısında bulunan binayı erkek kursu olarak Rize Müftülüğünün denetiminde resmi olarak hizmete açtı. Bu 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kursta hiçbir karşılık beklemeden ömrünün sonuna kadar talebe yetiştirdi. Hocamız büyük bir olgunlukla Rize merkezde devam ettiği vaizliği Trabzon ili Sürmene ilçesi vaizliğinde sürdürdü. 

Vefatında, Zavendik köyündeki aile 
kabristanlığına defnedildi. Cenazeye katılanlar her yıl 20 
Ekim gününü merhum hocamızı hatırlama ve yad etme günü olarak ilan ettiler. 
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Kalkandere Evliyaları 


Feyizoğullarından Şeyh Hacı Cemal Efendi, Rize'nin Kalkandere ilçesi Aksu (Pasalet) Mahallesindendir. Babası Halvetiye Tarikatı Şabaniye kolu Çerkeşiye şubesi şeyhlerinden Zırhlı Hüseyin Efendi, anası Fatma hanımdır. 1879 yılında doğdu. 
Babasına intisap ederek zamanla onun halifesi oldu. 
Sürmene'nin güneyinde Köprübaşı ilçesinde bulunan 
Halvetiye tekkesinde şeyhlik yapan babasının, 1918 
yılında irtihal etmesinden sonra Kalkandere Aksu Mahallesindeki evini tekke olarak kullanmış, çevreden, bu arada Trabzon ve civarından gelen müridleriyle zikir meclisleri düzenlemiştir. Feyizoğlu Hacı Cemal Efendi, 1925'te tekkeler kapatılınca düzenlediği zikir meclisleri nedeniyle çeşitli tarihlerde üç defa gözaltına alınmış ve Trabzon'da İstiklal Mahkemelerine sevk edilmiştir. 
Geceleri sabaha kadar lambasının sönmediği, ne ile meşgul olduğu gibi sorularla sıkıştırılmış, bir defasında 
15 gün gözaltında tutulup zorla sakalları kesilmiştir. 
Bütün zorlama ve sıkıştırmalara rağmen yapılan suçlamaların hiç birinden ceza almadığı, her suçlamanın beraatle sonuçlanıp serbest bırakıldığı bilinmektedir. 

Samsunlu Osman Baba Cemal Efendinin halifesi olup onun irtihalinden sonra silsileyi devam ettirir. 
Soyadı kanunu sebebiyle Başaran soyadını alan Cemal Efendinin yaptığı dört evlilikteki iki hanımından dördü erkek, üçü kız yedi çocuğu olur. 1952 yılında 73 yaşında 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iken köyünde vefat eder ve aynı yerde defnedilir. Ayak tarafındaki mezar taşında Latin harfleriyle şu yazı bulunmaktadır: 


“Ziyaret edin aziz Hacı Cemali, 
Cenabı Hakkın Mürşid-i kemali, 
Ruhuna edin bir fatiha ihsan. 
Kabrine dolsun nur ile Kur'an. 
25 Ağustos Salı gecesi söndü 
dünyanın gülü koncası 1952” 


Karadere Medresesi Kalkandere ilçe merkezinde 
1869 yılında Gümüşhanevi”nin halifelerinden 
Kalkandereli Müderris Hüseyin Efendi tarafından inşa edilmiş iki katlı 36 odalı büyük bir eserdi. Kütüphanesi medresenin ikinci katında bulunmaktaydı. 1932 yılında, arsasına okul yapılması vesilesiyle yıktırılır. Medrese yanında bulunan Müderris Hüseyin Efendinin kabri ile Osmanlı devrinde nahiye müdürlüğü yapmış bir zat ve iki askerin kabirlerinin de yıkılıp düzleneceği söylenince akrabaları tarafından Hüseyin Efendinin kabri ölümünden 
44 sene sonra Hüseyinhoca köyündeki evlerinin önüne 
nakl edilir. 

Hüseyinhoca köyüne adını veren Müderris Hüseyin Efendi'nin ataları Of Hayrat'a bağlı Küçük Meseroş (Göksel) köyünde yaşarlardı. Aileden bir kol sahile yakın arazilere yerleşmek için kuzeye doğru yola çıkarlar. Bunlar Sivane köyüne yerleşerek burada Güvelioğulları olarak anılırlar. Güvelioğullarının bu kolundan gelen Müderris Hüseyin Efendi'nin dedesi 
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Çakır Ali, babası İshak Efendi'dir. Sivane köyünde 1833 
yılında doğmuş olup aynı köyde 1888 yılında 55 yaşında iken vefat eder. İlk eğitimini köy camisinde köy imamından alır. Daha sonra İstanbul'a giderek burada eğitimini tamamlayıp müderris olur. Buradaki talebe arkadaşlarından biri olan Güneyce/Vardalı Osman Niyazi Efendiden önce icazet alır. Aynı hocalardan aynı eğitim almalarına rağmen Osman Niyazi”den on sene önce kendi memleketinde müderrisliğe başlar. 

1869 yılında Karadere merkezde Osman Niyazi ve 
Hüseyin Hoca önderliğinde bir medrese yapılarak müderrisliğine Müderris Hüseyin Efendi getirilir. Daha sonra bu medrese çevredeki halkın yardımları ile genişletilir. Özellikle Müderris Hüseyin Efendinin bacanağı Kahvecioğlu Mansur Efendi'nin de yardımları ile medrese büyük bir külliye haline getirilir. Rize ve çevresinin en büyük medresesi olur. Bu nedenle bu bölgenin adı 1913 yılından sonra Medrese Mahallesi olarak değiştirilir. Müderris Hüseyin Efendi, 1886 yılına kadar burada tek başına müderrislik yapar. Fakat tek başına yetmeyince Zisinolu Ganiömerzade Mahmut Efendi'yi yanına çağırır. Medresenin yanında büyük bir cami inşa etmeye başlar. İlk dönem talebelerine icazet verir. Ancak ikinci grup talebelerine icazet vereceği sırada hastalanır ve 2 Aralık 1888 tarihinde vefat eder. 
Vasiyetinde ölümünde evinin önünde gömülmek istediğini belirtmesine rağmen, medresenin önünde gömülmesinin daha uygun olduğu düşüncesiyle medresenin batısında (Bugünkü Kalkandere Hükümet 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Konağı'nın arkasındaki Belediye Lokali'nin yerinde) açılan mezara defnedilir. Yaptırmaya başladığı cami de 
1889 yılında tamamlanarak ibadete açılır. Yerini Zisinolu 
Mahmut Efendi alır. 1889 tarihli Trabzon Salnamesinde bu medresede 74 talebenin öğrenim gördüğü belirtilir ki bu rakam Rize'nin hiçbir medresesinde yoktur. 

1916 yılında Rusların bölgeyi işgali üzerine 
medrese kapanır. Rusların geri çekilmesinden sonra ise Ganiömerzade Mahmut Efendinin çok yaşlı olması nedeniyle gelememesi üzerine medrese açılamaz. O arada Çaykara Gorgoras (Eğridere) köyünden genç bir müderris olan Sadzade Hüseyin Efendi, medreseyi yeniden 
faaliyete geçirmeye çalışır ise de kısa zaman sonra 1924 
yılındaki eğitimin birleştirilmesi ve medreselerin kapatılması kanunu nedeniyle medrese hizmete geçemez. 
1930 yılında buranın nahiye müdürü tarafından bu 
çevrenin en büyük medresesi yıktırılır. 1932 yılında 
medrese etrafındaki mezarlar da kaldırılır. Bu nedenle 44 
yıl önce ölen Müderris Hüseyin Efendi'nin mezarı, toprağı ve kemikleri ile birlikte yerleştirildiği yeni tabut ile orada bulunan akrabaları tarafından mezar taşları ile birlikte alınır. Köyünde evinin önünde gömülür. 
Böylelikle daha evvel hoca efendinin vasiyeti de yerine getirilmiş olur. 

Müderris Hüseyin Efendinin iki defa evlendiği rivayet edilmektedir. İlk evliliğini kendi köyünden olan Karaibrahimoğlu ailesinden bir hanım ile yapmış olup bundan çocuk sahibi olmamıştır. İkinci evliliğini ise Kalkandere Aksu mahallesinden Kakoyanoğlu İbrahim 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kızı Raziye Hanım ile yapmıştır. Raziye hanımdan olan oğlu Şemsi 1889 yılında, yani babasının ölümünden bir yıl sonra ölmüştür. 1874 doğumlu kızı Şerife, akrabası Arif oğlu Osman Efendi ile evlenmiş olup 1908 yılında 
34 yaşında vefat etmiştir. Sadettin adlı oğlu 1916 yılında 
36 yaşında, Kemal adlı oğlu 1917 yılında 32 yaşında 
ölür. Son kızı Safiye, amcası Halid'in oğullarından Muhammed ile evlenmiştir. 

1913 yılında Rize ve çevresindeki köy adları 
değiştirilirken Sivane köyünün adı Hüseyinhoca köyü olarak değiştirilir 1928 ve 1933 yıllarındaki Dahiliye Vekaleti Türkiye Köy Adları listelerinde yer alır. Ancak daha sonraları bu ad İncirli olarak değiştirilir. Köylü bu değişime itiraz eder ve muhtarları İbrahim Mollaibrahimoğulları'nın da girişimleri ile bu ad tekrar Hüseyinhoca köyü olarak düzenlenir. 

Rivayetlere göre arkadaşı ve o hemşerisi Güneyce/Vardalı Osman Niyazi Efendi (1828-1909) ile Hüseyin Efendi'ye birer adet koyun verilir. Hocaları kendisinin görmediği bir mahalde bu koyunları kesmelerini ve medreseye gelmelerini tembihler. İki müderris adayı koyunlarla medreseden uzaklaşır, hocalarının kendilerini görmediğini, artık koyunları yatırıp kesebileceklerini düşündükleri anda, hocalarını karşılarında görürler. Aynı hal gün boyunca birkaç defa tekrar edince Hüseyin Efendi, hocasının her halükarda kendilerini göreceğini düşünerek koyunu yatırır, arkasını hocasına döner, besmeleyle koyunu keser. Niyazi Efendi ise hocasının kendisini gördüğünü düşünerek koyunu 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kesmez ve beraberce medreseye gelip hocasının huzuruna çıkarlar. Durumu hocaları olan zata izah ettikten sonra, Hüseyin Efendi mezun edilir. Niyazi Efendi'nin bir müddet daha tahsiline devam etmesi söylenir. Mezuniyet sonrası Kalkandere'ye gelen Hüseyin Efendi, burada büyük bir medrese inşa ettirip müderrislikte bulunur. 
Tahsilini tamamlattığı birinci dönem talebelerine icazet verir. Yaşadığı dönemde Rize bölgesi ve civarının meşhur ilim adamlarından olan ve Trabzon Valisi Sırrı Paşa'nın 1880 yılında Bab-ı Ali'ye gönderdiği bir rapordan anlaşıldığına göre, Birinci derecede haysiyete sahip bir zat olan Müderris Hüseyin Efendi, Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi Efendi'den Nakşibendi Tarikatı üzere hilafet almış bir şeyhtir. Bu durum Mustafa Fevzi Efendi'nin 1895 yılında yayınladığı Hediyyetü'-Halidin adlı eserinde “Hüseyin Rizevi'dir Şeyh-i Ekrem” şeklinde ifade edilir. Yine medrese kitabesinde bulunan şiirin bir mısraı, 
Naşir ve banisidir şeyh-i tarik-ı Nakşbend Zahir u batın mükemmil'dir bu ulya medrese 


şeklindedir. Burada Hüseyin Efendi'nin medresenin banisi olması yanında Nakşibendi Tarikatı şeyhi olduğu ve medresenin hem görünüş bakımından hem de manevi yönden eksiksiz yapıldığı belirtilmektedir. Buna benzer bir başka kayıt da Hüseyin Efendi'nin mezar kitabesinde bulunur. Hüseyin Efendi'nin hafi (sessiz) zikir yapılan Nakşibendi Tarikat: na mensup olduğu ve Allah katında fazilete nail olmuş ve muvafık bir insan olduğu 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anlatılmaktadır. Hüseyin Efendi'nin şeyhlik yönünün öne çıkmaması, onun zamanının çoğunu tedrisat ile geçirmesinden ileri gelmektedir. Evinin önündeki mezar taşında şu yazı bulunur: 


HUVELBAKI 
ER a gitti dar-i ukbaya lima ve ruhini şad ede hazreti mevla 
Uluvv-i himmeti te'yid-i Hakk'a mazhar idi Keh kıldı medrese hem cami-i şerif inşa Birinci defa icazet verup ikincide 
Celale ders iricek oldu azim-i ukba 
Tarik-i zikr-i hafi yani Nakşbendi idi 
Mestu ve vafi idi Hakk'a ol fazıl ü dana Vefatına dedim Agahi çıktı bir tarih 
Hüseyin Efendi' ye ya Rab behişt ola te'vi Sene 1306 Fi 10 Cemaziyulahir 
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Pazar Evliyaları 


1854 yılında Belediye 1864 yılında ilçe olan Atina, 
1877'ye kadar Batum sancağına bağlı tek ilçe idi”*, 93 
Harbinden sonra Batum Ruslara kalınca önce Çoruh iline bağlanır. Daha sonra da idari yapıda Rize il olunca Rize 
iline bağlı tek ilçe olur. 1915'te Rus işgaline uğrar. 1918 
de işgalden kurtulur. O tarihlerde Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin beldeleri Pazar ilçesine bağlı birer yerleşim birimleridir. Sıra ile önce Ardeşen, sonra Çamlıhemşin ve Hemşin beldeleri ilçe statüsüne geçerek idari yapıda ilçeden ayrılırlar. 1928 yılında “Atina” olan adı Pazar olarak değiştirilir. 


Şeyh Hasan Efendi ilçeye 22 km. mesafede bulunan Marmanat (Akbucak) köyündendir. Ataları olan Hacı Şahin ve Molla İbrahim 1690'larda Erzurum dolaylarından gelip bu köye yerleşti. Hasan Efendi de 
1776 yılında bu köyde doğdu. Tahsilini babası Molla 
Mustafa yaptırdı. Tasavvufa meyledip ismi ve tarikatı tespit edilemeyen bir şeyhe intisapla ondan hilafet aldı. 
Köyünde yaşadı ve halkın irşadıyla meşgul oldu. 
Geçimini temin için arıcılık yapan Şeyh Hasan Efendi, İstanbul'da sarayın şamdanları için ihtiyaç duyulan is çıkarmayan balmumlarını yörede içhem denen meşeden temin ederdi. Ürettiği balı tulumlara doldurup imece usulüyle sahile ulaştırırken, daha önceden tulumların alt tarafına yerleştirdiği bir çeşit tıkaç aracılığıyla yol 


56 http://www.pazar.bel.tr/ 
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boyunca rast geldiği fakirlere ihtiyaç duydukları balı verir, bir taraftan hayır yaparken diğer taraftan da taşıyıcının yükünü hafifletirdi. Kış mevsimi gelince gönderdiği (o balmumlarının bedelini tahsil için Çamlıhemşin'in Mollaveys (Ülkü) köyünden Hasan Efendi adlı arkadaşı ile birlikte İstanbul'a giden Şeyh Hasan Efendi, burada saray ve ilim çevreleriyle tanışmış, bu sayede oğlu Mustafa Efendiyi tahsil için İstanbul'a göndermişti. 26 Şubat 1847 tarihini taşıyan Şeyh Hasan Efendi tarafından oğlu Mustafa'ya gönderilmiş bir mektuptan hassas ve ince ruhlu bir şahsiyet olduğu anlaşılan Şeyh Hasan Efendi'nin büyük umut bağladığı oğlu tahsilini tamamlayamadan 1850'lerde vefat etti. 
Mustafa Efendi'den başka Mehmed, Ahmed, Akile, Zeliha ve Hatice adlı çocukları da olan Şeyh Hasan Efendi, 1860'da vefat edince köyünde Marmanat Camii bahçesine defnedildi. Daha sonraki yıllarda Yeni Camii yapılırken Şeyh Hasan Efendi'nin kabri de kaldırıldı. 
Soyundan gelenler atalarının mesleğine izafeten Arıcı soyadını almışlardır. 
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Rize'de Tarikatlar 


Güvenlioğlu ve Baki'nin çalışmalarında, Rizeli tarikat ehli kişilerden Kadiri şeyhleri arasında Şeyh Osman Baba, Hacı Ahmed Şemseddin Baba, Ali Hamza Baba, Osman Fehmi Efendi, Ahmed Hamdi Efendi, Hacı Ahmed Hami Efendi, Hacı Hasan Efendi, Derviş Baba, Hacı Harun Efendi, Salih Efendi, Mehmed Hulusi Efendi, Şeyh Ali Baba, Yahya Baba ve Ahmet Hamdi Efendinin isimleri geçer. Nakşibendi şeyhleri arasında Hacı Abdullah Efendi, Hacı Mustafa Efendi, Hafız Ömer Efendi, Hüseyin Efendi, Osman Niyazi Efendi, Zavendikli Mustafa Efendi, Ali Efendi, Mahmud Efendi, Mahmud Efendi, Hasan Efendi, Hamid Efendi, Yakub Efendinin isimleri geçer. Halveti şeyhleri arasında Zırhlı Hüseyin Efendi, Hacı Cemal Efendi, Mehmed Ali Efendinin isimleri geçerken Rifai şeyhleri arasında sadece Aziz Efendinin (1872-İstanbul,1934) ismi yer alır. 
Tarikatı tespit edilemeyen şeyhler arasında ise Şeyh Ali Semerkandi, Şeyh Ebulhasan Er-Rizevi, Şeyh Hasan Efendi, Şeyh Hasan Usta, Şeyh Süleyman Dedenin isimlerine yer verir”. 


1800'lerin ilk yarısından itibaren Rize'de biri Kadiri, diğeri de Nakşibendi tarikatına ait olmak üzere iki tekke (dergah) faaliyette bulunmuştur”, Bunlardan günümüzdeki şehir meydanında o zamanlar Hükümet 


57 İshak Güven Güvelioğlu-Yasemin Baki. Rize'de Tasavvuf 
Kültürü. Dergah Yayınları. 2013 
58 http://kopuzlarvakfi.org.tr/ 
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Konağı yanında bulunan tekkenin Kadiri tarikatından olan ilk şeyhi Osman Efendidir. Onun ölümünden sonra oğlu Ahmed Efendi, onun da vefatından sonra bu zatın oğlu Ali Hamza Baba şeyhlik yapmıştır. Ahmed Efendi 
iki katlı olarak yeniden inşa ettirdiği bu tekke için 1870 
tarihinde 3.000 kuruş da nakit para vakfetmiştir. Bu tekkede daha sonra Piriçelebi Mahallesinden Ahmed Hami Efendi ile Çarşı Mahallesinden Derviş Baba şeyhlik yapmışlardır. 

Osman Baba'ya şeyhliğin Bağdat'taki bir şeyh tarafından gönderilen iki seyyah derviş tarafından tebliğ edildiği rivayet olunur. Anlatılır ki, Akçaabat'ta bulunduğu bir sırada buraya gelen iki seyyah, Osman Baba'yı sorar. Sahilde bir kahvehanede olduğunu öğrenip oraya giderler. Osman Baba'nın burada oyun oynayan kişileri seyrettiğini görünce şeyhlerinden aldıkları görevi Osman Baba'ya tebliğ etmekten vazgeçerler. Geceyi Akçaabat'ta geçiren dervişler, aldıkları emaneti tebliğ etmeleri yönünde bir rüya görürler. Bunun üzerine sabah olunca tekrar kahvehaneye giderlerse de aynı durumla karşılaşır ve tebliğden kaçınırlar. Bu durum üç defa devam eder ve üçüncü rüyada şeyhleri dervişlere tokat vurur. Bunun üzerine hata yaptıklarını fark eden dervişler, sabah olunca yeniden kahvehaneye gider ve Osman Baba'nın yanına varıp emaneti tebliğ ederler. 
Osman Baba dervişlere dönerek “Bunun için tokat yemeniz mi gerekiyordu?” şeklinde serzenişte bulunur. 

Osman Baba, Rize'de tekke inşa ettirip burada tarikat faaliyetlerinde bulunur. Osman Baba, Rukiye 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Hanımla evlenmiş olup Şeyh Ahmed Baba'dan başka, Taha, Abdullah Reis ve Mustafa (kendisinden önce ölmüş) adlarında dört çocuğu olmuştur. Eski belgelerde Mağazacıoğlu lakabıyla anılan bu aile, daha sonra Osman Baba'ya nisbetle bazı belgelerde Osmanbabaoğlu/Hacıosmanbabazade lakabıyla anılır. 
Soyadı Kanunu'ndan sonra ise aile Ertuğ ve Özkan soyadlarını almıştır. 


Şeyh Osman Baba'nın, oğlu Ahmed Baba'dan başka hilafet verdiği diğer bir zat da Akçaabatlı Hakkı Babadır ki bu silsile devam etmektedir. 


Osman Baba vefat edince tekkedeki postnişinlik vazifesini oğlu Şeyh Ahmed (Şemseddin) Baba üstlenir. 
1852 yılında satın aldığı arsa, hükümet konağının 
bitişiğinde ve deniz sahilinde bulunmaktaydı. Bu arsa üzerinde tekke inşa ettirip buranın postnişinliğini üstlendi. Ahmed Baba tarafından Oo Piriçelebi Mahallesi'nde -o zamanki Hükümet Konağının sahil tarafında- inşa ettirilen tekke için vakfiye tanzim ettirilmesi ve buranın cami olarak da hizmet vermesinden sonra bu mekan bazı belgelerde Osman Baba Tekkesi Camii olarak anılmaya başlar. tekkenin yakınında yapılacak on beş musluklu şadırvan ve bu şadırvana Kale deresinden altı yüz arşın mesafeden getirilecek su için ihtiyaç duyulan 25 bin kuruşun, benzer hizmetler için Dersaadet Hayriye tüccarlarından müteveffa Kırımlı Hacı Sadık Efendi'nin tahsis ettiği akçe vakfından karşılanması için talepte bulunur. Ahmed Baba, inşa 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ettirdiği tekkeye minber vaz” edilerek cami vasfını da almasını sağlar ve hatiplik vazifesini üstlenir. Burada fukara ve dervişlerin ikameti, çevredeki bazı kişilerin rahatsızlığına sebep olunca bunlar, mekanın mescit olduğunu öne sürerek fukara ve dervişlerin burada ikametinin doğru olmayacağı iddiasıyla dervişleri dergahtan o uzaklaştırırlar. İddia sahipleri, Ahmed Baba'nın ehl-i sünnete aykırı bazı batıl fikirleri savunduğunu da söyleyerek 20 Kasım 1857'de mescidin hatiplik görevinin elinden alınarak bu husustaki beratın Mollaahmedzade Hacı Receb Halife'ye, bu vazifenin ondan da boşalması üzerine Hacı Receb Halife'nin büyük oğlu Ruhi Efendi'ye verilmesini sağlarlar. 1858'de aleyhinde bulunanların ısrarlı şikayetleri nedeniyle eyalet içinde sürgün edilmesine karar verilir. Sinop'a gönderilen Ahmed Baba tarafından inşa ettirilen cami ve müştemilatının mütevelliliğine de öncelikle Hasan Efendi bin Osman tayin edilir. Hacı Haşim Efendi'nin mütevelliği esnasında tekkenin hücreleri ve bahçesine inşa edilen odalar tedrisat için hazırlanıp bir ölçüde medrese olarak kullanılmaya başlanır ve burada Haşim Efendi tarafından medrese dersleri okutulur. Şeyh Ahmed 
Camii'nin medreseye çevrilmesi üzerine 6 Ekim 1868 
tarihinde Rize'nin Tophane Mahallesinden ve Hayriye tüccarlarından Hacıosmanefendizade Hacı Hasan Efendi tarafından buraya 4000 kuruş para vakfedilir. Vakfiyeden 
anlaşıldığına göre, bu paradan yıllık hasıl olacak 600 
kuruşun burada ders okutacak müderrise, 50 kuruşu da medrese odalarının tamirine harcanacaktır. Caminin 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mütevelliliği daha sonra Kadızade Hafiz Mesud Efendi'ye ve onun da ölümü üzerine 1912'de Tuzcuzade Abdülvehhab Efendi'ye tevcih edilir. 

Hacı Ahmed Baba'nın Sinop'ta bulunduğu sırada şehrin doğusunda Cezayirli Ali Paşa Camii'nin sol tarafında yer alan ve Selçuklular zamanında yaşadığı rivayet edilen Seyyid Bilal Hazretleri'nin türbesinin türbedarı Ali Efendi'nin ehliyetsizliği gerekçesiyle bu vazifeden alınması üzerine, 27 Ocak 1861 tarihinde bu görev 150 kuruş maaş ile kendisine tevcih edildi. Bir müddet sonra Kadızade Dergahı şeyhinin; sürgün cezasıyla Sinop'ta bulunan Hacı Ahmed Baba'nın ailesi ile olması için af edilerek Rize'ye dönmesine izin verilmesi ricası üzerine durum Meclis-i Vala'da görüşüldü. Bu görüşme sonucunda Hacı Ahmed Baba'nın Sinop'a sürgün edilmesine dair bir karar olmadığı, bazı mezhep dışı fikirler savunduğu iddia edildiğinden hatibi bulunduğu omescitteki hatiplik vazifesinin elinden alındığı, kendi halinde durmak ve umur-u mezhebiyeye müdahale etmemek şartıyla memleketine dönebileceği bildirildi. Tekkesini de yeniden faaliyete geçiren Hacı Ahmed Baba artan dervişler ve buradan istifade eden fukaranın iaşesini sağlamakta sıkıntıya düşünce, yeniden resmi makamlar nezdinde girişimde bulunup münasip miktar taamiye tahsis edilmesini talep etti. Hacı Ahmed Baba, tekkesi için 4 Kasım 1870 tarihinde bir de vakfiye tanzim ettirdi. Piriçelebi Mahallesinde bir tarafı Tuzcuzadelerden İsmail, Mehmed ve Hurşid ağaların arsaları bir tarafı nehr-i cari, bir tarafı deniz ve diğer 


89 


tarafı umumi yol ile sınır olan kendisine ait arsa üzerinde yeniden bir zikirhane inşa ettirdi. Bu zikirhanedeki iki bab şeyh odası, beş bab çilehane ve bir kahve ocağından oluşan iki katlı tekke-i şerif için üç bin kuruş da nakit para vakfetti. 27 Ekim 1873'te tasdik edilen vakfiyesine göre, vakfedilen paranın istirbah olunup hasıl olacak senelik dört yüz elli kuruştan elli kuruşu tekkenin kandilleri için ihtiyaç duyulacak zeytinyağına, yüz kuruşu tekkenin tamir ve tezyinine, üç yüz kuruşu da tekkede postnişin olacak şeyh efendiye verilecekti. Bu vakfın mütevelliliğini de üstlenen Hacı Ahmed Baba, kendisinden sonra vakfiyede mütevellilik ve postnişinlik yapmak için erkek çocukları ve torunlarına meşrut olmasını talep etmişti. Neslinin inkıraz olması halinde ise bu vazifelerin Kadiri tarikatı şeyhlerinden ehil ve erbab bir kişiye tevcih edilmesini istemişti. Postnişinlik hususunda kendisine berat verilmesini de talep eden Hacı Ahmed Baba'ya 14 Mart 1876 tarihinde berat verilerek 
postnişinliği resmiyet kazandı. Hacı Ahmed Baba, 1882 
yılında tekke yakınında 485 adet kitabı ihtiva eden bir de kütüphane tesis ederek hizmete açtı. Vefat tarihi 1894 yılı sonları veya 1895 yılı başlarında olmalıdır. Hacı Ahmed Babanın, Zeze adlı ilk hanımından Abdulkadir adlı bir oğlu, Pembe adlı ikinci hanımından da Ali Hamza, Muhittin, Abdürrezzak ve Selahaddin adlarında olmak üzere beş çocuğu olmuştur. Vefatından sonra tekkenin postnişinliği ise ikinci evliliğinden olan Ali Hamza Baba adlı oğlu tarafından yürütülmüştür. Mağazacıoğlu lakabı ile tanınan Hacı Ahmed Baba'nm nesli günümüzde Ertuğ 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ve Özkan soyadlarını taşımaktadır. Hacı Ahmed Baba'nın diğer bir halifesi olan Osman Fehmi Efendi, İyidere Yalıköy Camii haziresine defnedilmiştir. 


Ali Hamza Baba 1849 tarihinde Rize'de doğdu. 
1894 yılı sonu veya 1895 yılı başında Hacı Ahmed 
Baba'nın vefatı üzerine tekkenin postnişinliği ve vakfın mütevelliliği Şeyh Ahmed Baba'nın büyük oğlu Abdülkadir Efendi'ye tevcih edilmek üzere davet edildiğinde Abdülkadir Efendi Bağdat”da bulunmaktaydı ve ilkbahara kadar geleceğini bildirmişti. Bu esnada bu görevler 2.4.1895'ten itibaren Ahmed Baba'nın diğer bir oğlu olan Ali Hamza Efendi tarafından yürütüldü. Aradan bir buçuk sene geçmesine rağmen Abdülkadir Efendi dönmeyince, dönüp dönmeyeceği de meçhul olduğu gerekçesiyle postnişinlik ve mütevellilik 23.11.1896 tarihinde Ali Hamza Baba'ya tevcih edildi. Ali Hamza Baba'nın şeyhliği esnasında tekkenin iki odası, mekanın bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak niyetiyle cüzi bir ücretle Rize Maarif Komisyonuna kiralanmıştı. Ali Hamza Baba tarafından Maarif-i Umumiye Nezaretine verilen bir istidadan anlaşıldığına göre, komisyonda görevli üç kişi şahsi garazlarından dolayı bir buçuk sene boyunca kira bedellerini ödememiş ve tekrar eden müracaatları “Ke en lem yekün” (yok hükmünde) hükmünde kabul edilmiştir. Bunun üzerine alacağından feragat eden Ali Hamza Baba, komisyondan tahliye talebinde bulunmuş, ancak tahliyeye de yanaşmayan komisyon, Ali Hamza Baba tarafından bir çare-i 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haseneye bağlanması isteğiyle oMaarif-i Umumiye Nezaretine müracaatta bulunmuştu. Ali Hamza Baba tarafından yapılan bu müracaat üzerine 6 Muharrem 1327/29.1.1909 tarihinde Maarif-i Umumiye Nezareti tarafından Trabzon Vilayeti Maarif Müdüriyetine bir yazı yazılarak gereğinin yapılması istenmiştir. Ali Hamza Baba tarafından Maarif Nezaretine gönderilen istidada bulunan omühründe “Hadimü'l-fukara eş-şeyh Ali Hamza” yazısı bulunmaktadır. 1913 tarihinde vefat eden Ali Hamza Baba'nın mensup olduğu Mağazacıoğlu ailesi, günümüzde Ertuğ ve Özkan soyadlarını taşımaktadır”. 


İyidere'nin Yalıköy (Liparit) (Mahallesi'nden Osmançebioğlu akrabasından olan Şeyh Osman Fehmi Efendi, Rize'nin Eminettin Mahallesinden Kadiri şeyhi Ahmed Şemseddin Efendinin halifelerindendir. Kadiri tarikatına intisabı muhtemelen Ahmed Şemseddin Efendi'nin babası Şeyh Osman Baba zamanında 
olmuştur. Nitekim Osman Baba'nın ölümü üzerine 1859 
tarihinde yazılan terekesinden anlaşıldığına göre Osman Baba'ya ait olan bir miktar para Osman Fehmi Efendinin elinde bulunmaktaydı. Osman Fehmi Efendi, Ali Efendi, Eyüp, Ömer, Hasan, Mehmed, Fatma, Ayşe, Rukiye, Zülfiye, Rukuş ve Zeliha adlarında 11 çocuk babasıdır. 


59 Sinop'taki Seyyid Bilal Türbesi Haziresinde 1923 tarihli 
Şeyh Hacı Ahmet Şemsettin Baba-zade Şeyh Ali Hamza Babanın kabri dikkati çeker. -Evliyalar Şehri Sinop. Sh. 43- 
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1873 yılında vefat etmiş olan Şeyh Osman Fehmi Efendi, 
Yalıköy Yukarı Mahalle Camii yanına defnedilmiştir. 


Ahmed Hamdi Efendi hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Kadiri tarikatı adabı üzerine olan Bahrü”l-Hayat, Kitab-ı Keşfiye ve Hatemü'l-Esrar adlarını taşıyan üç adet risalesi yayınlanmıştır. Özgeçmişi ile ilgili birtakım bilgilere bu eserler vasıtasıyla ulaşılabilmektedir. Bu eserlerde aile lakabı olarak Osmanzade mahlasını kullanan Ahmed Hamdi Efendi, Rize sahillerinde yer alan bir köyde 1842 yılında doğduğunu ve ailesinin eşraftan insanlar olduğunu ifade etmiştir. Bu risalelerden ulaşılan bilgilere göre; üç yaşındayken öksüz kaldığı, yedi yaşında iken şiddetli bir hastalık geçirdiği ve 1275/1858 yılında on altı yaşında iken tasavvuf yoluna girdiği tespit edilmiştir. Yine bu bilgilere göre asıl adı Osman olmasına rağmen annesinin kendisini Ahmet diye çağırdığından bu adla anılmıştır. Ahmed Hamdi Efendi, eserlerinde ehl-i sünnet inancında olduğunu, şiirleriyle şeriatı anlattığını ve tarikatı neşrettiğini ifade etmektedir. 
Eserlerinde, Kadirilik yoluna sülük edecek olanların güçlü bir inancın, bütün müminlere iyi gözle bakmanın ve mürşidin talim ve telkin edeceği zikir ve virdleri düzenli bir şekilde yapmalarının şart olduğunu belirtmiştir. Ayrıca mürşidde aranacak en önemli özelliğin dini emirlere uymak, dervişte aranacak en önemli özelliğin de teslimiyet olduğunu ifade etmiştir. 


Kadiri tarikatı şeyhlerinden olan Şeyh Hacı Ahmet Hami Efendi, Rize'nin Piriçelebi Mahallesi 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Süleymanzade ailesinden Mehmet Efendinin oğludur. 
Mülkiye'den emekli olmuştur. Ahmet Hami Efendi 1889 
tarihinde, o zamanlar yeni inşa edilmiş olan Rize Hükümet Konağı yakınındaki Tekke Camii (Kadiri Tekkesi)’ nin mütevellisiydi. Ahmet Hami Efendi, bu caminin tamir ve bakımı esnasında hayırsever halktan 4.550 kuruş para toplamıştır. Bu paranın vakfa gelir kaydedilmesi için Rize Şer'iye Mahkemesine müracaat etmiş ve o zamanlar Rize'nin önde gelenlerinden olan Akrotır Mahallesi'nden Kadızade Hacı Ahmet Efendi oğlu Hafız Mesut Efendi, Kale Mahallesinden Tüfenkçizade Muhsin Ağaoğlu Osman Efendi ve Tuzcuzade Ahmet Ağa oğlu Hurşid Efendi'nin şahitliklerinde bu kaydı gerçekleştirmişti. Vakfiyeden anlaşıldığına göre teamül-i kadimi vechiyle olan şart gereği bunun istirbah olunup senelik gelirinden dörtte birinin caminin hitabet, dörtte üçünün de imamet hizmetini ifa edecek zata verilmesi konusu kayıt altına alınmıştı. Şeyh Ahmed Hami Efendi 1900 tarihinde Rize Şer'iye Mahkemesi ikinci katibi Osman Zeki Efendiyi evine davet ederek Rize Müftüsü Mehmed Kamil Efendi huzurunda vasiyetini yazdırmış ve şöyle demişti: 


Ben bi-emrillah-i taala vefat eylediğimde malımın üçte birinden ifraz eyleyip bu mecliste hazır bulunan müftü Mehmed Kamil Efendi'ye teslim ettiğim yirmi adet tam yüzlük mecidiye altını ile teçhiz, tekfin, iskat-ı salat, kefaret-i savm, yemin ve nezirlerim eda olunduktan sonra kalanıyla medfenim üzerine mezar taşı, etrafına da demir 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parmaklık inşa oluna.” Müftü Mehmed Kamil Efendi de bu vasiyeti kabul edip yirmi adet tam yüzlük mecidiye altunu teslim almış ve bu meclise Altıkulaçzade İsmail Efendi, Tatoğlu Rızvan ve Sumaroğlu Hacı Osman şahit olarak iştirak etmişti. 14 Ekim 1902 yılında vefat eden Şeyh Hacı Ahmed Hami Efendi muhtemelen Şeyh Camii önünde yer alan ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında kaldırılmış bulunan hazireye defnedilmişti. Kabirlerin yok edilmesi esnasında, muhafaza edilen az sayıdaki kitabeden biri Şeyh Hacı Ahmed Hami Efendi'nin kitabesidir. Günümüzde Gülbahar Hatun Camii avlusunda bulunan bu kitabe üzerinde birinci sınıf hatla sanatkarane işlenmiş Kadiri tacı Oo kabartması bulunmaktadır. Kitabesi şöyledir. 


Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm 

Nefs-i Rize kasabasının 

Piriçelebi Mahallesi sakinlerinden 

Ve sultanu ’l-evliya Gavsü ’l-azam 

Es-seyyid eş-şeylı Sultan 

Abdülkadir el-Geylani kuddise sirruh 

Es-Samedani hazretlerinin ahkar 

Ve ez'af müntesibanmdan muhtac-ı rahmet-i 

Rahmanı Süleyuianzade el-Hac Ahmed 

Hami Buhranı Efendi'nin ruhu 

İçün rızaen lillahi Fatiha 

Sene H. 1320 fi 12 Recebülferd 

Rize Nüfus kayıtlarında adı Ahmet Hamdi olarak işlendiği ve Rukiye Hanımla evlendiği görülmektedir. 
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Tek çocukları olan ve Rize Şer'iye Sicil kayıtlarında babasından dolayı “Şeyhzade” olarak anılan Süleyman Sıdkı Efendi de 1852 yılında doğmuş, sıbyan mektebinde ulüm-u diniye ve medresede bir miktar Arapça ve Farsça okuduktan sonra 1871 yılında memuriyete geçmiştir. 
1892 yılma kadar Rize, Hemşin, Pazar ve Giresun'da 
çalışmış ve 1920 tarihinde vefat etmiştir. Şeyh Ahmed Hami Efendi'nin mensup olduğu Siileymanzade ailesi günümüzde Yelkenkaya soyadını taşımaktadır. 


Rize'nin İyidere ilçesi Yalıköy Mahallesinden olan Hacı Hasan Efendinin babası, Sıkrıklıoğlu Ali'dir. Bu mahalleye Erzurum cihetinden geldikleri rivayet edilen Hacı Hasan Efendi, Kadiri tarikatına intisap etmiş, adı tespit edilemeyen bir şeyhten hilafet alarak Kadiri şeyhi olmuştur. Hacı Hasan Efendi mahalledeki evini dergah olarak kullanıp çevreden birçok kişiyle tarikat adabı üzere sesli zikir yaptırmıştır. Hacc'a giderek hacı olduktan olduktan sonra çevrede Hacı Hasan Efendi adıyla şöhret bulmuştur. 1850 yılı Rize öşür kayıtlarına 
göre kendisine 17 kuruş öşür tahakkuk etmişti. 1872 
yılında tutulan arazi yoklama kayıtlarından anlaşıldığına göre o yıldan önce vefat etmiş bulunuyordu. Aile içerisinde ve çevrede Hacı Hasan Efendiye atfen anlatılan menkıbelerden biri şöyledir. Hacı Hasan Efendinin oğulları taka ve mavnalarla denizcilik yapan insanlardı. 
Bunlardan Hasan veya Dursun Kaptan adlı oğlu bir sefer esnasında tehlikeli bir fırtınaya yakalanır. Bu duruma mana aleminde vakıf olan Hacı Hasan Efendi, soğuk 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hava ve yağmakta olan kara rağmen dışarı çıkıp karla abdest alır ve eve girerek zevcesine “Oğlum benden imdat istiyor.” diyerek postun üstüne oturur ve sabaha kadar postta zikir ile meşgul olur. O esnada gemide zor durumda bulunan oğlu, gece yarısı geminin direğinde bir ışık görür. Geminin batmak üzere olduğu düşüncesiyle canlarını kurtarma ümidiyle denize atlamaya hazırlanan arkadaşlarına bu ışığın manevi bir işaret olduğunu söyleyip “Babam bizimle, kurtulacağız, kimse gemiyi terk etmesin!” der. Neticede gemi batmaktan kurtulur ve sahile çıkarlar. Tehlikenin yaşandığı günü not tutan gemiciler eve ulaştıklarında geçirdikleri tehlikeyi anlatırlar. Anneleri de “O gece babanız sabaha kadar posttan kalkmadı, zikirle meşgul oldu.” diyerek cevap verir. 


Hacı Hasan Efendi'nin Keleş Kaptan, Cafer, Dursun, Ali Efendi, Hasan ve Hacı Kerim adlarında çocukları bulunmaktaydı. Hasan Efendi'nin vefatı üzerine şeyhlik vazifesi oğlu 1858 doğumlu Hacı Kerim Efendi'ye intikal etti. Hacı Kerim Efendi'nin de Mustafa Kaptan, Temel Kaptan, Ali Kaptan ve Şehzane adlarında dört çocuğu olmuştur. Hacı Hasan Hfendi'nin kabri Yalıköy Camii arkasındaki hazirede, Hacı Kerim Efendi'nin kabri de aynı caminin sağındaki hazirededir. 
Bu kabirlerin eski kitabeleri yok edilmiş, yerlerine yeni 
yazılı tabelalar konulmuştur. Hacı Kerim Efendi'nin 28 
Mart 1911 tarihinde vefatıyla Kadiri hilafeti oğullarından 
1883 doğumlu Hacı Ali Efendi'ye intikal etmiştir. Her 
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ikisi de Rizeli Selimoğlu ailesinden olmak üzere iki defa evlenen ancak çocuğu olmayan Ali Efendi, Giresun'a göç etmiş ve oraya yerleşmiştir. 1950 yılında hac vazifesini ifa ederken 24 Eylül 1950”de vefat etmiştir. 

Osmanlı döneminin sonları ve Cumhuriyet döneminin başlangıcında Rize'nin tarihinde iz bırakmış mümtaz şahsiyetlerden biri olan İlyas Fehmi Efendi, halk arasında Derviş Baba olarak anılan bir Kadiri şeyhidir. 
Bu zatın dedesi Ali Reis, aslen Abhazya Çerkezlerindendir. Kafkasya'dan Rus baskısından kaçan üç kardeş önce Rize'ye, oradan da Düzce'ye göç etmişler, daha sonra Ali Reis Düzce'de kalmayı benimsemeyip tekrar Rize'ye dönmüş ve burada Yeniköy Mahallesine yerleşmiştir. Derviş İlyas Efendinin babası Mahmut, annesi Bal Nene lakaplı Gülizar Hanımdır. 
Nüfus kaydında 1871 yılında doğduğu yazılı olmasına rağmen gerçek doğum tarihi 1857?dir. Uzun bir ömürden sonra 1967 yılında Rize'de vefat etmiştir. 

1887 tarihinde Orta Camiye vakfedilmiş olan iki 
dükkanın mütevellisi Dervişzade Hacı Hafız Osman Efendinin bu vazifeden istifası üzerine 1905 tarihinde mütevelliliğe Rize müftüsü Mehmed Kamil Efendi tarafından doğruluğu ve dürüstlüğü ile bilinen Derviş İlyas Efendi tayin edilmiştir. İncelenen bazı belgelerden anlaşıldığına göre, kendisi Kadiri tarikatından olmakla birlikte Orta Camii yakınında bulunan Nakşi Tekkesinin mensup ve mütevellileriyle alakadar olduğu anlaşılmaktadır. 
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1910 yılında Rize'nin ve Rizelilerin en büyük 
derdi yaygınlaşan asayiş hadiseleri idi. Bu durumu dile getirmek ve gereken tedbirleri aldırmak için 12 Temmuz 
1910 tarihinde Belediye Reisi Eşref başkanlığında 29 kişi 
tarafından Dahiliye Nezaretine ağır bir telgraf çekilir. Bu telgrafta imzası bulunanlardan biri de “Meşayihten İlyas” şeklinde imzası bulunan Derviş Babadır. Derviş Baba, hem dönemin siyasi olaylarını takip etmek hem de ticaret için zaman zaman Erzuruma gitmektedir. Bu seyahatlerinde orada, Kadiri tarikatına bağlı bir cemaatle tanışıp halvet olmuş ve o cemaatin şeyhine 1890-1900 yıllarında intisap etmiştir. Rize'ye dönünce bu tarikatı yaymış ve bu tarikatın müritlerinin çoğalmasını temin etmiştir. Şeyhi tarafından kendisine Kadiri hilafeti verilmiş ve Rize'de tekke açması istenmiştir. O da Rize'de (Eski Hükümet Konağının arkasında) deniz tarafında tek katlı 100 m2 civarında bir tekke inşa ederek burada tarikat adabı üzere Cuma akşamları müritleriyle beraber zikir meclisleri düzenlerdi. Bu faaliyetlerden sonra halk kendisine Derviş Baba adını takmış ve bu adla anılır olmuştu. Derviş Baba, bu tekkeden başka Yeniköy Mahallesi'ndeki evinin alt katını da tekke olarak düzenleyerek omüritleriyle birlikte zikir meclisleri düzenlemiştir. Daima omuzlarına kadar uzun saçları olan Derviş Baba, gerek tekkedeki zikir meclislerinde gerekse tekkelerin kapanmasından sonra evinde sabah namazının ardından tek başına yaptığı zikir derslerinden sonra Yunus Emre'ye ait özellikle “Şol Cennetin Irmakları” diye başlayan şiiri yüksek sesle okurdu. Tekkelerin 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kapanmasına dair çıkarılan kanundan haberdar olmayan Derviş Baba, müritleri ile birlikte Yeniköy Mahallesindeki evinden çıkıp halka şeklinde zikrederek şehir meydanındaki tekkesine giderken yüksek sesle yapılan zikirden valinin haberdar olması üzerine tutuklanarak hapsedilmiş, fakat kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştır. Bu olaydan sonra artık toplu zikir düzenlemeyen Derviş Baba, Kadiri tarikatı üzere olan derslerini sabah namazından sonra evinde tek başına bazen de ev halkıyla icra etmiştir. Derviş Baba, gençliğinde Batum Osmanlı hudutları içerisindeyken orada hem otel işleterek ticaretle uğraşmış hem de Rusya ve Gürcistan aleyhinde siyasi çalışmalarda bulunmuştur. 
Bu çalışmalar üzerine hakkında ölüm kararı çıkarılan Derviş Baba, o tarihlerde Giresun, Trabzon, Rize, Hopa, Kars ve Ardahan'ın Rus işgalinde olmasından dolayı Rize'ye gelemeyerek daha batıdaki Ünye'ye gitmiştir. 
Burada edindiği basit taş baskı tekniği ile çalışan matbaa aleti ile el ilanı şeklinde yarım gazete sayfası kadar bildirilerle gazetecilik yaparak, halkın aydınlanmasına hizmet etmiştir. Bu gazetede Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'daki din adamları ile aydın kişilere yazılar yazdırarak bunları Sohum, Batum, Kars, Ardahan, Rize, Trabzon, Giresun ve tüm Kafkasya'ya bazen kendisi götürmüş bazen de gizlice göndererek dağıtımını yaptırmıştır. 1918 yılında Rusların çekilmesi üzerine Rize'ye gelen Derviş Baba, burada bir süre Orta Cami önünde bakkallık yapmış ve ardından bugünkü Atatürk Caddesi üzerinde Tatoğulları'na ait bir binayı otel olarak 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çalıştırmaya başlamış, bu binanın yanmasından sonra ise ticareti bırakmıştır. Derviş Baba 1919 yılında Kurtuluş Savaşının muvaffakiyeti için faaliyet göstermek üzere kurulan Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Rize şubesi kurucuları arasında Rize müftüsü Mehmet Hulusi Efendi ile birlikte yer almıştır. Gayrimüslimlerin gizli (o faaliyetlerini önlemek amacıyla bölgeden çıkarılmaları yönünde yaptığı tamamen stratejik uygulamalar ile Milli Mücadeledeki hizmetlerinden dolayı 23.05.1926 tarihinde Rizeli dokuz kişi ile birlikte kendisine beyaz şeritli “İstiklal Madalyası” verilmiştir. 
1921 yılında yapılan seçimlerde belediye meclis 
üyeliğine seçilmiştir. Yaşının hayli ilerlemesine rağmen beş vakit namazını cemaatle kılmaya özen gösteren Derviş Baba, kış aylarında karın çokça yağdığı zamanlarda bile karı yararak sabah namazı için camiye gider, karın üzerinde yol açıldığını görenler Derviş Baba'nın camiye gittiğini anlarlardı. Rivayet edildiğine göre, Rize şehir meydanı kenarında bulunan türbe ve mezarların yanından geçerken, bu kabirlere selam verirdi. 
Rize ve çevresinden gelerek cami yapımı, evi yananlar, fakir-fukara yardımı gibi pek çok konuda kendisine müracaat edenlerle, esnafı dolaşıp yardım toplanmasına ön ayak olan Derviş Baba gerek Osmanlının son dönemi gerekse Cumhuriyetin ilanından sonra Rize'de ve çevre muhitlerde itibarlı ve saygın kişi olarak tanınmıştır. 
Derviş Babayı çeşitli şehir ve beldelerden çokça ziyarete gelenler olmuştur. Bir defasında Mısır'dan ziyarete gelen bir zat, bir müddet yanında kaldıktan sonra Rize'de vefat 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etmiş ve Derviş Baba'nın evi yanına defnedilmiştir. 
Derviş Baba torunlarına yaptığı bir tavsiyede “Hastahane ve askeriyenin ihalelerine girmeyin, çünkü bunlarda büyük mesuliyet vardır. Hastalar senin temin edeceğin erzak ile doyup şifa bulacak, askerler karnını doyurup cephede savaşacak, bunların vebali büyüktür.”, demiştir. 
Dedesinin adına izafeten Ali Reiszade olarak anılan Derviş Baba ve akrabaları, Soyadı Kanunundan sonra İnanç soyadını almıştır. Derviş Baba, Emine adlı hanımla gerçekleştirdiği tek evliliğinden Ali Rıza, Mahmut Faik ve Mehmet Cavit adlarında üç oğlu, Hatice Şükriye adlı bir kız çocuğu olmuştur. 


Rize'nin Gündoğdu Beldesi Dağınıksu Mahallesi'nden olan Hacı Harun Kfendi, Kadiri şeyhidir. Ataları, Kafkasya'dan göçerek Dağınıksu'ya yerleşmiştir. Babası, İbadoğlu sülalesinden Yusuf olup, Soyadı Kanunundan sonra “Şen” soyadını almıştır. 
Birinci evliliğini Fatma, ikinci evliliğini de Zekiye adlı hanımla yapan Harun Efendi'nin iki evliliğinden de çocuğu olmamıştır. İlyas adında bir erkek kardeşi olduğu ve seferberlik döneminde askere gidip kendisinden bir daha haber alınamadığı bilinmektedir. Hacı Harun Efendi hayatını, bugün Dağınıksu'da Kader Çay Fabrikasının arkasında bulunan ahşap bir yapıda sürdürmüştür. Tarikat faaliyetlerini de yine bu evde ayrı bir odada yürütmüş ve burada müritleri ile zikir meclisleri düzenlemiştir. Onun, Rize civarından gelen birçok müridi ile Kadiri adabı üzere oturarak yüksek sesle kalabalık gruplarla yaptırdığı 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zikir faaliyetlerini sabahlara kadar sürdürdüğü ve bu sesin civardaki evlerden de duyulduğu bilinmektedir. 
Rize civarından birçok müridi de olan, çevresinde itibar sahibi bir zat olarak tanınan Hacı Harun Efendi ayrıca köydeki çocuklara ücretsiz olarak Kur'an-ı Kerim dersleri vermiş ve tüm bu faaliyetlerini hacca gidene kadar sürdürmüştür. Tarikat adabı üzere cübbe ve şalvar giyen Hacı Harun Efendi, uzun boylu ve cüsseli bir yapıya sahiptir. Asıl mesleği taş ve değirmen ustalığı olup civardaki ocaklardan taş kesip çıkarırdı. Taşçı ustalığı zaman içerisinde bölgenin şartlarına bağlı olarak değirmen ustalığıyla devam etmiştir. Bu nedenle civar köylerde değirmen yaptırmak ya da değirmenlerini tamir ettirmek isteyenler Harun Efendiye başvururdu. Taş ocaklarından kestiği taşları, suyu değirmene akıtmayı sağlayacak şekilde işleyip yerleştirirdi. Kendi evinin avlusuna da elle döndürülen bir değirmen yapmıştı. Köy halkının mısırlarını öğütmek amacıyla kullandıkları bu değirmen, yakın zamana kadar ayakta kalmayı başarmış, ancak 2010 yılında Gündoğdu beldesinde yaşanan sel felaketi sonucu yıkılmıştır. Köyünde ziraatçilik ile de meşgul olan Hacı Harun Efendi bahçesinde çeşitli meyveler yetiştirirdi. Bahçesinin önünden geçenlere bu meyvelerden mutlaka ikram ederek gönüllerini alırdı. 
Hacı Harun Efendinin bu davranışları evinin önünde 


60 Rize'nin Gündoğdu Beldesinde etkili olan sel sonrası 
heyelanda 12 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin kayıp olduğu bölgede 6 kişi de yaralandı. Meteorolojik ölçümlere göre Rize'ye bir ayda yağan yağmur sadece bir günde yağdı. 
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bulunan bir zembil ile köy halkının ona karşı ikramları ile karşılık bulurdu. Hacı Harun Efendinin, deniz kenarından getirerek evinin avlusuna yerleştirdiği abdest alırken kullandığı büyükçe taş, güğümü ve kendi yaptığı ahşap takunyaları vefatının ardından çok uzun süre onun anısına bıraktığı yerde muhafaza edilmiştir. Gününün büyük bir kısmını müritleri ile zikirde geçiren Hacı Harun Efendi köyde yeni doğan çocuklara isim verme konusunda da kendisine başvurulan bir kişi olarak tanınırdı. 


Hacı Harun Efendi, 1946-1947 yılı hac mevsiminde hacca giderken müridlerini toplamış ve hacdan dönemeyeceğini işaret eden bir davranışla yerine hilafet verdiği Hopoğlu Salih Efendi'yi bıraktığını ifade etmişti. Bu olayın ardından deniz yoluyla Hicaz'a gitmiş ve hac vazifesi esnasında vefat ederek oraya defnedilmiştir. Vefatının ardından da evindeki zikir merasimleri bir süre daha devam ettirilmiş ve müritleri ona olan hürmetini Hacı Harun Efendi'nin babası Yusuf Efendi'nin mezarını ziyaret ederek devam ettirmişlerdir. 


1889 yılında dünyaya gelen Salih Efendi, Rize'nin 
Bağdatlı Mahallesi Hopoğlu ailesinden Hamit Efendinin oğludur. 1920 yılı başında İstanbul'da Kadiri tarikatından Hacı Süleyman Efendiye intisap etmiş ardından Rize'ye dönerek, Dağınıksu Mahallesinden Kadiri şeyhi Hacı Harun Efendinin müridi olmuş, 1948 yılında da Hacı Harun Efendi'den hilafet alarak şeyhlik yapmaya başlamıştır. Rize'de birçok kişiye tarikat dersi veren 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Salih Efendi müritleriyle birlikte Bağdatlı Mahallesindeki tek katlı evinde cuma geceleri zikir meclisleri tertip etmiştir. Salih Efendi, bu faaliyetler sonucunda takibata uğramış ve 22 Şubat 1951 tarihinde Perşembe gecesi polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Bu olay 24 Şubat 
1951 tarihli mahalli Rize Gazetesi'nde “Şeyhlik yapan 
Salih Hop yakayı ele verdi” başlığı ile duyurulmuştur. Bu haberde Salih Efendinin müritleriyle her cuma gecesi Kadiri ayini yaptıklarını, aynı gece de müritlerini bir odaya davet ederek usülü vechiyle ayinlerini yapmaya başladıktan tam yarım saat sonra “Allah Allah” feryadlarının sık sık tekrarlandığını duyan zabıta, şeyhin bu hareketlerini kafi görerek, on dört müridi ile beraber suçüstü yakaladıklarını ifade etmiştir. Olayı takip eden gazete bir hafta kadar devam eden mahkeme safahatını da günü gününe sayfalarına taşımıştı. Salih Efendi ile birlikte Rize Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen on dört kişi ise şunlardır: Hasan Kopuz, Tufan Kopuz, Ali Kopuz, Harun Suyabatmaz, Halim Suyabatmaz, Muhammet Suyabatmaz, Osman Deriş, Ahmet Koçal, Emine Kalyoncu, Zernişan Erdem, İsmail Ekmekçi, Mahmut Bıçakçı, Süleyman Köroğlu ve Ahmet Çelik. 
Salih Efendi mahkemede Süleyman Köroğlu ile Ahmet Çelik'in kendi müridi olmadığını, onların şeyhinin başkası olduğunu, Zernişan Erdem'in ise bu hadise ile hiçbir ilgisi olmadığını söylemiştir. Müdafaaları istenen sanıklardan Hasan Kopuz üç senedir müntesip olduğu bu tarikata girme amacının, bedeninin yarısını dünyaya yarısını da ahirete vakfetmek (düşüncesinden 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kaynaklandığını ifade etmiştir. Harun Suyabatmaz ve Rize'de bakkallık yaptığını söyleyen Halim Suyabatmaz da bir buçuk seneden beri tarikatta bulunduklarını söylemişlerdir. Muhammet Suyabatmaz ise hiçbir tarikata üye olmadığını sadece merasimin nasıl yapıldığını merak ettiğinden Hopoğlu'nun evine geldiğini ifade etmiş, Ahmet Koçal ise henüz altı gündür bu tarikatta bulunduğunu, yani acemi bir mürit olduğunu belirtmiştir. 
Emine Kalyoncu ise ifadesinde Salih Efendinin zevcesi olduğunu, evlendikten sonra eşinin şeyh olduğunu öğrenip tarikata girmeye heves ettiğini, kocasının da kabul etmesiyle omüritliğe başladığını o söylemişti. 
Zemişan Erdem ise tarikat mensubu olmadığını, temizlik için evde bulunduğunu, vakit geç olduğundan misafir edildiğini ifade etmişti. Süleyman Köroğlu ise aslında Nakşibendi tarikatından Oflu Yusuf Efendi'nin müridi olduğunu, bu zatın o dönemde vefat etmiş bulunduğunu söyledikten sonra dolaşmak maksadıyla Rize'ye geldiğini, Salih Efendi'nin sıfatını bilmeden İbrahim Ekmekçi ile birlikte onun evine gittiğini ve onun müridi olmadığını ifade etmişti. İsmail Ekmekçi ise hiçbir tarikata mensup olmadığını Salih Efendi'yi kendine ait firmın karşısında bulunan Halim Suyabatmaz'ın dükkanına gelişlerinden tanıdığını, sırf merak ettiğinden Süleyman Köroğlu ile birlikte bu eve gittiklerini ifade etmiştir. Mahmut Bıçakçı ise okuduğu bazı dini kitaplar ve merak ettiği bazı dini meselelere ait bilgiler almak için Salih Efendi ile görüştüğünü ve müridi olduğunu ifade etmiştir. 15 seneden beri Kadiri müridi olduğunu ifade 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eden Ahmet Çelik ise şeyhinin hacda vefat etmiş Dağınıksu köyünden Hacı Harun Efendi olduğunu, Salih Efendi'nin evindeki merasimlere de 8-10 defadır iştirak ettiğini söylemiştir. Sanıkların ifadelerinden sonra polis memurlarına geçilmiş; bu memurlardan Kemal Öztüre, Salih Efendi'nin bir iki senedir tarikat şeyhliği yaptığı ve evinde ayinler düzenlediği yönünde ihbarlar aldığını, takibattan sonra gece saat 20.00 sularında Bağdatlı Mahallesindeki tek katlı evini kordon altına alarak yaklaştığını ifade etmiştir. Ev içini gözlediklerinde Salih Efendinin başında kırmızı basmadan bir takke ile bağdaş kurarak oturduğunu, dinlediklerinde ise dini mevzuların konuşulmakta olduğunu anladıklarını ifade etmiştir. 
Kapıyı tıkladığında Salih Efendinin kapıyı açtığını, içeriye girdiklerinde ise bir Muhammediye kitabı ile eski yazı ile yazılmış kağıtlar gördüğünü söylemiştir. İlk sorgudan sonra Salih Efendi ile birlikte Hasan Kopuz, Tufan Kopuz, Ali Kopuz, Harun Suyabatmaz, Halim Suyabatmaz, Ahmet Koçal, Süleyman Köroğlu, Emine Kalyoncu, Mahmut Bıçakçı ve Ahmet Çelik'in tutuklu olarak; Osman Deriş, İsmail Ekmekçi, Muhammet Suyabatmaz ve Zernişan Erdem'in tutuksuz olarak 
yargılanmalarına, ikinci mahkemenin ise 28 Şubat 1951 
Çarşamba günü görülmesine karar verilmiştir. 28 Şubat 
1951 tarihinde ikinci yargılaması yapılan davada Salih 
Efendi, 30 senedir Kadiri tarikatına mensup olduğunu, son üç senedir de şeyh olarak birçok kişiyi tarikata intisap ettirdiğini ifade etmiştir. Bu iş için Rize'deki evini tahsis ettiğini ve cuma günleri tarikatın icaplarını burada 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icra ettiklerini söylemiştir. Gözaltına alınan kişilerden Osman Deriş, İsmail Ekmekçi, Muhammet Suyabatmaz ve Zernişan Erdem dışındakilerin müridi olduğunu, tarikatında “vatan, millet, memleket ve Müslümanlık için çalışmaktan başka bir gayesi olmadığını, millet ve memleketi sırtında taşımak mesuliyetini duyar olduğunu ve hareketinde bir fenalık ve suçluluk mevcut olmadığını” söyleyerek müdafaada bulunmuştur. Son müdafaaları istenen sanıklardan Hasan Kopuz ise müdafaasının Salih Efendi ile aynı olduğunu, diğer sanık Tufan Kopuz ise taş ustası olduğunu ve bu evde bir iş nedeniyle bulunduğunu, Ahmet Koçal ise Tufan Kopuz'un çırağı olarak burada bulunduğunu söylemiştir. 
Ahmet Çelik tarikata sülükten gayesinin devlet, vatan ve millete hayır duadan ibaret olduğunu, Halim Suyabatmaz ise hareketinin kanuna aykırılığını anlayamadığını, esasen ticaretle meşgul olduğunu ve bir sene zarfında sadece bir defa merasime iştirak ettiğini söylemiştir. 
Mustafa Bıçakçı, Kur'an-ı Kerim'de okuduğu bir ayetin manasını öğrenmek için Salih Efendi ile temas ettiğini ve tarikatla alakası bulunmadığını, Ali Kopuz da yine tarikat ile bir alakasının olmadığını söylemişlerdir. Süleyman Köroğlu ise deruni ve ruhi bir aşka müptela olduğunu, bu aşkla dolaştığını ve muhtelif mıntıkaları gezerek oralarda bulunan din alimleriyle görüştüğünü ifade etmiştir. Harun Suyabatmaz merasime bir defa iştirak ettiğini, Muhammet Suyabatmaz, Osman Deriş ve İsmail Ekmekçi ise müdafaa hususunda bir diyecekleri olmadığını, Emine Kalyoncu ise babası ve bakacak 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kimsesi olmadığından Salih Efendi'nin evine gidip hizmetine baktığını ifade etmiştir. Aynı gün verilen karar 
ile Salih Efendi'ye 1 sene altı ay müddetle hapis ve 1000 
lira ağır para cezasının yanı sıra 1 sene altı ay müddetle Ordu iline sürgün edilmesine karar verildi. Diğer sanıklardan Hasan Kopuz, Tufan Kopuz, Ali Kopuz, Harun Suyabatmaz, Halim Suyabatmaz, Ahmet Koçal, Süleyman Köroğlu, Emine Kalyoncu, Mahmut Bıçakçı ve Ahmet Çelik?e dörder ay müddetle hapis ve üç yüzer lira da ağır para cezası verildi. Osman Deriş, İsmail Ekmekçi, Muhammet Suyabatmaz ve Zernişan Erdem ise beraat etmişti. Verilen hapis cezalarının infazı günümüzde Şeyh Camii olarak bilinen caminin önündeki valilik binasının yanında bulunan o hapishanede gerçekleştirildi. 


Salih Efendi, zaman zaman çevredeki müridlerinin evlerine gider bir hafta, on gün kadar oralarda misafir olurdu. Bu sırada müridleri de o evde toplanır, zikirleri orada icra ederlerdi. Yine böyle bir gece müridi olan Kerim Kayıkçı'nın, Pilavdağı Mahallesindeki evinde bazı müridleriyle birlikte zikir yaparken baskına uğramış ve sorgusunda teheccüd namazı kılmakta olduklarını söylemişti. Bunun üzerine konu Diyanet İşleri Başkanlığına sorulmuş ve oradan verilen cevapta İslam'da teheccüd namazının bulunduğu yönünde cevap gelince ceza almaktan kurtulmuşlardı. Şifahi bilgilere kadar bu gece orada şehrin tanınmış tüccarlardan Musa Güveli, ev sahibi olan nüfus memuru Kerim Kayıkçı ve 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Salih Efendi'nin ilk eşi Rabia Hop'un da aralarında yer aldığı 18 kişi bulunmaktaydı. Musa Güveli'nin itibarlı tüccarlardan olması, Kerim Kayıkçı'nın da memur olması nedeniyle adları tutanaklara geçirilmemişti. Rabia Hanım ise dilsiz numarası yaparak gözaltına alınmaktan kurtulmuştu. Salih Efendi'nin ilk eşi Rabia Hanım (1888- 1957) dan Temel, Yusuf, Kamile ve Nezire adlarında dört çocuğu olmuş; ikinci evliliğini de Çayeli'nden Kalyoncu ailesinden Emine Hanım (1909-1995) ile yapmıştır. Vefatına kadar tarikat faaliyetlerini sürdüren Salih Efendi 18 Şubat 1964 tarihinde vefat edip Bağdatlı Mahallesine defnedilmiştir. 


Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kale-Dik Varoş (Yazlık) köyünden Timoşoğlu Mehmet Arif 
Efendinin oğlu olan Mehmed Hulusi Efendi, 1871 
yılında bu köyde doğmuştur. 1881 yılında başladığı rüştiyeden 1885 yılında mezun olup şehadetname almıştır. Mehmed Hulusi Efendi tahsiline, Çayeli'nin Gürgenli köyünden olan Kalafat Mehmet Efendinin Pazar ilçesinin Suçatı (Apso) köyünde yaptırdığı medresede başlamış ve eğitimine Arabistan ve Türkistan'da devam etmiştir. Bu arada Afganistan, Buhara, Belh, Tataristan ve Merginan gibi bölgelerde bulunduktan sonra Anadolu'ya dönüp Ordu'nun Fatsa ilçesinde Osman Paşa Medresesinde görev yapan Müderris Abdülhamid Efendinin ders halkasına girmiş, buradaki üç senelik tahsilden sonra 1903'te hocasından icazet almıştır. 
Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Farsça, Lazca ve Rusça 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bilen Mehmed Hulusi Efendi 1915 yılında mezun olduğu Fatsa Medresesi omüderrisliğine tayin edilmiştir. 
Müsvedde halinde basılmamış bir divançesi olan Mehmed Hulusi Efendi, Medine-i Münevvere'de Harem- i Şerif imamı ve Kadiri şeyhi Muhammed Rauf Tahir Efendi'ye intisap ederek ondan hilafet almış bir Kadiri halifesidir. 


Dosyasında Fatsa kadısı tarafından 15 Nisan 1916'da tasdik edilmiş bir sureti bulunan hilafet silsilenamesinde mensup olduğu Kadiri silsilesi 
kayıtlıdır. Mehmed Hulusi Efendi'nin 16 Nisan 1916 
tarihinde Fatsa Nüfus Memurluğu tarafından tasdik edilen nüfus tezkiresine göre o tarihte Fatsa'da Mağazalarbaşı Sokak 25/1 numarada oturmaktaydı. 
Fatsa'da evlenmiş, iki kız çocuğu olmuş, vefat edince de orada defnedilmiştir. 


Şeyh Ali Baba, Rize'nin Fındıklı ilçesi Liman Mahallesinde ikamet eden Ferhatzade ailesindendir. 
Atalarının Güneysu ilçesi Kıbledağı köyünden Fındıklı’ ya geldiği bilinmektedir. Babasının adı eski 
kayıtlarda Muhtar Mehmet olarak geçmektedir. 1867 
yılında doğan Ali Efendi, Soyadı Kanunundan sonra Fırat soyadını almıştır. 1916 yılında bölge Ruslar tarafından işgal edilince ailesiyle birlikte Amasya dolaylarına göç etmiş ve orada birkaç yıl muhacir olarak yaşamıştır. Bu sırada Osman adlı oğlu orada ölmüştür. Ali Efendi önceleri Of, daha sonra Erzurum'da zamanın müderrislerinden uzun yıllar Arapça, Farsça ve tasavvuf 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eğitimi almıştır. Bu arada adı tespit edilemeyen bir Kadiri şeyhine intisap etmiş ve zamanla Kadiri şeyhi olmuştur. 
1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılma kararının 
alınmasından sonra Rize'den gelen zabıta tarafından gözaltına alınıp götürülmüştür. Sorgusu esnasında hiçbir şekilde konuşmamış, tam bir tevekkül ile olabilecek her şeye razı bir halde susmuştu. Eşi Fehime Hanım da çok kitap okuyan bilge bir kadındı. Rize'ye giderek Şeyh Efendinin hiçbir siyasi oluşumla alakası olmadığını anlattıktan sonra kocasını alıp köyüne geri dönmüştü. 
Şeyh Ali Baba bir hac mevsimi hacca gitmek için evdekilerle vedalaşıp yola çıkmışsa da muhtemelen maddi imkansızlıktan dolayı birkaç gün sonra geri dönmüştü. Şeyh Ali Baba'yı dostları, sevenleri ve müridleri sık sık ziyarete gelirlerdi. Bazen de kendisi müritleri ile başka yerlerde toplanır, dini sohbet ve zikirler yaparlardı. Ali Baba'nın halk arasında birçok keramet ve menkıbeleri anlatılmakla Olup bu menkıbelerin bazıları şöyledir: 


Bir gün müritleri ile buluşmak üzere Fındıklı’ daki Çağlayan köyüne gitmek üzere yola çıkmıştı. Bu sırada Karadeniz'in meşhur yağmurlarından biri başlamış, yağışın şiddetinden dereler taşmıştı. Çağlayan köyüne ulaşmak için Çağlayan Deresi'ni geçmek gerekiyordu. 
Dere kenarına gelen Ali Baba, hiç istifini bozmadan dereye giriyor ve sakin bir tavırla karşıya geçiyordu. Bu duruma şahit olan ve o yıllarda 17-18 yaşlarında bulunan Harun Usta, dereyi geçmekte olan derviş kıyafetli bu 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zatın yanına koşmuş, vardığında ise karşıya geçmiş fakat ıslanmamış olduğunu fark etmişti. Daha sonra Şeyh Ali ile karşılaşan delikanlı “Şeyh Baba dereyi geçerken hiç ıslanmamıştın, bu nasıl olur” diye sorduğunda, Şeyh Baba “O zaman sen öyle gördün evlat” diye geçiştirmişti. 
Şeyh Ali Baba'nın akrabalarından edebiyat öğretmeni Ali Hikmet Fırat'ın bir hatırası da şöyledir: Benim dünürüm Nuri Bayraktar bana dedi ki, Hikmet Bey, Şeyh Ali için bazı olağanüstü şeyler anlatmışlardı. Bir gün karayoluyla Fındıklı”dan Hopa'ya gidiyordum. Aklıma Şeyh Ali hakkında anlatılanlar geldi. Ben de kendi kendime, öyle ise şimdi ansızın karşıma çıksın diye düşündüm. İnanılır gibi değil, bunu söyler söylemez karşıma çıkmasın mı? 
Selam verdim, selamımı aldı. Öteden beriden konuştuk. 
Daha sonra vedalaşarak ayrıldık. O yoluna, ben de yoluma devam ettik. 


Ali Hikmet Fırat'ın bir başka hatırası ise şöyledir: Ali Baba'nın köyünden anne ve babasına çok düşkün bir çocuk Konya'da askerlik yapmaktaydı. Asker Cuma namazı için abdest alırken yan tarafta Ali Baba'yı görünce şaşırmış ve hayırdır Ali Baba, buralarda ne işin var diye sormuştu. Ali Baba da “öyle yolumuz düştü işte” diye cevap vermişti. Asker hali ile anne-babasını soran asker, şeyh efendiden gayet sıhhatte olduklarını öğrenmişti. Askerlik sonrası köyüne dönen çocuk, anne babasına Ali Baba'dan iyi olduklarını öğrendiğini söyleyince, Ali Baba ne zaman Konya'ya gitti acaba diye merak uyanmıştı. Bunun üzerine Şeyh Efendi'ye “sen ne 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zaman Konya'ya gittin” diye sormuşlar, Şeyh Efendi de “Ben Konya'ya gitmedim.” diye cevap vermişti. Asker ise gördüğü ve konuştuğu hususunda ısrarcı olunca, bu durumun Ali Baba'nın kerameti olduğuna inanılmıştı. 
Şeyh Baba'nın gelini Hamide Hanım'ın bir hatırası da şöyledir: Güneşli bir ikindi vakti idi. Şeyh Baba odasında namaz kılarken odadaki bir pencereden başının üstünde renkli bir kuş bulunduğunu ve secde ederken kuşun da aynı hareketleri yaptığını gördüm. Bu durumu daha sonra kendisine sorduğumda “Gelin Hanım! Sen öyle gördün” diye cevap vermişti. Çok okuyan ve yazan bir insan olan Şeyh Ali Efendinin 300 civarında kitabı vardı. Bu kitaplar ölümünden sonra evinin bir odasında muhafaza edilmekteydi. Fakat bunların bir kısmı çıkan bir yangın ile yok oldu. Hayli hasarlı olarak kurtarılanlar ise torunları tarafından muhafaza edilmektedir. Halk arasında “Şeyh Baba” olarak anılan Ali Efendi, ilk evliliğini Fehime Fatma Hanım ile yapmıştır. Bu evlilikle ilgili şöyle bir rivayet nakledilir: Fehime rüyasında Şeyh Efendi ile evlendiğini görmüştü. Epey bir zaman sonra Şeyh Efendi bir yerde sohbet ederken, Fehime, Şeyh Efendi'yi görmüş ve rüyasında gördüğü kişinin bu zat olduğunu anladığından kendisine müracaat etmiş ve neticede evlenmişler. Şeyh Baba'nın bu evliliğinden Fatma, Ayşe, Emine, Osman ve Şemseddin Muhammed adlarında beş çocukları olmuştur. Şeyh Baba, Fehime Hanım'm vefatından sonra uzun yıllar evlenmemişti. 
Yaşı bir hayli ilerledikten sonra ibadetlerinde kendisine yardımcı olacak dini bütün bir hanım aramıştı. Neticede 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bu özellikleri taşıyan Emine Hanım ile evlendi. Ali Efendi kendisi gibi ibadete düşkün bu kadın ile de sürekli ibadet ve dini sohbetler yapardı. 1916 yılında bütün Doğu Karadeniz Oo bölgesindeki o köy-mahalle adlarının yenilenmesi- Türkçeleştirilmesi ile ilgili hazırlanan listede Ali Baba'nın mahallesi olan Torosi'yi de içine alan Abu Süfla köyüne “Şeyhler” adı verilmesi teklif edilmişti. Bu liste aynı yıl bölgenin Ruslar tarafından işgali üzerine uygulanamamıştı. 1965 yılında 98 yaşında olduğu sırada köyünde vefat eden Şeyh Ali Baba'nın mezar taşını Erzurum'daki bir oOmüridinin getirdiği (o rivayet edilmektedir. Kitabesi şöyledir: 

Hüvellahu El-Baki 

Mazanne-i kiramdan 

Merhum el-mağfurila-muhtac-ı 

Rahmet-i Rabbihi”l-Gafür 

Ferhadzade Şeyh Ali Baba 

Efendi'nin ruhiyçün 

El-Fatiha 

1965 


Yahya Baba lakabı ile meşhur olan Yahya Çağlar Hoca Efendi, (1926-1990) Erzurum’un Ilca ilçesine bağlı Altıkonak köyünde doğdu. Babasının adı İshak, annesinin adı Memnune'dir. Mektep ve medrese tahsilini kendi köyünde yaptı. 20 yaşına kadar, Rasim Baba olarak tanınan Rasim Pilatin Hoca Efendi gözetiminde Erzurum'daki çeşitli medreselerde ilim tahsil ettikten 


115 


sonra hocası Rasim Baba'nın yanında bulundu". 
Erzurum'un Aşkale, Ilıca ve Kandilli?ye bağlı köylerinde çeşitli sürelerle fahri imamlık görevleri yaptı ve bu sürede ticaretle de uğraştı. Hacı Rasim Babadan hilafet alarak Kadiri şeyhi olan Yahya Babanın silsilesi Hacı Rasim Efendi, Fehim Efendi, Hacı Ali Haşil Efendi, Ragıb Efendi, İbrahim Hakkı ve Tillo'da medfun İsmail Fakirullah'a, üveysi kolla da Abdülkadir Geylani'ye ulaşmaktadır. 1965'ten sonra Rize'ye birkaç defa ziyarette bulunan Yahya Baba'nın bu gidiş gelişleri sırasında halkın isteği üzerine 1976 yılında hocası tarafından irşad vazifesiyle Rize'ye görevlendirildi. 
Bunun üzerine memleketindeki bütün malını mülkünü bırakarak 1976'da önce Rize'nin Tepeüstü muhitine yerleşti ve ardından çeşitli sürelerle Veliköy ve Şahin Tepesi'nde görev yaptı. Yahya Baba, Dörtyol Camiinde ise yedi sene fahri imamlık yaptı. Yahya Baba, erkekler ve kadınlardan oluşan gruplara ayrı ayrı olmak üzere her cuma akşamı irşad faaliyetlerinde bulundu. Yaptığı sohbetlerini konuyla ilgili beyit ve gazellerle zenginleştirdi. Sohbetlerinde gayesinin Kur'an ve sünnet ağırlıklı zühd halini yaşatacak ilimleri öğretmek olduğunu sürekli dile getiren Yahya Baba, müritlerine tefrikaya düşmemeyi, diğer tarikat ve cemaatlere kardeş gözüyle bakmayı ve ehl-i sünnet inancına sahip kişilerde kimsenin kimseye üstün olmadığını sürekli vurgulardı. 
Sohbetine katılan kişileri nerede Allah'ın rızasını görürseniz oradan feyz alın şeklinde teşvik eden Yahya 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Baba, farklı tarikatların aslında aynı yola gittiklerini vurgulayarak diğer ekollere de dostane bir yaklaşım sergilerdi. Kendisi, Kur'an-ı Kerim ve ehl-i sünnet anlayışına uygun bir yaşantı sürmüş ve çevresinde itibar sahibi olan saygın bir kişi olarak tanınmıştı. Yahya Baba, tüm yaşamı boyunca herkesin derdine çare bulmaya çalışan bir anlayışla hareket etti. Yahya Baba, yaklaşık olarak on beş kez hacca ve umreye gitti. Hz. 
Muhammed'e olan bağlılığı sebebiyle “Yarabbi bana her yıl iki kez hac ve umreye gitmeyi nasip et!” diye dua eden Yahya Baba'nın bu duaları karşılık bularak hac ve umre dönemi geldiğinde, kendisi bir şekilde başkaları tarafından hacca ve umreye gönderilirdi. Sık sık “Allah'ım bana minnetsiz bir mihrap nasip et!” diye ettiği dualar neticesinde Dörtyol halkı ve talebelerinin yardımı ile bugün Yahya Baba Camii olarak bilinen caminin yapımına başlamış, ancak bu cami Yahya Baba'nın vefatının ardından talebeleri ve sevenleri tarafından tamamlanmıştır. Yahya Baba vefat etmeden önceki son Perşembe günü zikir meclisinde yerine vekil olarak Ahmet Hamdi Hoca'yı tayin ederek, kendisi olmadığında zikirlerin onunla yapılmasını söylemiştir. Vefat ettiği gün sabah evden çıkarken “Artık veda vakti geldi.” diyerek bir nevi vefat edeceğini ima etmiştir. Hocası Rasim Platin Efendi'ye olan sevgisi nedeniyle “Yarabbi bana efendimin acısını gösterme!” diye dua eden Yahya Baba, 
hocası ile aynı yılda 40 gün ara ile 20 Ekim 1990'da 63 
yaşında iken Rize'de vefat etmiş ve Salarha-Dörtyol'da kendi adıyla anılan caminin yanında yapılan türbeye 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defnedilmiştir. Çevre halkı ve öğrencileri kendisinden zuhur eden birçok keramete şahit olmuştur. Yahya Baba, çevresinde Allah ve Resulüne son derece bağlı, her işinde Allah rızasını gözeten ve ömrünü İslam'ın güzelliklerini anlatmaya adamış bir Allah dostu olarak tanınmıştır. 


Yahya Babanın Nadime Hanım ile yaptığı evliliğinden on dört çocuğu dünyaya gelmiş, fakat bunlardan yedisi henüz Erzurum'da ikamet ettiği sırada 2-3 yaşlarında iken vefat etmişlerdir. Rize'ye geldiğinde dünyaya gelen Hafize, Ayşe, Halime ve Fatma adında dört kızı ile Mahmut, Mustafa ve Yakup adında üç oğlu olmak üzere toplam yedi çocuğu vardır. 


1955 yılında Rize Pazarköy'de doğan Ahmet 
Hamdi Efendinin babası Hacı Murat Efendi, annesi ise Hacı Emriye Hanımdır. Asıl adı Ahmet Hamdi Sarı olmakla birlikte halk arasında Hamdi Hoca olarak tanındı. Küçük yaşta hafızlığını, ardından ilköğrenimini tamamlayan Hamdi Hoca, daha sonra İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. Ardından Trabzonlu Ali Bayram Hocadan, Arapça ve Fıkıh dersleri aldı. 18 yaşında askere gidip Kıbrıs'ta gazi olan Hamdi Hoca, askerlik dönüşü Kur'an eğitimi vermeye başladı ve üç yüz civarında hafız yetiştirdi. Bu faaliyetlerinin yanında ilmihal dersleri de veren Hamdi Hoca, Diyanet'e bağlı Zincirliköprü Camii, Çayeli Haremtepe ve Rize Akarsu Kur'an Kursunda çeşitli sürelerle görev yaptı; Pazarköy Camii'nin imamlık görevinden emekli oldu. Hamdi Hoca, Kadiri şeyhi Yahya Babaya intisap ederek onun halifesi oldu. 
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Şeyhinin 1990 yılında vefat etmesi üzerine görevi devraldı. Sohbetlerinde tarikatın kesinlikle bir din olmadığını sadece bir yol olduğunu ifade eden Hamdi Hoca, Kadiri tarikatının Kur'an ve sünnete uygun bir düşünce sistemi olduğunu sıkça vurguladı. Ayrıca bu tarikata intisap eden insanlarda aranılan ilk özelliğin “sevgi” Olduğunu, bu noktadan sonra kişinin ibadetlerinde kaynak olarak alacağı ölçünün de Kur'an-ı Kerim ve sünnet olduğunu belirtti. Hamdi Hoca'nın sohbetlerinde önce Kur'an-ı Kerim okunur, bir saat ayet ve hadisler ışığında sohbet yapılarak insanların faydalanması için vaaz ve nasihat edildikten sonra ayakta ve oturarak halka şeklinde çeşitli tesbihat yapılırdı. 
Hamdi Hoca, sohbetlerinde daima şu nasihatte bulunurdu. “Tüm tarikat ve cemaatlerin toplantılarına gidiniz, oralar cennet bahçeleridir, oralara da gidiniz, onlar da buraya gelsinler, herkes faydalansın. Hiçbir tarikatın hiçbir tarikata üstünlüğü yoktur. Gaye Hz. 
Muhammed (s.a.v.)'in yaşadığı hayatı yaşamak; bilinçli bir iman, bilinçli ibadet, bilinçli zikir yapmaktır. Şeyhler sadece Kur'an ve sünneti anlatan ve yaşayarak örnek olan kimselerdir, bunun bir dördüncüsü yoktur.” Hamdi Hoca, tasavvufun İslami bir ilim olduğunu, tarikatın ise bu ilmin sistemleşmiş hali olması ile ilgili bilgiler vererek, itikadi ve ameli olarak takva ve ahlaki bir yapıya sahip olmak gerektiğini vurgulardı. Kişinin kendisini ve ehlini namahremden uzak tutması gibi kuralları ön plana çıkarmanın yanı sıra günahlardan uzak durabilmek için şüphelilerden dahi kaçınılması gerektiğini sohbetlerinde 


119 


sıkça anlatırdı. Üveysiye yolla Abdülkadir Geylani?ye ulaşan İsmail Fakirullah (k.s.)'tan itibaren Ahmed Hamdi Efendi'ye inen silsile şöyledir}: İsmail Fakirullah (k.s.), İbrahim Hakkı (k.s.), Şakir Efendi (k.s.), Ragıb Efendi (k.s.), Hacı Ali Haşil Efendi (k.s.), Fehim Efendi (k.s.), Hacı Rasim Efendi (k.s.), Hacı Yahya Efendi (k.s.), Hafız Ahmed Hamdi Efendi (k.s.). 


Çevresinde sevilen, sayılan, alçakgönüllü ve hürmetkar bir insan olarak tanınan Hamdi Hoca, 19 Şubat 
2008 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 
Hamdi Hoca'nm cenaze namazı, Rize Sahil Camii'nde geniş bir katılımla kılındıktan sonra Pazarköy'deki aile kabristanlığına defnedildi. İki erkek ve bir kız olmak üzere üç çocuğu olmuştur. 


62 Bkn. Evliyalar Şehri Siirt. 
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Rize'de Nakşibendilik 


Aslen Kırım'ın Kefe şehrinden olan Hacı Abdullah Efendinin babasının adı Hacı Bekir Efendi, annesinin adı Hatice Hanım, dedesinin adı ise Mahmut'tur. 1850”den sonra Rize'ye göç edip Kale Mahallesine yerleşen Hacı Abdullah Efendi Nakşibendi tarikatı şeyhidir. Rize Yeniköy Mahallesinde Orta Cami yakınında inşa edilen büyükçe bir şadırvanın üst katında bir tekke yaptırarak burada postnişin oldu. Şeyh Hacı Abdullah Efendinin Rize'deki faaliyetleri hakkında fazla bir bilgi olmayıp, hakkında bilinenler daha ziyade 1868 yılı başında meydana gelen vefatı üzerine yazılan tereke ve veresesine dayanmaktadır. Kayıtlardan Şeyh Abdullah Efendinin Kırım'dan Rize'ye göç etmiş veya ticaret için Rize'ye gelmiş olan hemşerileriyle yakın diyalog içinde olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Kırım muhacirlerinden olup Rize'de yaşarken burada vefat etmiş Kürkçü Halil Ağa'nın 1856 tarihinde Rize Şer'iye Mahkemesi tarafından yazılan terekesine göre bu zatın Şeyh Abdullah Efendi?'de 800 kuruş nakit parası bulunduğu görülmektedir. Bu para Kürkçü Halil Ağa'nın bilinen bir varisi olmadığından satılıp beytülmale devredilen terekesine katılmış, Kürkçü Halil Ağa malının üçte birini Şeyh Abdullah Efendi'ye vasiyet ettiğinden de terekeden 
326 kuruş kendisine verilmişti. Benzer bir durum da 1860 
tarihinde yaşanmıştı. - Yaymacı esnafından Kırımlı Mehmed Efendi misafireten Rize'de bulunurken burada vefat etmişti. Bunun üzerine Şeyh Abdullah Efendi 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Şeriye Mahkemesine müracaat ederek merhumun vasiyeti gereği malının üçte birini hayır işlerine harcamak üzere kendisine vasiyet ettiğini bildirmişti. Mahkeme kendisinden şahit isteyince Hacı Hafız Abdülkerim Efendi ile Hacı Hafız Mehmed Memiş Efendi'yi şahit göstermişti. Şahitler, “Fi'l-hakika bu tarihten yirmi gün önce Mehmed Efendi hayatta olduğu sırada malik olduğu mal ve eşyalarının üçte birini hayrata sarf etmesi hususunda Şeyh Abdullah Efendi'yi bizim huzurumuzda vasi nasb ve tayin etmişti.” şeklinde ikrarda bulunmuşlardı. Esnaf Mehmed Efendinin 1860'ta terekesi yazılırken de vasiyeti gereği terekenin üçte biri olan 816 kuruşu Şeyh Abdullah Efendi'ye teslim edilmişti. Abdullah Efendi vefat edince tekkenin postnişinliğine halifesi Şehirlanzade Hacı Mustafa Efendi 


geçti. 


Hacı Abdullah Efendi'nin defnedildiği alan daha sonra Nakşi Tekkesi mensuplarının da defnedilmesiyle zamanla bir Nakşi haziresi halini almıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra buradaki mezarlar kaldırılırken Şeyh Abdullah Efendinin kabri de kaldırılmıştır. Hacı 
Abdullah Efendi'nin vefatı üzerine 26 Haziran 1868 
tarihinde Rize Şer'iye Mahkemesi tarafından kaydedilen terekesinden anlaşıldığına göre kütüphanesinde yazma Kaside-i Bürde, Hadis-i Erba'in, basma Mev'iza kitabı, Karadavud Şerhi, Delailü”l Hayrat, Şifa-i Şerif li-Aliyyii’l-Kari gibi eserlerden mevcuttur. Evinde ise çuka, ihram, entare, iplik, küllük, yelek, şalvar, sarık, gecelik 


122 


kavuk, mest, yorgan, tencere, güğüm, sofra, çaydanlık, toprak çanak, toprak ibrik, fes, kazma, balta, rugan, küçük seccade, batman, ibrik, iskemle, çekmece, keser, koyun postu, sepet, süpürge gibi alet edevat bulunduğu tespit edilmiştir. İkamet ettiği Yeniköy Mahallesinde mülk olarak bir bahçe sahibi olması onun Rize'ye yerleştiğini göstermektedir. Hacı Abdullah Efendi, Kale Mahallesinden Hacı Hasan Efendi kızı Aişe Hatun ile evlenmiştir. 


25 Haziran 1868'de mahkemeye müracaat eden 
Aişe Hatun, eşinin Kale Mahallesinden İslamoğlu Hacı Mustafa Efendiden 180 tam yüzlük mecidiye altın alacağını talep etmiş, bu zat da belirtilen meblağı şahitler huzurunda ödeyip kayıt altına aldırmıştır. Kaydedilen terekeden tüccar Mataracızade Mustafa Efendiden alacak mecidiye altın bedeli 18.000 kuruş, tüccar Hacımahmudzade Hacı Derviş Ağa zimmetinde 10.000 
kuruş, bahçesinin değeri 10.000 kuruş, diğer eşyaları da 1.019 kuruş olmak üzere toplam 39.019 kuruş olduğu görülmektedir. Bu paradan eşinin mehir bedeli ve diğer işlemler için gerekli masraflar düşüldükten sonra kalan 26.756 kuruşun 3.344'ü eşine, 23.408'i de henüz ana karnında bulunan çocuğunun hissesine ayrılmıştır. Hacı Abdullah Efendinin irtihalinden sonra doğan kızı Hatice için annesi Aişe Hatun mahkemeye müracaat etmiş ve kendi babası olan Hacı Hasan Efendinin torunu küçük Hatice'ye vasi tayin edilmesini sağlamıştır. 21 Ekim 
1868 tarihinde Şeyh Abdullah Efendi'nin kardeşi Hacı 
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Selahaddin Efendi Kırım'dan Rize'ye gelmiş ve mahkemeye müracaat ederek, Şeyh Efendi'nin kardeşi olduğuna, halktan Mahmud oğlu Mustafa Efendi ile Hacı Mehmed Efendi bin Abdullah'ı şahit göstermiştir. 
Şahitler de 1276 senesi Şaban ayı ortasında (Şubat/Mart 1860) tekkede otururken Şeyh Efendi'nin bu zatı göstererek “Bu benim er karındaşımdır deyu bi?d-defaat söylemişti.” diye ikrarda bulunmuştur. Bu olay üzerine Hacı Selahaddin Efendi'nin isteğiyle tereke yeniden yazılınca, Kırım'da yaşayan kız kardeşleri Haşime, Tunbe ve Katibe isimli hanımlara da hisse verilmiştir. 
Yeni kayda göre değeri 35.195 kuruş olan terekeden; mihir, tekfin ve saire masraflar düşüldükten sonra kalan 23.826 kuruştan 2.978'i eşi Aişe Hatun'a, 11.913'ü kızı Hatice'ye, 7.146 kuruşu Selahaddin Efendi'ye kalan meblağ da Kırım'da ikamet eden üç kız kardeşine eşit olarak bölüştürülmek üzere Selahaddin Efendi'ye teslim edilmiştir. Şeyh Hacı Abdullah Efendi'nin tek evladı olan 
Hatice, iki yaşında olduğu sırada 1 Haziran 1870 
tarihinde vefat etmiştir. Bunun üzerine Hatice'ye babasından intikal etmiş olan 11.913 kuruşun 348 kuruşu masraflara ayrılmış, kalan 11.565 kuruştan 3.855'lik hisse annesine, 7.710 kuruşluk hisse de Rize'den ayrılmış bulunan amcası Hacı Selahaddin Efendi'ye intikal etmiştir. Şeyh Abdullah Efendi adına kurulmuş olan “El- hac Şeyh Abdullah” vakfına ait bir arsa, Rize'de yayınlanan Çoruh Gazetesine verilen ilan ile 10 Eylül 
1935 tarihinde 700 lira tahmini bedel ile açık artırmaya 
çıkarılmış ve satılmıştır. 
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Hacı Mustafa Efendi, Rize'nin Kale Mahallesinden Ömer Efendinin oğludur. Piriçelebi Mahallesine yerleşen Hacı Mustafa Efendi, Şehirlanoğlu sülalesinden olmasına rağmen tasavvufa intisabından sonra ailesi Hacışeyhzade olarak anılmış ve kayıtlara bu şekilde geçmiştir. Ailesi, Soyadı Kanunundan sonra Sakarya ve Şarlan soyadlarını almıştır. Rize Orta Cami yakınındaki şadırvanın üstünde bulunan Nakşibendi tekkesi şeyhi, Kırımlı Abdullah Efendiye intisap ederek onun halifesi olmuş, Abdullah Efendinin 1868 yılında vefatı üzerine bu tekkede postnişin olmuştur. 


Hacı Mustafa Efendi, selefi Kırımlı Abdullah Efendinin vasiyeti üzerine onun mirasının üçte biri olan 
100 adet yüzlük mecidiye altını varislerinden alarak 
bunun 27 mecidiye altını ile önce şeyhinin techiz ve tekfin hizmetlerini, sonra da kabrinin demirlerini, taşını ve gerekli diğer işlerini yaptırmıştır. Kalan 73 adet mecidiye altın ile 15 Ramazan 1285/30.12.1868 tarihinde 
bir vakıf tesis etmiştir. Vakıf şartnamesine göre, 73 
mecidiye altından beşi Orta Camii bitişiğinde bulunan Nakşi tekkesi altındaki şadırvan ile suyunun tamirine, kalan 68 mecidiye altının istirbahı ise hayatta olduğu sürece kendisine, vefatından sonra da tekkenin postnişini olacak şeyh efendiye verilecektir. Vakfın mütevelliliğini de üstelenen Hacı Mustafa Efendi, vefatından sonra bu vazifenin erkek evlatlarından büyük, eslah ve erşed olanına Oo meşrut olmasını o istemiştir. o Yeniköy Mahallesi'nde bulunan Orta Cami yakınındaki tekkenin 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şeyhi olmakla birlikte Mustafa Efendinin evi Piriçelebi Mahallesinde bulunmaktaydı. Nitekim 1300 yılı emlak yoklama defterinde bu durum “Der tasarruf-i şeyh Hacı Mustafa Efendi bin Abdullah” şeklinde kaydedilmiştir. 
Mustafa Efendi'nin evi ve arazisi şimdiki Rize Müzesi'nin üst kesiminde yer almaktaydı. Rize Şer'iye 
Mahkemesinde görülen 23 Şevval 1288/4 Ocak 1872 
tarihli bir davada hazır bulunduğu anlaşılan Hacı Mustafa Efendi, 1887-88 yılında vefat edip şeyhinin de mezarının 


bulunduğu Orta Cami haziresine (defnedilmiştir. 
Cumhuriyetin ilanından sonra buradaki kabirlerin ortadan kaldırılmasıyla mezarı yok edilmiş fakat sütun şahide tarzındaki mezar kitabesi buradaki bazı mezar taşlarıyla birlikte o Atmeydanı Oo Mahallesindeki bir alana nakledilmiştir. Hacı Mustafa Efendinin Nakşi taçlı kitabesi şöyledir. 


Hüve?'1-Hayyü”1-Baki 

Tarikat-ı aliye-1 nakşibendiye meşayihi ve hulefa-i izam 

Ve asrın ulema ve fukaha-i kirammdan olan 

Orta Camii şerifi kurbunda vaki? hangahda 

Otuz sene kadar dahil-i ve harici belde de bulunan 

İhvan-ı dinin tasfiye-i derün ve tahliye-i birunları 

Ve vaz u nesayihleri ile meşgul iken 

Sammah-ı canına saday-i irci'i irişub da tenkinay-ı 

Fenay-ı terk ile gülşenseray-ı bekay-ı teşrif eden 

Rizeviyyiil-asıl Şehirlanzade eş-şeyhu”l-alem 

El-fazıl ez-zahid es-seyyid el-hac Mustafa 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En-nazifi en-nakşibendi el-halidi Efendi Hazretlerinin pürfütuhlarma rızaen 

billahi” |-Fatiha. Sene 1305 (1887/88) fi 27 
Leyle-i ....evvel vaktü”l-işa 


Belgelerden Sakine adlı bir hanımla evlendiği ve Hacı Ahmed Hamdi, Hafız Emin, Osman ve Fatma adlı çocukları olduğu görülen Hacı Mustafa Efendinin, Ahmed Hamdi adlı oğlu, babasının vefatından kısa süre sonra 22.04.1889 tarihinde tekke giderlerini karşılamak için tekkenin yakınında kendisine ait; bir tarafı kabristan, bir tarafı umumi yol-köprü, bir tarafı Mataracızadelerin arsaları, diğer tarafı ise nehirle sınır olan iki adet dükkanını bütün ekleriyle birlikte buraya vakfetmiştir. Bu konuyla alakalı vakıf senedine göre dükkanlar kiraya verilecek, yıllık kira gelirlerinden onda biri dükkanlar ile tekkenin masraf ve tamirine; geri kalan onda dokuzu da tekkede görev yapacak olan Nakşibendi halifesi ve burada imamlık hizmetini ifa edecek zata verilecektir. 
Hayatta oldukça bu vakfın mütevelliliğini de üstlenen Ahmed Hamdi Efendi, ölümünden sonra bu vazifenin erkek evlatlarından ekber ve erşed olanına meşrut olmasını istemiştir. Şeyh Mustafa Efendinin diğer bir oğlu olan ve Rize'de Şeyh Camii (Hüseyin Ağa Camii)'nin imam hatibi bulunan Osman Efendi 27.7.1891 tarihinde Şer'iye Mahkemesine müracaat ederek babası tarafından 31.12.1868 tarihinde kurulan 73 adet mecidiye altundan oluşan vakfın mütevelliliğinin, vakıf şartnamesi gereği Mustafa Efendi'nin en büyük evladı olduğundan 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kendisine otevcihini talep etmiş, bunun üzerine mütevellilik ona intikal etmiştir. Daha sonra mütevelliliği Şeyh Mustafa Efendinin diğer bir oğlu olup aynı zamanda dergahın imamlık vazifesini de yürüten Hafız 
Emin Efendiye, onun da ölümü üzerine 7 Mayıs 1916 
tarihinde Mehmed Muzaffereddin Efendiye tevcih edilmiştir. Rize vakıflarının listesi ve muhasebesini veren 1899”dan sonrasına ait bir defterden anlaşıldığına göre bu tekkenin şeyhlik ve imameti vakıfları arasında, iki dükkandan başka Rize'deki bir fırının dörtte bir hissesi de bulunmaktaydı. 

Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden olan Hafız Ömer Efendi, Sofuzade ailesinden Hacı Hüseyin Ağanın oğludur. Hayatı hakkında yeterli bilgi olmamakla birlikte İkizdere'nin Cimilbaşköy Camii haziresinde bulunan mezar kitabesinden anlaşıldığına göre hafızdır. Yine bu kitabeye göre Rize kazası Nakşi şeyhlerinden olduğu belirtildiğinde göre Rize Orta Camii yakınında bulunan şadırvanın üstündeki Nakşi tekkesi postnişinlerinden olmalıdır. 1868-69 yılında vefat etmiş ve Cimilbaşköy?'e defnedilmiştir. Beyaz mermerden mamul 9 terk (dilim)'li Nakşi tacına sahip mezar kitabesi şöyledir. 

Hüve'l-Baki 

Ecel mev'udesiyle irtihal-i 

Dar-i beka eden Şah-ı nakşibend Muhammed 

Bahauddin”den Rize kazası meşayih-i 

Zevi'l-ihtiramdan Sofuzade 

Kutbu”I-murabıtin şeyh hafız 

Ömer Efendi ibn-i Hacı Hüseyin 
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Ağa'nın ruhlarıyçün el-Fatiha 
Sene 1285 


Rizenin son dönem Osmanlı ulemasının meşhurlarından olan Hüseyin Efendinin babası, resmi kayıtlarda Güvelioğlu Mehmed, halk arasında İshak adıyla bilinir. 1835 yılında tutulmuş Rize Nüfus 
Defteri'ne göre o yıl 9 yaşında bulunmakta olup 1826 
yılında doğmuştur. İlk eğitimini her çocuk gibi köy camisinin imamından aldı. Ardından İstanbul'a giderek burada medrese eğitimini tamamlayarak müderris oldu. 
Hüseyin Efendi'yi mezun eden hocası, ona kendi memleketi Karadere'ye giderek orada insanlara eğitim hizmeti vermesini, hizmet yeri olarak kendi memleketini tercih etmesini öğütler. Bunun üzerine müderris Hüseyin Efendi, 1869 yılından önce Karadere'ye gelir. Bölgenin ileri gelenlerinden Karadere'de bir medrese inşa etmek istediğini, bu konuda kendisine yardımcı olmalarını talep eder. Haber tüm çevreye yayılır ve halk, bu işin başarılması için seferber olur. Karadere ve İyidere yataklarından toplanan taşlar, bazen yük hayvanlarının sırtında bazen insanların sırtında taşınarak Karadere nahiyesine ulaştırılır. Bu şekilde hazırlıklar tamamlanınca 
1869 yılında birkaç dershane inşa edilerek burada 
Hüseyin Efendi tarafından ders okutulmaya başlanır. 
Rize'deki en büyük medreseyi inşa etme arzusunda olan Hüseyin Efendi, zaman içerisinde bu arzusunu gerçekleştirmek için hazırlıklara başlar, bu esnada imkan ve durumu müsait olan bazı kişilere bir talebe odası inşa 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ettirme gibi görevler vererek medresenin daha kısa sürede tamamlanmasını temin etmeye çalışır. İnşası tamamlanan medrese, önden ve arkadan iki girişi olan ortada bir dönüme yakın iç bahçeden oluşmaktadır. 
Medresenin köşelerinde dört adet dershane ve dört tarafta toplam 36 odadan oluşan birinci kat; toplantı yeri, kütüphane, mutfak ve müderrisin ikametine tahsis edilmiş ve iç bahçeden bir merdivenle çıkılan dere tarafındaki cephe üzerinde yapılmış ikinci kat olmak üzere büyük bir külliye haline getirilerek hizmete girer. 
Medresenin ana giriş kapısı üzerinde de ikinci kat olarak büyük bir oda mevcuttu. İçerisinde bir de çeşme bulunan medresenin birinci katında yer alan 36 öğrenci hücresinin her birinde iki adet yatak ve ısınmak için bir ocaklık şeklinde düzenleme yapılarak talebe kapasitesi 72 kişiye çıkarılır. Karadere Medresesi, Rize sancağında bulunan en büyük medrese olarak şöhret bulur. Bu nedenle bu mahallenin adı 1913 yılında “Medrese Mahallesi” olarak değiştirilir. Hüseyin Efendi 1886 yılına kadar burada tek başına müderrislikte bulunup talebeler yetiştirir. Verilen eğitimin çevredeki diğer medreselerden daha kaliteli ve üst düzey olması nedeniyle bazı medreselerdeki iptidai eğitimden sonra Karadere Medresesine gelinip tahsilin ikmal edilmesi yoluna gidilir. Hüseyin Efendi çevredeki kaza, nahiye ve köylerden gelenlerin çoğalması ve öğrencilerin artması üzerine Ofun Zisino (Bölümlü) köyünden Ganiömerzade Mahmut Efendi'yi yardımcı olarak yanına çağırır. Yalnız medreseye gelmeden, Kalopotama (İyidere) suyu üzerinde bulunan köprünün 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ayak kısmında mevcut, büyük ve ağırlığı nedeniyle birkaç kişinin dahi taşımakta zorlanacağı bir taşı (muhtemelen medresenin kitabesini) alp öylece medreseye gelmesini isteyerek, medresesinde görevlendireceği şahsın manevi bir kuvveti olup olmadığını test etmek amacındadır. Bir müddet sonra kendisine haber gönderilen Mahmut Efendi, taşı ufak bir ağaç parçasını taşır gibi omuzlamış diğer omuzu üzerinden taşın altına destek ettiği başka bir dal parçasını yerleştirerek medreseye gelmiştir. Hüseyin Efendi medresenin kapısına gelen Mahmut Efendi’ye seslenerek, “Mahmud Efendi sen mi geldin, gelirken mola verip dinlendin mi?” diye sorar. Mahmut Efendi de, “Evet şeyhim ben geldim, gelirken Pasalet köyü sırtında iken ezanın ‘Allah-u Ekber’ dediğini duyunca taşı omzumdan atmadan durdum ve ezanı dinledim, bundan başka mola vermedim” şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Mahmut Efendi, Hüseyin Efendi'nin yardımcısı olarak göreve başlatır ve bu taş da medresenin giriş kapısı üzerine yerleştirilir. 

1879 yılında Rizeli şair Agâhî Efendi tarafından 
kaleme alınmış altı satırdan oluşan on iki mısralık bir şiir, Medresenin girişinde bulunmaktaydı. Medrese yıktırılınca Karadere Aşağı merkez camisinin deposuna kaldırılmış ve zamanla unutulmuştu. Bu cami de yıktırılınca yeniden gün ışığına çıkmış ve yeniden yapılan caminin şadırvan (abdesthane) duvarına yerleştirilmiştir. Bu şiirin son satırında ebced hesabıyla 
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1297 (1879) tarihi düşürülmüştür. Kitabede şu yazı 
bulunmaktadır. 

“Ders veren eğitip öğreten Hüseyin Hüsnü Efendi bu gün 

Medrese inşaatını tamamlamaya muvaffak oldu 

Seksen altı senesinde yapılması için gayret sarfederek 

Müjdeler olsun, bu ulu medresenin inşası tamamlandı 

Hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için halk çokca çalıştı 

Bu yüce medrese beğenilip alkışlanacak hale geldi 

Neşreden ve bina eden, nakşibendi tarikatı şeyhidir 

Aşikâr ve gizli (sırlı) yönden noksansızdır bu yüksek medrese 

Bina edeni ve hayır sahiplerini Hak taala mükâfatlandırsın 

İlim tahsili için herşeyi ile hazırlanmış medrese yaptılar 

Agâhi cevher tarihini müjde edip dedi ki 

Feyiz kazanmak için müracaat edilecek kaynaktır bu yüksek medrese 

1297 (1879)“ 

13 Eylül 1880 tarihinde Trabzon Valisi Sırrı Paşa 
tarafından hazırlanıp Bab-ı alye gönderilen Doğu Karadeniz bölgesinin nüfuzlu ve önde gelen 236 mümtaz kişisinden yedisi Karaderelidir. Bunlardan biri de Hüseyin Efendi olup raporda “Birinci derecede haysiyete sahip” olarak kaydedilmiştir. Hüseyin Efendi, 


132 


medresenin hemen karşısında bir caminin inşaatına başlamıştı. Cami inşaatı pencereler seviyesine kadar yükselince, buraya yeni gelmiş bulunan yardımcısı Mahmut Efendi, Hüseyin Efendiye “Efendim camiyi çok büyük başlamadınız mı?” diye sorunca, Hüseyin Efendi de caminin tamamlandığını görmeye ömrünün vefa etmeyeceğini işaretle, “Camiyi ben başladım, onu da tamamlayacak olan düşünsün” şeklinde mukabelede bulunmuştur. Hüseyin Efendi, tahsilini tamamlattığı birinci dönem talebelerine icazet vermiş ardından eğitime başlatıp bir hayli yol aldığı ikinci dönem talebelerine akaid ilmine ait Celal dersi okutacağı sırada 2 Aralık 
1888 tarihinde bir Cuma gününde vefat etmiştir. 
Vasiyetinde gelecekte mezarının Oo nakledilmesi gerekeceğini işaretle, evinin önüne gömülmek istediğini söylemesine rağmen, medresenin yanına gömülmesinin daha uygun olacağı şeklindeki fikir ve istekler nedeniyle, ölümünden sonra bu vasiyeti yerine getirilmemiştir. 
Medresenin batısında (Bugünkü Kalkandere Hükümet Konağının arkasında bulunan Belediye lokalinin yerinde) açılan mezara defnedilmiştir. Bundan sonra Mahmut Efendi, Hüseyin Efendiden intikal eden bütün vazifeleri devam ettirdiği gibi, sıra çatısına gelmiş olan cami inşaatını da tamamlatarak 1889 yılında hizmete açmıştır. 
Mahmut Efendi, 1916 yılında Ruslar'ın bölgeyi işgaline kadar müderrisliğe devam ederek çok sayıda talebe yetiştirmiş ancak bölgenin işgali üzerine medrese kapatılmıştır. Medresenin kapanmasından sonra çevreden birçok kişi ihtiyaç duyduğu kiremit vs. gibi malzemeyi 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medreseden alarak kendi evlerine taşımaları sonucu medrese zamanla büyük ölçüde harap olmuştur. 1918'de Rusların çekilmesinden sonra medresenin yeniden açılmaya çalışılmasına rağmen Mahmut Efendinin aşırı yaşlılığı ve sağlığının bozulması nedeniyle yeni bir müderris aranma ihtiyacı doğmuştur. 1922 yıllarında Çaykara'nın Gorgoras (Eğridere) köyünden getirilen Sadzade Hüseyin Efendi adlı genç bir müderris ile medrese yeniden faaliyete geçirilmişse de 1924 yılında Cumhuriyet hükümeti tarafından medreselerin kapatılması kararlaştırılnca bu medrese de bir daha açılmamak üzere kapatılmıştır. Rus işgalinden sonra Karadere'de açılan ilk mektep, buradaki caminin üst katındaki büyük bir dershanede faaliyet gösterdikten sonra 1925-1926 yılından sonra medresenin dere tarafında bulunan ve önceden müderrisin ikametine tahsis edilmiş bulunan ikinci kata taşınmıştır. Buradaki eğitim faaliyetleri Tulun (Taşçılar) Mahallesinden o Sarali Mustafa Efendi tarafından yürütülmüştür. Medrese içerisindeki bahçeden bir merdivenle çıkılan bu ikinci kat, medrese yıkılana kadar Karadere Mektebi olarak kullanılmıştır. 1930'larda yeni nahiye müdürünün emriyle, alt katı taş üst katı ahşap olan bu büyük eser yıktırlarak medreseye ait kapı, çerçeve gibi bir takım malzemeler de çevredeki camiler ile halkevi denilen, sonraları bir ara belediye binası olarak da kullanılan yapıda harcanmıştır. 1932 yılında buradaki mezarların da kaldırılacağı söylenince Hüseyin Efendi'nin mezarı ölümünden 44 sene sonra kemikleri, toprağı ve taşları ile 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birlikte bazı akraba, talebeleri ve sevenleri tarafından sırtlarda taşınarak köyündeki evinin önüne nakledilmiş ve böylelikle Hüseyin Efendinin vasiyeti de yerine gelmiştir. 
Nakledilir ki, bu olay gerçekleşeceği sırada nakil için mezar kazılmaya başlanınca oraya peyda olan bir kuş, mezar üzerinde uçuşup sallanan kazma çevresinde dolanmış, çıkarılan naaş ile birlikte tabutu takip ederek yaklaşık dört kilometre ötedeki Sivane (Hüseyinhoca) köyüne kadar gelmişti. Burada hazırlanan yeni mezara inen kuş, mezar kapatılmaya başlanınca kalkıp yanda bulunan dut ağacının dalına konmuştur. Mezar kapatılıncaya kadar devamlı olarak öten bu kuş mezar tamamen kapandıktan sonra uçup gitmiştir. Hüseyin Efendi'ye dair yaygın olarak bilinen bir başka menkıbe ise şöyledir. Bir gün Hüseyin Efendi hanımından, gelecek iki-üç kişilik misafirleri için yemek pişirmesini ister. 
Yemekleri hazırlayan hanımı, gelen misafirlerin çokluğu üzerine yemekler yetmeyecek diye telaşa kapılırken yeni misafirler gelmiştir. Bunun üzerine eşine, “Efendi bana üç kişi dedin, ben de ona göre yemek hazırladım, bu kadar misafiri nasıl doyuracağız?” diyerek telaşlanınca, Hüseyin Efendi, “Sabırlı ol hanım, sabırlı ol, telaşlanma, doyururuz misafirlerimizi, üzülme!” diye teskin etmiş, biraz sonra çıkagelen yabancı kişiler, yanlarındaki hazır yemekleri Hüseyin Efendi'ye uzatarak, “Bunları yayladan arkadaşın gönderdi buyurun efendim.”, demiştir. 

Hüseyin Efendi'ye dair diğer bir menkıbe de şöyledir. Köyünden komşusu olan Molla İbrahimoğlu 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Muhammed, askerlik vesilesi ile Hicaz'da bulunduğu sırada Hüseyin Efendi'yi orada görür. Askerlik vazifesini tamamlayıp köye dönünce, babasıyla birlikte Hüseyin Efendi'yi ziyaret için Karadere Medresesine gider. 
Ziyaret esnasında, Hüseyin Efendi'ye, “Efendim sizi Hicaz'da görmüştüm.” deyince, Hacca gittiği bilinmeyen Hüseyin Efendi, “Hayır sen benzetmişsin.” der ve konuyu kapatır. 

İki defa evlendiği rivayet edilen Hüseyin Efendi'nin, ilk evliliğinden çocuğu olmamıştır. Aksu Mahallesinden Raziye Hanım ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Şemsi, Şerife, Saadettin, Kemal ve Safiye adlarında beş çocuğu olmuştur. 1913 yılında Rize kazasındaki köy ve mahalle adları değiştirilirken Sivane köyünün adı Hüseyin Efendi'ye atfen Hüseyinhoca olarak değiştirilmiştir. Bunu belirten arşiv belgesi sebep olarak “Hüseyin Efendi meşhur alimlerdendir” kaydını düşmüştür. Hüseyin Efendi'nin ilmiye mensubu olması yanında tasavvufi yönü de olan bir Nakşibendi şeyhi olduğuna dair tarihi kayıtlar mevcuttur. Bunlardan biri inşa ettirdiği medresenin kitabesindeki bir mısra olup 1297/1879 yılında Rize'nin Eminettin Mahallesinden Şakir Agahi Efendi tarafından yazılmıştır. Kitabedeki konuyla ilgili mısra şöyledir: 

Naşir u banisidir şeyh-i tarik-ı nakşibend 

Zahir u batını mükemmeldir bu ulya medrese 

Bu kitabede hem Hüseyin Efendi'nin medreseyi inşa ettiren kişi ve Nakşibendi tarikatı şeyhi olduğu kaydedilmekte, hem de medresenin görünüş bakımından 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ve manevi yönden o eksiksiz-üstün Oo yapıldığı belirtmektedir. Agahi Efendi tarafından yazılan bir başka kayıt da Hüseyin Efendi'nin mezar taşında bulunur. 
Burada: 

Tarik-ı zikr-i hafi yani nakşibendi idi 

Sutüdedan idi Hakka o fazıl ü düna 

denilmektedir ki Hüseyin Efendi'nin gizli (sessiz) zikir yapılan Nakşibendi tarikatına mensup, hakikaten fazilet ve ilim sahibi bir insan olduğu anlatılmaktadır. 
Hüseyin Efendinin okul arkadaşı ve hemşehrisi İkizdere-Vardalı Şeyh Osman Niyazi Efendinin Nakşi-Gümüşhanevi oDergahının kurucusu Şeyh Ahmet Ziyaüddin (k.s.) Efendinin halifelerinden olması, bu zatın 
116 kişiyi yetiştirip halife olarak çeşitli ülke ve şehirlere 
gönderdiğinin bilinmesi, Hüseyin Efendinin de bu zatın halifelerinden biri olduğu fikrini akla getirmektedir. 
Nitekim Gümüşhanevi Dergahı ve bu halifeler hakkında en kapsamlı bilgileri veren Mustafa Fevzi Efendi (V. 
1924Y'nin yazdığı manzum bir eserin 88-93. sayfalarında bulunan halifeler bölümünde “Rizeli Hüseyin” adlı iki zat da bulunmaktadır. Buradaki 36. halife, “şeyh-i Ekrem Hüseyin Rizevi'dir (Kendisine şeyhlik verilen Rizeli Hüseyin)”, 84. halife de “Hüseyin Rizevi (Rizeli Hüseyin)” şeklinde kaydedilmiştir. Bu iki Rizeli Hüseyin'den birinin Güvelioğlu Hüseyin Efendi olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Hüseyin Efendinin şeyhlik yönüyle öne çıkmamış olması zamanının çoğunu tedrisatla geçirmesinden ileri gelmektedir. Hüseyin Efendinin mezarı, Kalkandere merkezdeki medresenin 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dış bahçesinde armut ağacının yanında iken etrafı köyünde bulunan Taşhane adlı arazideki taş ocağından kesilmiş yontma siyah taşlarla çevrili bir haldeydi. Baş ve ayak şahideleri beyaz mermerden olup ölümü üzerine İstanbul'dan hocası tarafından gönderilmişti. Ayak şahidesi yazısız, baş şahidesi ilmiye sınıfı mensuplarında görüldüğü şekilde kavuk-sarıklı ve yazılıdır. Bu kavuk büyük din adamları tarafından giyilen ve örfi destarlı adı verilen bir kavuk çeşididir. Baş şahidesindeki şiir Agahi Efendi tarafından kaleme alınmıştır. Yazıların bulunduğu ilk iki satırdan bir kısmı medrese yakınındaki bir ağacın devrilip isabet etmesi sonucu kırılmış ve zamanla kaybolmuş; mezar, Hüseyinhoca köyüne nakledilirken bütün taşları da getirilmiştir. 1986 yılında Hüseyin Efendi'nin torunlarından Saadettin Güven tarafından mezar çevresi mermerle çevrilmiştir. Mezartaşı kitabesinin okunabilen kısımları şöyledir: 


Huve'i-Baki 

... gitti dar-i ukbaya 

.. ve ruhunu şad ede hazreti Mevla 

Ulüvv-i himmeti te 'yid-i Hakk'a mazhar idi Geh kıldı medrese hem cami-i şerif inşa Birinci defa icazet verup İkincide 

Celal'e ders iricek oldu azim-i ukba 
Tarik-ı zikr-i hafi yani nakşibendi idi Sutüde dan idi hakka o fazıl ü dana 
Vefatına dedim Agahi çıktı bir tarih 
Hüseyin Efendi'ye ya Rab behişt ola me'va Sene 1306 fi 10 Cemaziyelahir 
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Menkıbe ve kerametleri halk arasında halen nakledilmekte olan Osman Niyazi Efendi 1244/1828 yılında İkizdere nin Varda köyü Kolekli (Kurtuluş) Mahallesinde doğdu. Babası Sipahizade Molla Hüseyin'dir. Çocukluğu ve gençliği (o hakkında bildiklerimiz, hafızlığını tam bitirmediği, bir müddet çobanlıkla meşgul olduğu ve İstanbul'a gitmeden önce evlendiğidir. Rivayete göre, Osman Niyazi Efendi bir gün yine çobanlık yaparken hatiften “İlim tahsiline yönel, bu işler sana göre değil!”, anlamına gelen sesler işitir ve bu olaydan kısa bir zaman sonra da İstanbul yolcusu olur. 
İstanbul'da Şeyh Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi'ye intisap eden Osman Niyazi Efendi yaklaşık 25 yıl burada kalır. Manevi eğitimi döneminde Arapça ve dini ilimler de tahsil etmiş; Kabataş/Fındıklı”daki bir camide (büyük ihtimalle Fındıklı Camiinde) görev yapmıştır. İstanbul'da iken tarikat ihvanıyla birlikte iki veya üç defa hacca giden Osman Niyazi Efendi, muhtemelen 1879-80 yıllarında irşad için memleketine gönderilmiştir. 


Nakşi halifesi olarak, köyü Varda'ya dönen Osman Niyazi Efendi, Varda Büyük Cami Medresesi müderrisliğini ve caminin imamlığını üstlenerek tarikat faaliyetlerine başlar. Bu faaliyetler sırasında her cuma günü hatm-ı hacegan yaptırır, fakat burada halvet yaptırmayıp, düzenli olarak Ramüzu'l-Ehadis ve fıkıh dersleri okutur. Osman Niyazi Efendi, medresede alet dersleri okutmadığı için talebeler Ofa bağlı Hundez (Güneşalan) ve Çufaruksa (Uğurlu)'daki medreselere 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gitmeye başlar”. Bu durum Varda Medresesinin itibarını ve talebe adedini azaltırken halkın da memnuniyetsizliklerine, şikayet ve dedikodularına sebep olunca; buradan ayrılması doğrultusundaki isteklere, hatta baskılara direnmek istemeyip, biraz kırgın olarak kendi doğduğu mahalle olan Kolekli'ye geçerek, günümüze kadar gelen ahşap cami/tekkesinin inşasına başlar. Rize Şer'iye Sicilleri'nde yer alan 31.12.1879 tarihli bir belgede Varda'nın Kambeça Mahallesinde cuma ve bayram namazlarının da kılınabileceği, bu yüzden hutbe okunması için minber vaz edilerek cami haline getirilmesi istenen bir mescitten bahsedilmektedir. 
Bu mescit Osman Niyazi Efendi'nin muhtemelen henüz yaptırmaya başladığı cami/tekke olmalıdır, çünkü bu mescide 1000 kuruşluk nakit vakıfta bulunan zat Şeyh Osman Niyazi Efendi'nin babası, caminin hatiplik vazifesinin verilmesi istenen kişi de bizzat Şeyh Osman Niyazi Efendi'dir. Belgeden anlaşılan bir husus da o güne kadar Varda köyünde Cuma ve bayram namazlarının diğer yerleşim yerlerinde de adet olduğu üzere sadece merkez camide (bugünkü Büyük Cami'de) yani Şeyh Efendi'nin Oo memnuniyetsizlikler üzerine ayrıldığı ibadethanede kılınmakta olduğudur. Böylece merkez caminin uzaklığı, kar ve yağmur gibi gidişi zorlaştırıcı şartlar gerekçe gösterilerek aynı köyde cuma ve bayram 


63 Ulum-ı Aliye (Yüksek İslami Bilimler) Fıkıh, Kur'an, 
Tefsir, Hadis, Kelam, Ulum-ı Akliye (Müspet Bilimler), Felsefe, Matematik, Astronomi, Hendese, Hesap, Tarih, Ulum-ı Aliyye (Alet Bilimleri), Mantık, Maani, Belagat, İnşa. 
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namazı kılınabilecek ikinci bir cami yapılmıştır. Osman Niyazi Efendi tarafından inşa ettirilen cami/tekkenin bitiş tarihi iç giriş kapısının üstünde 1304 olarak yazılıdır. 
İnşasının 5-6 sene sürdüğü söylenmektedir (Bu tarih hicri 1886'ya tekabül etmektedir). Şifahi bilgilere göre binanın vasıflı kestane ve çam kerestesi etraf köylerden toplanmış, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Erzurumlu müritlerden maddi yardım sağlanmıştır. Zemin katı ile arkası toprağa dayalı batı cephesi taştan, giriş odaları ve harim kısmı ile müezzinlik ve yan galeri kısımları ise bütünüyle kestane ağacından yapılmıştır. 

Binanın, köyde başka ev ve camiler de yapmış olan Pazarlı “Laz ustalar” tarafından yapıldığı bilinmekle beraber bu ustaların kimler olduğu şifahi ve yazılı kayıtlarda farklılıklar göstermektedir. Köyün yaşlıları bu ustaların adını Pazarlı Ali ve Hasan Usta olarak verirken caminin harimine açılan ana kapının üstünde çift hilal içindeki ahşap kitabede tarihle birlikte Bilal Usta'nın adı geçmektedir. Bu kitabe şöyledir: 

Ru 'yet-i vechi şanıdır bu camiden garaz 

Seyr ilellab silkidir pire ülfetten garaz 

amili Bilal Usta. Sene 1304. 

Bu iki farklı bilgiyi telif etmek yolu seçilirse belki taş işçiliğiyle ahşap işçiliğini veya ahşap süslemeleri yapan iki ayrı ustanın / iki ayrı usta grubunun varlığından bahsedilebilir. Taştan yapılan zemin kat hem cami cemaati için oturma mahalli hem de bir tür medrese ve daha sonra hafızlık yapan talebeler için dershane olarak kullanılmıştır. Kuzeyden iki kapıyla dahil olunan 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cami/tekkenin hariminin girişinde sağ ve solda iki oda bulunmakta; sağdaki oda ise ambar ve mutfak olarak kullanılmış ocaklı bir yerdir. Sol taraftaki oda ilk zamanlar namazlardan önce cami cemaatinin oturduğu sıralar (kanepeler) için ve ayakkabılık olarak kullanılmış, sonraları müstakil oda haline getirilmiştir. Bu odaların tam üstünde ve müezzinliğin arkasında yer alan hemen aynı hacimdeki iki oda ise Osman Niyazi Efendi'ye tahsis edilen özel mekanlardır. Odalardan birini kütüphane ve oturma-çalışma için diğerini ise misafirlerini kabul ve istirahat odası olarak kullandıkları bilinmektedir. Cami içindeki minber, vaaz kürsüsü, müezzinlik, mihrap etrafı, alt ve üst yan kordon süslemeleri, mahalli ahşap (kestane) işçiliğinin güzel örnekleri olarak varlıklarını ve canlılıklarını hala 
sürdürmektedir. Osman Niyazi Efendi 1 Nisan 1909 
tarihinde vuku bulan vefatına kadar her sene (14 yıl) bu cami/tekkede halvet yaptırır. Halvet üç ayların ilki olan 
Recep'in ilk cuma (Regaip Kandili) gecesi başlar ve 40 
gün devam ederdi. Doğu Karadeniz'in hemen bütün şehirlerinden, Erzurum ve Bayburt'tan hatta Tekirdağ ve Adapazarı'ndan gelip halvete girenler de olurdu. Halvete giren müritler, bu müddet içinde oruç tutar ve caminin içinde kalırlardı. Halvetin nihayetinde, civar bölgelerden de gelen cemaat, hoca ve ehl-i tarik insanların iştirakiyle bir dua merasimi düzenlenirdi. Civar köylerin de iştirakiyle büyük ve canlı bir toplantıya dönüşen bu dua merasimlerinde köye çocuk, yaşlı birçok hasta da şifa bulmaları niyeti ve ümidiyle getirilirdi. Halvet, hatme, 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hatim ve dua mekanlarında şifa için içilmek üzere dolu su kapları bulundurma geleneği de vardı. Halvete girenler arasında Oflular hep ağırlıkta olurdu. Şeyh Efendinin Nakşi tarikatı üzerine hilafet verdiği bilinen dört zat da Oflu olup Şeyh Efendinin meşrebi onlar vasıtasıyla yayılmıştır. Bunlar Holaysalı (Yeşilalan) müderris Hacı Ferşat Efendi (v. 1929) (Bu zat 3 dönem Varda/Güneyce Büyük Camii ve Medresesinde imamlık ve müderrislik yapmıştır.), Hundez (Güneşalan) müderrisi Hacı İlyas Efendi (v. 1950) (Bu zat Varda/Güneyce Büyük Cami Medresesinde (o müderrislik (o yapmıştır), o Mapsinolu (Gürpınar) müderris Hacı Ahmed Efendi (v. 1958) ve Karadere müderrisi Zisinolu Mahmud Efendi (v. 
1930.)'dir. Osman Niyazi Efendi'nin vefatından bir sene önce 1908 yılının üç aylarında halvete girenlerin isimlerini ihtiva eden bir liste mevcuttur. Bu liste kendisi de halvete girenler arasında bulunan müderris Müftizade Hafız Salih Efendi tarafından tutulmuştur. Listede 86 kişi yer almaktadır. Bu sayı binası ve imkanları mütevazı olan bir köy tekkesi için hayli yüksek bir sayıdır. Bu durum Osman Niyazi Efendinin şöhreti, itibarı ve tekkeye gösterilen yoğun ilginin açık işaretidir. Listede yer alan kişiler köy, kasaba veya şehirlerinin adlarına göre yazılmıştır. Buna göre 1908 yılında halvete girenlerin memleketleri şöyledir: 

Of - Çaykara - Hayrat - Dernekpazarı 67 kişi 

Rize (Varda - Karadere - Komes - Salarha - Seveloz) 12 kişi 

Sürmene ve Araklı 6 kişi 
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Bayburt 1 kişi 

Osman Niyazi Efendi hem Varda Büyük Camiinde hem de Kolekli (Kurtuluş) Mahallesinde yaptırdığı cami/tekkede düzenli olarak Ramüzu”l-Ehadis dersleri okutmuştur. Osman Niyazi Efendi, bölgenin hem manevi büyüğü hem de en itibarlı insanı olarak tanınmıştır. 
Trabzon valisi Sırrı Paşa'nın 1880 yılında hazırlayıp İstanbul'a gönderdiği “Kıdem ve haysiyet ve emlak ve servetçe ahali-i saireden mümtaz olanların isim ve şöhretleri” başlıklı listede Şeyh Efendi için kullanılan “Servetçe üçüncü derecede ise de haysiyetçe birinci derecededir” ifadesi de bu gerçeğe işaret etmektedir. 
Belgedeki kullanımdan anlaşıldığına göre “haysiyet” kelimesi şahsiyetten ötede sosyal statü ve cemiyet içindeki maddi-manevi etkinlik ve itibar manasında kullanılmaktadır. Yaygın rivayetlere göre, Osman Niyazi Efendi, İstanbul'da iken I. Abdülhamit'in kızı (veya cariyesi) sara hastalığına yakalanmış ve uzun müddet şifa bulamamıştır. Özellikle saralı hastalar için nefesi etkili olan Şeyh Efendinin okuması neticesinde kızı iyileşince padişahın iltifatına mazhar olmuş ve Varda”ya döndükten sonra da Saray'dan kendisine tebrikler gelmiştir. 

Bu şöhreti dolayısıyla İstanbul'a gidiş gelişlerinde veya mütevellisi olduğu Rize, Of ve Bayburt”ta bulunan Gümüşhanevi Kütüphanelerini teftiş için yolculuğa çıkacağı zaman Rize mutasarrıfı tarafından uğurlanmış ve karşılanmıştır. Günümüzde Güneyce beldesinin ortasında kalan tarihi taş köprünün yapımı için hazineden yardım almış, yaptırdığı cami/tekkenin yanındaki çeşmeye içme 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suyu getirmek için gereken ve yörede ilk defa kullanılan madeni borular da resmi tahsisatla gelmiştir“. Rize'ye gittiği zamanlarda ilim ve irfan sahibi bir zat olan Mataracı Hacı Mustafa'nın evinde kaldığı ve her seferinde Orta Cami’de vaaz verdiği de bilinmektedir. 

Osman Niyazi Efendinin halk arasında hala yaygın şekilde anlatılagelen kerametleri, ağırlıklı olarak tayy-ı mekanla yani uzun mesafeleri göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir zaman içinde kat etmekle alakalıdır. 
Yanında bulunan kişiye “Gözünü kapa, ayağıma bas/sırtıma çık.” der ve birkaç dakika sonra gidilecek uzak mesafeye intikal edilirmiş. Anlatılan hadiselerden biri Hicaz'dan Anadolu'ya, bir diğeri ise köyden yaylaya kısa zamanda intikal şeklinde gerçekleşmiştir. Osman Niyazi Efendinin ruhsal hastalıkları okuyarak iyileştirmede de hususi bir mahareti vardır. 

Osman Niyazi Efendi, Kolekli'de yaptırdığı cami/tekkenin yakınına defnedilmeyi vasiyet etmiştir fakat vefat ettiği 1 Nisan 1909 tarihinde Büyük Cami'de müderris ve imam olan halifelerinden Hacı Ferşat Efendi, şeyhinin defin yeri ve ziyaretçilerin rahatı açısından Büyük Cami'nin arkasındaki mezarlığa defnedilmesini daha uygun görmüştür. İleri gelenlerin de muvafakatıyla buraya defnedilen Osman Niyazi Efendinin tekfin ve 


64 1902 yılında inşa edilen köprü, yerli kaynaklara göre Yusuf 
Durmuş Usta tarafından inşa ettirilmiştir. 1970 yılında kısmen yıkılmış ve 2000'de restore edilmiştir. Köprünün batı ayağının restorasyonunda betonarme kullanılmıştır. Günümüzde yaya kullanımına açıktır. 
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tedfin işlerini bizzat Hacı Ferşat Efendi yaparak, cenaze namazını da kendisi kıldırmıştır. Osman Niyazi Efendinin üstü demir kubbeli açık türbesi ise Samsunlu bir müridi tarafından yaptırılmıştır. Nakit mirasını ise halifelerinden Karadere müderrisi Mahmut Efendi taksim edip varislerine dağıtmıştır. Osman Niyazi Efendinin türbesi o günden beri bir ziyaret yeridir. Nahiyenin Ruslar tarafından işgali sırasında (1916-17) Rus zabitleri türbenin yanından geçerken bandoyu sustururmuş. 
Yıkadığı çamaşırlarını türbenin üzerine asan Rus askerinin zabitinden ağır sözler işittiği de anlatılanlar arasındadır. 

1913 yılında Şeyh Niyazi Efendiye izafeten Varda 
köyünün adı “Hacışeyh” olarak değiştirilir. Bunu belirten arşiv belgesi, sebep olarak “Meşayih-i kiramdan bir zattır” kaydını düşmüştür. Bu ad daha sonra Güneyce olarak değiştirilir. Osman Niyazi Efendi Fatma, Fatma ve Ayşe adlı üç hanımla evlenmiş olup bu evliliklerden ikisi erkek, sekizi kız olmak üzere toplam on çocuğu olmuştur. 
Çocuklarının adları Hasan, Hakkı, Halime, Rahime, Asiye, Havva, Hatice, Ayşe, İlve, Gülsüm’ dür. 

Güneyce 1945 yılında kaza olunca kaymakamlık Osman Niyazi Efendi'nin de defnedildiği caminin arkasındaki mezarlığın, resmi toplantı ve merasim yeri (hükümet meydanı) yapılmak amacıyla kaldırılmasına karar verdiğinde, bu durum halk tarafından büyük tepki ile karşılanır. 

Bunun üzerine 1946 yılında bir gece yollar jandarmalarca tutularak, mahalledeki evlerden dışarıya 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çıkma yasaklanmış ve Osman Niyazi Efendinin kabri tahrip edilmiştir. Ertesi gün veresesi, mezarı toprağı ve demir şebekesiyle birlikte Kolekli?deki şimdiki yeri olan cami/tekkenin bitişiğine nakledilmiş; böylece Osman Niyazi Efendinin vasiyeti de yerini bulmuştur. Aynı yıl Büyük Cami imamlığına tayin edilen Kutuz Hoca (Mehmet Kara), Şeyh Efendi'nin eski mezar yeri ayak altında kalmasın ve yeri belli olsun diye oraya bir çam fidanı dikmiştir. Şeyh Efendinin iyi bir hatla yazılmış tarikat taçlı mezar taşında şu ibare yazılıdır. 

Hüve'-Hayyu 'llezi La-yemüt 

Basiretle nazar eyle makam-ı ilticadır bu 

Huzur et kalbine cana ki makbül-i Hüda'dır bu 

Tarik-ı o Nakşibendin  rehnüması o Ziyaüddin Ahmed 'den 

Hilafet tacını giymiş reis-i evliyadır bu 

Ederdi zahir u batın müzeyyen ilm u irfanla 

Harim-i kudsiyandır varis-i hem enbiyadır bu 

Tarikat-ı aliyye-i Nakşibendiye-i Halidiye 

meşayıh-ı kirammdan şeyhu 'I-meşayıh 

arif-i billah el-Hac Osman Niyazi 

Efendi hazretlerinin ruh-i şerifine 

el-Fatiha 1327 


Güneyceli Mustafa Kara'nın Ebced hesabıyla Şeyh Efendi'nin vefatına düştüğü iki tarih kıtası şöyledir. 

Osman Niyazi idi Halidilerin piri 

Güneyce 'de yaşadı işte bu gönül eri 

Üçler geldi söyledi ufülüne bir tarih 
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“Osman Halidi ah vah” Cennettir şimdi yeri 
(1327) 

Garip kaldı hey dostlar Kelekli 'deki dergah 

Uçtu Osman Niyazi diyerek Allah Allah 

Geldi üçler söyledi vefatın tarihini 

Gönüllerimiz mahzun “göçtü şeyhu 'ş-şuyüh ah” 
(1909) 

Gümüşhanevi vakıf kütüphanelerinin mütevelliğini ve müfettişliğini yapmış olan Osman Niyazi Efendi, Güneyce'deki oOcami/tekkede sağlığında kendisinin kullandığı bir vakıf kütüphane de tesis etmişti. Kitaplar üzerindeki 1315/1897-98 tarihli mühürde şu ibare yer almaktadır: 

“Tarikat-ı oNakşibendiye'den Vardalı o eş-Şeyh Osman Niyazi b. Hüseyin'in 

evladiye şartıyle kütüb-i mevküfesinin mührüdür. 
1315” 

Bugün, cami/tekkenin zemin katındaki oturma 
yerinde muhafaza edilen kitaplıkta 183 cilt halinde 142 
yazma-basma kitap bulunmaktadır. Osman Niyazi Efendi'nin halifelerinden Ferşad Efendinin tuttuğu bir deftere göre 50 civarında kitap kayıptır. Bunlar okunmak için emaneten alınmış fakat iade edilmemiş kitaplar olmalıdır. Mevcut kitaplıkta medrese kitapları, sarfnahiv, tasavvuf, hadis ve fıkıhla ilgili kitaplar ağırlıktadır. 
Osman Niyazi Efendi, İstanbul'da iken zaman zaman köye gelip gitmiştir. Bu gelişlerinden birinde Komes'te (Şimşirli), Deli Hafız diye meşhur bir zattan hafızlık yapmakta olan kardeşinin oğlu Yusufu yanına alarak 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İstanbul'a götürmüş ve Yusuf burada hafızlığını tamamlayarak talim ve kıraat okumuştur. Daha sonraları “Hacı Hafus” diye tanınacak olan Hafız Yusuf Efendi (1855-1929) izinli olarak geldiği köyden İstanbul'a dönmek arzusunda olmasına rağmen amcası Osman Niyazi Efendinin ısrarlı isteği üzerine yeni yaptırılan cami/tekkenin zemin katında 1886'dan sonra hafız yetiştirmeye başlamıştır. Böylece civarda hafızlık merkezi olarak tanınan ve halen de devam eden bir müessesenin temeli atılmıştır. 

Rize'nin Güneysu ilçesi Adacami köyünde 1 Ocak 
1932 tarihinde doğan Zavendikli Mustafa Efendi, 
Sofuoğulları'ndan Kadir Efendi'nin oğludur. Asıl adı Mustafa Yıldız olmakla birlikte “Zavendikli Hoca” lakabıyla tanınmış olup, yazılarında “Mustafa Avni” mahlasını kullanmıştır. Zavendikli Mustafa Efendi, Nakşi meşayihinden Oflu Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi'nin halifelerindendir. Çocukluğunu köyünde geçiren Zavendikli Hoca, beş yaşına geldiğinde köydeki diğer çocuklarla Adacami köyü Anca Camiinde Kur'an öğrenmeye başlar. Bu sırada zekası, çalışkanlığı ve bitmeyen ilim öğrenme azmi, hocası tarafından kısa zamanda keşfedilmiş ve Kur'an-ı Kerim'i hıfza yönlendirilmiştir. Bu camide hafızlığa başlayan Zavendikli Hoca, Zavendik Camiinde imam-hatiplik yapan Büyükköy beldesi Altıntaş Mahallesinden Külünkoğlu Mehmed Efendiden hafızlığını tamamlamıştır. Ardından üç arkadaşıyla birlikte, şer'i ilimler tahsiline başlamış; Çayeli'nin Musadağı (Aprik) 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köyünden olup Adacami köyü imamlığında bulunan Maksut Efendinin yanı sıra Sarf ve Nahiv ilmini de Külünkoğlu Mehmed Efendiden öğrenerek icazet almıştır. e Külünkoğlu Mehmed Efendinin köyden ayrılması üzerine kendisi Zavendik Köyü Camiine imam olarak görevlendirilir. Öğrendiği ilimleri öğretmek isteyen Zavendikli Hoca, Arapça eğitimi vermek için bir öğrenci grubu kurarak ders okutmaya başlar. Zavendik Köyü Camiindeki bu ilmi faaliyetleri duyan çevre köylerden camiye talebe akını başlayınca, mevcut cami ihtiyaca cevap veremez hale gelmesine rağmen Zor şartlarda da olsa askere gidene kadar burada Arapça tedrisatın yanı sıra hafızlık da yapar. Zavendikli Hoca Efendi, 1953'te askere gitmiş ve askerliğini Erzurum'da er olarak yapmıştır. Askerlik döneminde bol bol kitap okuma fırsatı bulur ve boş zamanlarında şehre çıkarak Erzurum'un hocalarından ilim öğrenme yollarını arar. Bu sırada Erzurum Müftüsü müderris Sakıp Efendi’ den fıkıh dersleri ve özellikle Feraiz ilmini tahsil eder. 

Zavendikli Hoca, tasavvuf ilmine asker ocağında merak sarmış ve yörenin mutasavvıflarından Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi (1868-1956)'den ders alarak, sohbetinde bulunmuş ve zikir halkasına katılmış, böylece tasavvufa ilk adımını atmıştır“. 1955'te askerliğini tamamlayarak Rize'ye dönmüş ve dini hizmetlerine kaldığı yerden devam etmiş, tekrar Zavendik Köyü Camii imam ve hatipliği için görev almıştır. Bu camideki 
hizmeti askerlikten önce ve sonra olmak üzere toplam 15 


65 Alvarlı hk. Evliyalar Şehri Erzurum'a bkn. 
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yıldır. Zavendikli Hoca Efendi, bu cami ve Kur'an kursunda Arapça ilimler ve hafızlık eğitimi verirken, kendisi de bölgedeki ünlü müderrislerden ders almaya devam etmiştir. Bu arada Güneysu'nun Kamboz köyü ımam-hatibi müderris Hüseyin Efendiden Arapça ve şer'i ilimlerle birlikte, ilmi müzakereler ve notlar alarak kendini geliştirmiş, Salarha Müderrisler köyünden Sabit Efendinin oğlu müderris Civelek Mustafa Efendiden yine Güneysu ilçe merkezinde Arapça ve şeri ilimler öğrenmiştir. Nihayet Rize eski müftüsü Yusuf Karali’ den yüksek düzeyli şer'i ilimler, fesahat, belagat ve özellikle Makamat-ı Hariri dersleri okumuştur“, Müftü Yusuf Hocadan sonra kimseden ders almayan Zavendikli Hoca daha sonra kendi kendini geliştirmiştir. Yusuf Hoca, onun gelecekte büyük bir alim olacağını “O, Nile benzer, derinden akar.” sözüyle ifade etmiştir. 
Askerlikten sonra dini hizmetlere yoğun bir şekilde devam eden Zavendikli Hoca, mevcut eski ahşap caminin yerine yeni bir cami yapılması gerektiğini köylülere anlatmış, bunun üzerine köylüler hemen harekete geçerek, imece usulüyle ve çevre köylerden gelen yardımsever insanlarla birlikte köye yeni bir cami inşa 


66 Rize Güneysu'nun Pilihoz köyünde (yeni adı Yeşilköy) 
doğdu. Babası Karaalizâde Molla Bilâl Efendi, annesi Râbia Hanım'dır. Küçük yaşta hâfızlığını tamamladı. Kendi ifadesine göre 1902-1909 yıllarında Pilinoz Medresesi'nde Ağrılımoğlu Mustafa ile Setozlu Muhammed efendilerden sarf-nahiv ve İslâmi ilimler tahsil etti, Muhammed Efendi'nin oğlu Tâhir Efendi'den (Güven) tâlim ve kıraat okudu... TDV İslam Ans. 
gözden geçirilmiş 3. basım EK-2. Cildi. 
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edilmeye başlanmış ve bu cami 1956'da ibadete açılmıştır. Gerek Rize civarından ve gerekse Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen öğrencilerin sayısının günden güne artması sebebiyle caminin ders çalışma bölümlerinin yetersiz olduğu anlaşılınca, köydeki caminin yanında bir de erkek Kur'an kursu yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu caminin yanına köy halkının yardımları ile üç katlı betonarme bir Kur'an kursu binasına başlanmış ve bu bina 1959'da tamamlanarak resmi olarak hizmete açılmıştır. Kur'an kursuna resmi öğreticilerin yanı sıra fahri öğreticiler de alınarak ciddi hizmetler vermiş, kursu yatılı olarak tam teşekküllü bir külliye haline getirmiştir. 

Zavendikli (o Hoca Efendi, feraiz ilminde ihtisaslaşmış olduğundan Nüfus ve Tapu Kadastro Müdürlüğünde (askeri kayıtlar ve çeşitli arşivler) yeminli resmi tercüman olarak da görev yapmıştır. Bu ilmi yoğunluk içerisinde ilkokulu ve ardından da İmam-Hatip Lisesinin orta kısmını, dışarıdan bitirme sınavlarına katılarak tamamlamıştır. Ardından 1957?de Samsun'da açılan vaizlik sınavına katılmış, sınavı kazanarak vaiz olma hakkını elde etmiş ve ilk görev yeri Erzincan'ın İliç ilçesi olmuştur. Daha sonra Rize Merkez, Çayeli, Kalkandere, Pazar ve Sürmene o vaizliklerinde bulunmuştur. Tedrisat çalışmalarını daha kapsamlı ve daha organize hale getirmek için 1979'da Rize Merkez Mataracı Kız Kur'an Kursunu yatılı ve resmi olarak açmıştır. Bu kursta Arapça dersleri başlatmış, üst düzey Arapça ve şer'i ilimler okutmuştur. İlmi faaliyetlerine ve 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hizmetlerine devam ederken tasavvufla ciddi olarak ilgilenmeye başlamış ve Nakşibendi şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi ile tanışarak ona intisap etmiştir. İrşat ve hizmet faaliyetlerini düzenli bir şekilde yürütmek istediğinden 1990”da İrşad Vakfı'nı kurmuştur. 
1995'te Rize Merkez Müftü Mahallesi Erkek Kur'an Kursunu resmen açarak hizmet halkasına bir yenisini daha eklemiştir. Başlattığı bütün ilmi faaliyet ve hizmetler günümüzde bu vakfın o yönetiminde yürütülmektedir. Rize ve çevresinde seçkin bir meclisi ve müntesibi bulunan Zavendikli Hoca Efendi, bazı akşamları da tasavvuf sohbetleri yapmış ve birçok tasavvuf eserlerini sohbetlerinde müntesiplerine okuyup izah etmiştir. Gerek İlmi gerekse tasavvufi faaliyetleriyle çevresinde ehl-i takva ve ehl-i sünnete bağlı olarak tanınmıştır. 28 Şubat 1997'de başlayan siyasi ortam sonucunda Rize'deki görevinden alınarak Trabzon'un Sürmene ilçesi vaizliğine zorunlu olarak nakledilmiştir. 
Bu nakil olayı ile birtakım sıkıntılar yaşamış, aynı yıl emekli olduktan sonra tekrar Rize'deki hizmetlerinin başına geçmiştir. Rize'ye döndükten sonra ilim ve irşad faaliyetlerini Müftü Mahallesindeki Kur'an kursunda sürdürmüştür. Vefatına kadar Rize İmam-Hatip Lisesi ve Rize ilahiyat Fakültesi hocalarıyla başta tefsir dersi olmak üzere çeşitli ilmi müzakereler yapmış ve onlara Arapça dersler vermiştir. 

Zavendikli Hoca Efendi, bu faaliyetlerin yanında her hafta cuma günleri ve Ramazan ayında da teravih namazından önce Merkez Taşçıoğlu Camiinde vaaz ve 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sohbetlerine devam ederken haftada bir de hanımlara vaaz ve sohbet faaliyetleri yapmış ve bu uygulamalarını vefatına kadar sürdürmüştür. Yurdun çeşitli yörelerinden gelmiş yüzlerce talebe yetiştiren Zavendikli Hoca, ilki 1961'de olmak üzere 12 defa Arapça ve hafızlık icazeti vermiştir. En son icazeti olan 13. icazetini 2007 yılının Mart ayında eski adıyla İrşad Vakfı bünyesinde tertip etmiştir. Ayrıca birçok kez hac yapmış, Diyanet İşleri Başkanlığının “İrşad Programı” çerçevesinde Almanya'da ve yurt içinde birçok ilde Ramazan ayında görevler ifa etmiştir. Bütün bu hizmetlerin yanı sıra bölge insanının maddi ve manevi dertleriyle de yakından ilgilenen Zavendikli Hoca, vaaz ve sohbetlerinde kendisine sorulan fikhi/dini sorulara takva zemininde cevap vermeyi ilke edinmiş, verdiği fetva ve vaazlarda, Hanefi mezhebinin takipçisi olduğunu vurgulamıştır. 
Emekliliğinin son döneminde Zavendik köyünde önceden yaptırmış olduğu caminin, 700 cemaat kapasitesine sahip büyük bir cami, alt katını da modern bir Kur'an kursu olarak inşasını başlatmıştır. Bu dönemde camideki faaliyetler Oo Zavendik köyü bitişiğindeki Anca Mahallesi'nde devam ettirilmiştir. Zavendik köyündeki caminin alt katı tam teşekküllü olarak hazır olduğunda, Anca Mahallesindeki bu resmi kurs yine aynı yerine (Zavendik köyüne) taşınıp, Zavendikli Mustafa Hoca Kur'an Kursu adı altında eğitim ve öğretimine devam edecektir. 
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Dört erkek ve altı kız çocuk babası olan Zavendikli Hoca, akciğer yetmezliğine bağlı nefes darlığı şikayetiyle 
gittiği Rize Devlet Hastanesinde 19 Ekim 2009'da 78 
yaşında vefat etmiştir. 20 Ekim 2009 Salı günü öğle namazı sonrası Rize Şeyh Camiinde, şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin de katıldığı cenaze namazının ardından, doğduğu köy olan Güneysu ilçesi Zavendik köyü Birlik Mahallesinde defnedilmiştir. Mezar kitabesi şöyledir: 

Hüve'1-Hallaku'1-Baki 

Tarikat-ı Nakşibendiyye meşayihindan el-Hac 

Mahmud Efendi'nin halifelerinden 

Rize müderris ve vaizi Zavendikli 

Hace Mustafa Efendi 

1932-2009 
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Halveti Tarikatı 

Zırhlı Hüseyin Efendi, Rize'nin Kalkandere ilçesi Aksu (Pasalet) Mahallesindendir. 1838 yılında doğdu. 
Babası Feyizoğlu Memiş, annesi Hatice Hanımdır. Henüz delikanlılık çağında tasavvufa meyledip Halvetiye tarikatının Şabaniye kolu Çerkeşiye şubesini kuran Mustafa Çerkeşi'nin halifelerinden Ankaralı Tiridzade Hüseyin Efendi'nin yerine postnişin olmuş Yozgatlı Şeyh Aziz Ahmed Hakkı Efendi'ye intisap etti. Şeyh Aziz Ahmed Hakkı Efendi tarikatın neşrinde büyük gayret ve himmet göstererek hilafet verdiği Hüseyin Efendi ile Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Gilima (Kahramanlar) köyünden Osman Sıdkı Efendi'yi tarikatı neşretmek için Doğu Karadeniz bölgesine göndermişti. Hüseyin Efendi'nin “Zırhlı” lakabını almasının sebebi şöyle anlatılır. Hüseyin Efendi, Osmanlı donanmasında bahriye askeri olarak vatani görevini yaptığı gemi, İstanbul boğazı yoluyla seyre çıkmıştır. Hüseyin Efendi bu esnada geminin geçeceği rotanın hemen yakınında, İstanbul Boğazı civarındaki hocasını ziyaret etmek ister. Bu arzusunu gemi komutanına arz edince, komutanı seyir esnasında duramayacaklarını söyleyerek ret cevabı verir. 
Şeyhine çok yakın bir yerden geçecek olmasına rağmen onu Ziyaret edememenin üzüntüsüyle makine dairesine inen Hüseyin Efendi, burada zikir ve murakabeye dalar. 
Bir müddet sonra gemi Hüseyin Efendi'nin hocasının ikamet ettiği yerin sahilinden geçerken arızalanıp durur ve yapılan müdahalelere rağmen çalıştırılması mümkün olmaz. Bu esnada makine dairesinin bir kenarında 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murakabeye dalmış olan Hüseyin Efendinin bu durumu gemi komutanına iletilir. Bunun üzerine kumandan hatasını fark edip Hüseyin Efendiyi yanma çağırır ve hocasını ziyaret edebileceğini söyler. Hüseyin Efendi de karaya çıkıp ziyaretini yapar, tekrar gemideki vazifesinin başına dönünce gemi çalışıp seyrine devam eder. Bu hadiseden sonra Hüseyin Efendi “Zırhlı” lakabıyla anılmaya başlanır. 

Şeyh Aziz Ahmed Hakkı Efendi'nin halifeleri olarak memleketlerine dönen Osman Sıdkı Efendi ile Zırhlı Hüseyin Efendi'den, her biri kendi köylerine yerleşerek Halvetiye tarikatını neşretmeye başlarlar. 
Halifelerden Osman Sıdkı Efendi, Gilima köyündeki baba evine yerleşmiş ve köy camisinde gençlere Kur'an-ı Kerim dersleri vermeye başlamıştır. Halveti tarikatı üzerinden irşad faaliyetlerine önce akrabalarının bulunduğu Makavla (Petekli) köyünde başlayan Osman Sıdkı Efendi, bu eğitimlerin yanı sıra düzenlediği zikir meclisleri de kısa zamanda ilgi uyandırmıştır. Bu ibadetler çevre köylerde yaşayanların da ilgisini çekmiş, birçok kişi dertlerine deva ve hastalıklarına şifa niyetiyle, yapılan törenlere ve okunan dualara iştirak eder olmuştur. 
Törenlere katılımın artması üzerine, Osman Sıdkı Efendi bir tekke inşa ederek irşad faaliyetlerine burada devam etmeye karar verir. Ancak Makavla ve çevre köylerde uygun bir yer temin edemediği gibi kendi köyü Gilima da nüfus bakımından küçük ve fakir bir köy olduğundan böyle bir tekkeyi inşa etmek ve yaşatmak bu köyün ahalisi için mümkün görülmemektedir. Bu nedenle 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imkanı müsait bir köy ve yer arayışına girilir, bu arayıştan haberdar olan Güneşara köyünden Cerrahoğlu Hacı Hasan Efendi, Osman Sıdkı Efendi'yi davet ederek inşa edilecek tekke için yer verip yardımcı olacağını bildirir. Cerrahoğlu Hacı Hasan Efendi'ye misafir olan Osman Sıdkı Efendi, Cerrahoğlu'nun arazisinden bir yer beğenerek tekkeyi burada kurmak istediğini belirtir. Şeyh Osman Sıdkı Efendi'nin çabasıyla ve köylülerin el birliği ile 1882 yılında inşaatına başlanan tekke 1883 yılında tamamlanır. 500-600 lira masrafla meydana getirilen ve faaliyete geçen tekke çok sayıda mürit ve müntesibe de sahip olur. 

Osman Sıdkı Efendi'nin irşat faaliyetleri ve Halvetiye tarikatının neşri daha önce dar'ül eşkıya (eşkıya yatağı) olarak anılan bölgeden eşkıyalığın kalkmasını ve bölgenin en az suç işlenen bir yer duruma gelmesini sağlamıştır. Tekkeye rağbetin artması, hemen yanı başında talebe ve misafirlerin kalması için ek bir binanın yapılmasını zaruri kılınca el birliği ile işe başlanır. Daha çok ahşap malzeme kullanılarak yapımı tasarlanan binanın malzemesi halkın bağışları ile temin edilmiştir. Kimi ormanından ağaç bağışlarken kimi bu ağaçların kesim ve nakliyesini üstlenmiş, kimi binanın zemin katı için ilkel ocaklardan taş çıkartıp naklederken kimi de duvar işçiliğini yapmıştır. Bu günlerde Cimilit (Yağmurlu) Mahallesi'nde bir ormandan bağışlanan bazı ağaçların kesim ve nakliye işi için imece yapılmış, topluca ormana gidilmiştir. Çok dik olan vadi yamacından kesilen ve tomruk haline getirilen ağaçlardan 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biri, taşınırken köylülerin elinden kayarak yamaçtan aşağı yuvarlanmaya başlar. Tomruğun yuvarlandığı yerin aşağısında bulunan evde ise yetim çocuklar bulunmaktadır. Üzerlerine gelen ağacı görseler bile sarp arazide kaçacak yerleri olmayan bu yetimler ölümle burun buruna gelmiş ve ortalığı bir ölüm sessizliği kaplamışken; Şeyh Osman Sıdkı Efendi'nin ormanda yankılanan “Ya mübarek dur bi-iznillah” diye bağıran sesi herkesin kanını dondurmuş, bu sesten sonra ağacın ön kısmı toprağa saplanıp dururken büyük bir kaza da atlatılmıştır. Fakat yaşadığı heyecan ve sarf ettiği olağanüstü güç, Osman Sıdkı Efendi'nin hemen orada hastalanmasına neden olmuş ve oradakilerin yardımı ile 
tekkeye getirilmiştir. Bu olaydan bir kaç gün sonra 1897 
yılında vefat eden Osman Sıdkı Efendi, tekkenin yanına defnedilmiştir. Yaşananlar halkı büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Tekkeyi yaşatmaya kararlı olan kişiler, kendilerine rehberlik edecek bir şeyhe ihtiyaç duyunca, Osman Sıdkı Efendi ile birlikte bölgeye gelmiş Kalkandere'nin Aksu Mahallesi'nden Zırhlı Hüseyin Efendi tekkenin postnişinliğini üstlenmiştir. 

Zırhlı Hüseyin Efendi'nin bu tekkede şeyhliğe başlaması ile ilgili iki farklı rivayet vardır. Bunlardan biri şöyle anlatılmaktadır. Osman Efendi'nin anlattıklarını hatırlayan müritler kalabalık bir heyet halinde Kalkandere'ye gelerek Zırhı Hüseyin Efendi'ye müracaatla tekkeye davet etmiş, Hüseyin Efendi de bu müracaatı kabul ederek tekkenin postnişinliğini üstlenmiştir. Diğer rivayet ise; müritlerin tekkelerine yeni 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bir şeyh tayini için Şeyh Aziz Ahmed Hakkı Efendi'ye müracaat ettikleri yönündedir. Şeyh Aziz Ahmed Hakkı Efendi de ihtiyaç duydukları şeyhi, çevre kaza ve vilayetlerde aramalarını söyleyince oluşturdukları ekiplerle bölgede araştırma yapmaya başlamışlar ve bir süre sonra Kalkandere-Aksu köyünde böyle bir şeyhin olduğunu öğrenip kendisine müracaat etmişlerdir. Bunun üzerine Zırhlı Hüseyin Efendi, tekkenin şeyhliğini üstlenmiştir. Tekkede irşat faaliyetlerine devam eden Zırhlı Hüseyin Efendi, aynı zamanda tekkenin yanındaki medresede çevreden gelen talebelere Kur'an-ı Kerim ve din dersleri de vermeye devam etmiştir. 1916'da bölge Rus işgali altına girmeden az önce muhacir çıkanlara, “Nereye gidiyorsunuz? Kutup Karadeniz'dedir. Bırakıp nereye gidiyorsunuz?” diye söylediği ve tekkeden ayrılmadığı da rivayet edilmektedir. Tekkenin şeyhliğine devam eden Zırhlı Hüseyin Efendi, yaşlanmaya başlamış 
ve son zamanlarında gözleri de görmez olmuştur. 80 
yaşına kadar irşat faaliyetlerine devam ettikten sonra 
1918 yılında oHakk'ın rahmetine (o kavuşmuştur. 
Karadere'deki akrabaları cenazesini köyüne götürmek istemişler, fakat tekkenin müdavimleri oşeyhlerini vermeyerek Zırhlı Hüseyin Efendi'yi tekkenin ilk şeyhi Osman Sıdkı Efendi'nin yanına defnetmişlerdir. Zırhlı Hüseyin Efendi'nin vefatından sonra halifesi olan oğlu 
Cemal Efendi tekkeye gelerek tekkelerin kapandığı, 1925 
yılına kadar buranın postnişinliğini sürdürmüştür. Tekke ve medreselerin kapatılmasından sonra bu mekanlar zaman zaman okul, ev, kiremit atölyesi ve ot deposu 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olarak kullanılmıştır. Tekkenin son şeyhi Cemal Efendi'nin oğlu Mehmet Başaran, Kalkandere Merkez Camii imamlığından emekli olduktan sonra buraya gelerek tekkenin yanındaki eski medresede Kur'an kursu açmış ve 10 yıl kadar burada fahri imamlık ve hocalık yapmıştır. 1986 yılında köyünde vefat edince vasiyeti üzere dedesi Zırhlı Hüseyin Efendi'nin de mezarının bulunduğu türbeye defnedilmiştir. 

Rize'nin Kalkandere ilçesi Aksu (Pasalet) Mahallesinden olan ve halk arasında Feyizoğlu Cemal Efendi olarak bilinen Hacı Cemal Efendi, 1879 yılında doğmuştur. Babası Halvetiye tarikatı Şabaniye kolu Çerkeşiye şubesi şeyhlerinden Zırhlı Hüseyin Efendi, annesi Fatma (Hanım'dır. Tahsilini Karadere Medresesinde yaptığı tahmin edilmektedir. Halvetiye tarikatı şeyhlerinden olan babasına intisap ederek, onun halifesi olmuştur. Sürmene’nin güneyinde Köprübaşı ilçesinde bulunan Halvetiye Tekkesi'nde şeyhlik yapan babasının 1918 yılında vefat etmesinden sonra tekkenin şeyhliğini üstlenmiş ve tekkelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar burada kalmıştır. Cemal Efendi, tekkelerin kapatılmasından sonra ise Kalkandere Aksu Mahallesindeki evine dönerek bir bakıma burasını tekke olarak kullanmaya başlamış ve evinin ikinci katında bulunan büyükçe bir salonda tarikat faaliyetlerini sürdürmüştür. Cemal Efendi, uzaktan gelip yatıya kalan misafir ve müridlerini evinin yakınında inşa ettirdiği ve misafirhane olarak kullandığı serenderde misafir etmiştir. 
Bu arada Köprübaşı’ndaki tekke ile ilişkisini kesmeyerek 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zaman zaman burayı ziyarete devam eden Cemal Efendi, en son Ziyaretini ise 1950'den sonra yani vefatından bir süre önce gerçekleştirmiştir. Köyüne döndükten sonra da çevre köylerden, Trabzon ve civarından gelen müritleriyle zikir meclisleri düzenlemesi farklı tarihlerde üç defa gözaltına alınmasına sebep olmuş, Trabzon'da ve İstiklal Mahkemelerinde yargılanmıştır. Geceleri sabaha kadar lambasının sönmemesi, bu sırada neyle meşgul olduğu gibi sorularla sıkıştırılmış; bir defasında 15 gün gözaltında tutulmuş, zorla sakalları kesilmiş, ancak yapılan her suçlamadan beraat edip serbest bırakılmıştır. 
Cemal Efendi'nin vefatından sonra silsiley-i halifesi, Samsunlu Osman Baba devam ettirmiştir. Halen devam etmekte olan bu silsile, Osman Baba'dan sonra şöyledir. 
Gazi Hacı Mustafa Cankurtaran (Sivas-Gürün), İsmail Dinar o (Sivas-Gürün), Mustafa Çavuş. Soyadı Kanunundan sonra Başaran soyadını alan Cemal Efendi dört kez evlenmiş; bu evliliklerden iki eşinden dördü erkek, üçü kız yedi çocuğu olmuştur. İki defa hacca giden Cemal Efendi, ikinci hac dönüşü esnasında hastalanıp 
1952 yılında 73 yaşında iken köyünde vefat etmiş ve 
buraya defnedilmiştir. 

Ayak taşında Latin harfleriyle şu yazı bulunmaktadır. “Ziyaret edin aziz Hacı Cemali, Cenabı Hakkın Mürşid-i kemali, Ruhuna edin bir Fatiha ihsan. 
Kabrine dolsun nur ile Kur'an. 25 Ağustos Salı gecesi söndü dünyanın gülü koncası 1952.” Halvetiye tacına sahip ve güzel bir hatla yazılı baş taşı kitabesi de şöyledir: 
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Hüve'i-Hayyü'1-Kayyüm 

Gözün dünyadan yetti artık a'maz? 
Bakup nefretle kıldı andan iğraz 

Vatanı 'add etmedi ol cayi-i asla 

Dahi ol bi bekada kılmadı ca 

Heman tevcih-i himmet etdi Hakk'a 

Bi avnillah anda gitti Hakka 

Halveti meşayihinden Feyizzade 

El-hacı Cemal Efendi bin meşayih-i 
Kiramdan Zırhlı Hüseyin Efendi 
Kaddesallahu esrarehum ruhu azizlerine Fatiha Tarih-i vefatı 5 Zilhicce Sene 1371 gicesi 
25 Agustos Sene 1952 


Mehmed Ali Efendi (Halveti) Gündoğdu Beldesi Dağınıksu Mahallesi'ndendir. Kopuzöğlu ailesinden Hasan'ın oğlu olup 1830 yılında doğdu. Halvetiye-i Şabaniye tarikatı şeyhlerinden Ankaravi Ahmed Efendi'ye intisap etti. Şeyhinin yanında esma ve zikir meclislerine devam edip şeyhinden hilafet aldı. Ankaravi Ahmed Efendi tarafından 1896 tarihinde kendisine verilen ruhsatta Cuma ve Pazartesi geceleri talip olan ihvana zikir ettirmek için kendisine vekalet verildiği ifade edilmektedir. 


Memleketine dönen Mehmed Ali Efendi 1925 
yılında burada vefat etti. Mahallede Koçi mevkiine defnedilmiş olup mezarı üzerine kubbeli ve sandukalı bir türbe inşa edilmiştir. Türbenin içerisinde kendisine ait 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tarik-ı şabaniye tacı, icazetnamesi ve şeyhinden aldığı ruhsatname de bulunmaktadır. 

Türbesinin çevresinde aile ve ahfadından bazı kişilerin defnedildiği hazire mevcuttur. 
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